
Huwelijksvoorbereiding in de Pastorale Eenheid H. Oscar Romero. 
 

 

… OP WEG NAAR HET KERKELIJK HUWELIJK 
 

 

ALS GELOVIGEN WETEN EN ERVAREN WIJ  

DAT GOD DE BRON VAN LIEFDE IS. 

HIJ SCHEPT DE MENS NAAR ZIJN BEELD,  

WAARDOOR WIJ MOGEN DELEN 

IN ZIJN LIEFDE . 

 

Trouwen:  
er komt heel wat bij kijken . . . 

Vanzelfsprekend, want het is een belangrijk moment 

waarin jullie echt willen investeren.  

Niet alleen financieel of in tijd, maar misschien nog het meest  

in vertrouwen, in hoop en in liefde. 

Want daar draait het toch om.  

Als kerkgemeenschap willen wij ons steentje bijdragen  

om dit unieke gebeuren te onderbouwen. 

Want weinig beslissingen worden zo definitief  

en voor het leven genomen.  

Wij willen er zijn voor jullie 

om samen deze stap grondig voor te bereiden 
 

… met een inhoudelijk sterk en kwaliteitsvol aanbod: 

- 2 gezamenlijke huwelijksvoorbereidingsavonden met andere koppels  

- ‘christen-zijn vandaag’ 

- ‘de betekenis en de invulling van een christelijk huwelijks- en gezinsleven’  

- 1 pastoraal gesprek koppel-voorganger (!)  

   = invullen van ‘het pastoraal gedeelte van het huwelijksdossier’ 

- + 2 samenkomsten koppel-voorganger (!) = voorbereiding huwelijksviering 
 

(!) => bij voorkeur gepland na de 2 gezamenlijke huwelijksvoorbereidingsavonden 

 

              *** => het ‘administratief gedeelte van het huwelijksdossier’ en jullie doopattesten 

          dienen voor de huwelijksvoorbereidingsavonden in orde gebracht te worden    
 

2 Gezamenlijke huwelijksvoorbereidingsavonden met andere koppels: 
 

Wie? 

Een team van begeleiders zal met jullie gedurende twee avonden op weg gaan. 

Aan de hand van teksten, getuigenissen, songs en animatiefilmpjes 

gaan we samen inhoudelijk aan de slag, denken we na en gaan we in gesprek. 



Waar? 

Ontmoetingsruimte van de Maria-kapel Ekeren,  

hoek Steenstraat – Groot Hagelkruis (ingang Steenstraat) 

 

Wanneer? 

Reeks 1: donderdag 23 en 30 januari 2025 van 19.45 tot 22.00 uur 

Reeks 2: woensdag 23 april en 7 mei 2025 van 19.45 tot 22.00 uur   
 

Deelname in de onkosten: 10 euro per koppel, te betalen op de eerste avond. 
 

U ontvangt na afloop van de 2 gezamenlijke huwelijksvoorbereidingsavonden een attest 

‘deelname huwelijksvoorbereiding’ dat bij het huwelijksdossier gevoegd dient te worden. 
   

Aarzel niet om zo snel als mogelijk in te schrijven via email: 

huwelijkspastoraal.pe.romero@gmail.com; u ontvangt een bevestiging van inschrijving. 

(inschrijving tot ten laatste 1 week voor aanvangsdatum van de sessie)  

 

Bijkomende info/vragen:  

Patrick Naulaerts, pastor-diaken, patrick_naulaerts@hotmail.com , 0486 76 55 88  

 

Ga als voorbereiding voor de eerste avond al eens zelf aan het werk  

en probeer na te denken over onderstaande vragen. Bespreek samen jullie antwoorden. 
 

*in elkaar geloven* 

Wat is gelovig zijn voor jullie?  

Wat zijn jullie verwachtingen van een kerkelijk huwelijk? 
 

*in en op elkaar vertrouwen* 

Wat betekent iemand vertrouwen voor jullie?  

Wie schenkt jullie vertrouwen? 
 

*elkaar liefhebben* 

Wat is voor jullie liefde?  

(Door wie of wat) Waardoor voelen jullie zich geliefd? 
 

*God is voor mij* 

Hoe neemt God plaats in jullie relatie?  

Waarover hebben jullie twijfels? Wat maakt jullie onzeker? 
 

Dit soort vragen en interacties als koppel kunnen jullie ook verwachten  

tijdens de huwelijksvoorbereidingsavonden … breng dus zeker jullie antwoorden mee.  

Zit je met iets of heb je andere ‘geloofs- of huwelijks’-vragen,  

aarzel dan niet om deze te stellen. 
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