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Trouwen voor de kerk.  
Wie durft? 

Durven jullie?  
Proficiat! 

... een sprong in het onbekende wagen 
met die ene andere? 

... met elkaar een levenslang  

liefdesengagement aangaan? 

... Gods zegen vragen over jullie relatie? 

... hopen op Gods nabijheid en genade? 

... als gehuwden zelf die genade zijn voor  

 anderen? 

Maar daar begin je toch niet onvoorbe-
reid aan? Daarvoor neem je toch een 
aanloop? 

 

Want... 

... waarom kies je voor elkaar?  

… welke toekomst heb je samen voor 
ogen? 

... waarom kies je voor een kerkelijk  

 huwelijk? 

... en wat heeft God daarmee te maken? 



KERKELIJK HUWELIJK AANVRAGEN: STAP VOOR STAP 

DATUM EN UUR VASTLEGGEN 
De aanvraag van het sacrament van 

het huwelijk gebeurt bij de pastoor 
(gegevens zie keerzijde). 
 

INFOMOMENT  
Wat betekent het als je kiest voor 
een kerkelijk huwelijk? Tijdens deze 
namiddag willen wij samen zoeken hoe 
deze kerkelijke huwelijksviering jullie 
huwelijksdag maar ook jullie verdere 

samenleven als man en vrouw rijker en 
dieper maakt. Er worden tevens tips 
gegeven over de inhoud en structuur 
van jullie viering. 
 

Wanneer en waar? 
In het begin van het kalenderjaar is 
er een keuze uit twee identieke info-
momenten. Data worden meegegeven 
bij aanvraag huwelijk of van zodra ze 

bekend zijn. 
 

GROEIEN IN RELATIE 
Wie kerkelijk huwt, gaat ook met God 

op weg. Tijdens deze bijeenkomsten 
staan we samen stil bij volgende vra-
gen. Hoe komt een Bijbeltekst ook 
vandaag tot leven en hoe kan Gods 
woord ons raken? Wat betekent  het 

sacrament van het huwelijk voor onze 

relatie? Welke plaats kunnen God en geloof 
innemen in het samen leven van elke dag? Op 
een ongedwongen manier wordt van gedach-

ten gewisseld.  
 
Koppels hebben de keuze uit: 

• twee voormiddagen met korte samen-

komst voor de eucharistie, vervolgens 
eucharistie vieren en aansluitend ver-
volg van de verdieping en uitwisseling. 
Deze voormiddagen gaan door samen 

met andere koppels. Dit programma 
wordt twee keer aangeboden. De data 
worden meegegeven bij het infomo-
ment. 

• vier individuele samenkomsten 

“huwelijk, goed nieuws!”. De data van 
deze samenkomsten spreekt het koppel 

af met de begeleider. 
 

VERZOENING 
De liefde tussen mensen wordt ervaren in de 

weg van vergeving en verzoening die ze gaan. 
Jaarlijks ter voorbereiding op het Paasfeest 
worden alle christenen uitgenodigd zich te 
verzoenen met God en met elkaar.   
Tijdens de veertigdagentijd nodigen we de 

koppels uit voor een bijzondere viering met 
catechese. De datum wordt meegegeven bij 
het infomoment. 
 

KENNISMAKING MET DE GE-
MEENSCHAP EN HET GEBED 
De kerkgemeenschap bidt voor de 
koppels die zich voorbereiden op het 
sacrament van het huwelijk. Elke eer-
ste zondag van de maand is er een ge-

bedsintentie voor jullie en alle jonge 
gezinnen. We willen jullie uitdrukkelijk 
uitnodigen voor deze viering.   
Eveneens willen we jullie uitdrukkelijk 
uitnodigen voor de viering van Witte 

Donderdag (19 uur kerk Ertvelde), de 
start van het paastridduüm, op weg 
naar Pasen. 
Tijd maken voor het gebed en viering 
in gemeenschap kan ook ons gebedsle-

ven thuis stimuleren. 
 

HUWELIJKSAANKONDIGING 
Ongeveer een maand voor de huwe-

lijksdatum geven jullie in een kort ri-
tueel op het einde van de zondagseu-
charistie aan dat jullie  kerkelijk hu-
wen. De concrete datum wordt in 
overleg afgesproken. 

 

PASTORAAL GESPREK 
De datum hiervoor wordt in overleg 
met de pastoor  of een door de pas-

toor gedelegeerde voorganger afge-
sproken.  


