
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1       Foto 2 zie uitleg achterzijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Foto 3       Foto 4 

 

 

 

 

 

 

Foto 5       Foto 6 

 

 

 

Foto 5       Foto 6 



 

Foto 2: 

Wist je dat al de vogelhuisjes die je onderweg hebt zien hangen, geplaatst zijn door VZW Durme? Dit is één van de 

drie erkende natuurverenigingen die al 50 jaar staat voor natuurbehoud en meer biodiversiteit langs Durme, 

Moervaart en Schelde. VZW Durme brengt zo mensen met een hart voor de natuur samen en heeft een honderdtal 

VRIJWILLIGERS die de vereniging draaiende houden.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7        Foto 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9       Foto 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11  zie uitleg achterzijde      Foto 12 zie uitleg achterzijde 



Foto 11: 

Wist je dat de Sint Jacobsschelp hét symbool is van de pelgrim op weg naar Santiago de Compostela in Noord 

Spanje? En dat er al gezôardeneirs TE VOET van Eksaarde op bedevaart gestapt zijn naar Compostela? Dit is maar 

liefst ongeveer 2000km en 3 maanden aan een stuk wandelen! Je kan ook vlugger met de fiets: dan ben je slechts 5 

weken onderweg… 

 

 

 

Foto 12: 

Wist je dat Bond zonder Naam zoveel mogelijk mensen vanuit het hart wil aanspreken en met elkaar wil verbinden? 

En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt, o.a. mensen in 

kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap. Iedereen kan gratis lid worden van BZN: gewoon naar website van 

Bond zonder Naam gaan en je ontvangt tweemaandelijks een spreuk! 

 


