Bezorg onze studenten een helder hoofd,

zodat ze kunnen bewijzen wat ze hebben geleerd.
Geef onze examinatoren een open hart,

zodat ze in elke student het beste zien.

En geef aan beiden de moed om vol te houden.

Laten wij bidden voor de studenten

die in deze dagen en weken worstelen

met grote hoeveelheden leerstof

en met stress in allerhande vormen.

Verlicht hun geest

en help de mensen die hen omringen

om er voor hen te zijn als ze het nodig hebben.

Geef in deze examentijd

moed en doorzettingsvermogen aan alle studenten
en help hen te laten zien wat ze kunnen.

Geef uw geest van rechtvaardigheid en mildheid
aan alle examinatoren.

Omring hen allen met mensen

die in deze drukke periode

voor de nodige verlichting zorgen.

Het is weer examentijd.

Laat uw geest van wijsheid neerdalen

in de hoofden van alle studenten,

zodat ze heldere lijnen zien in wat ze geleerd hebben

en hun kennis ook na het examen kunnen aanwenden

voor het welzijn van iedereen.

Laat uw geest van barmhartigheid neerdalen

in de harten van de examinatoren,

zodat ze de inspanningen van hun studenten ten volle waarderen.

Juni is voor velen onder ons een maand van examens.
Geef rust en wijsheid aan scholieren en studenten.
Geef welwillendheid en mildheid aan leraars en professoren.

Geef geduld en empathie aan meelevende gezinsleden van beide groepen.

En bewaar voor allen een tijd van echte vrijheid en herbronning
in de vakantie die in aantocht is.

Leg uw troostende hand op alle studenten

die in deze dagen worstelen met examens- of thesisleed.
Help hen om het beste van zichzelf te geven

en nooit het bredere perspectief uit het oog te verliezen.

Kolet Janssen



Heer God,

U bent altijd bezig met uw mensen

en U laat hen nooit los.

In deze weken bidden we

in het bijzonder voor de studenten:

Geef hen een heldere geest

om goed te kunnen onderscheiden en te begrijpen,
doorzettingsvermogen, ijver en rustig vertrouwen.
Bemoedig hen in momenten

dat het moeilijk gaat.

Leer hen bovenal dat hun waarde niet afhankelijk is
van welke prestatie dan ook

omdat zij door U

gezien, gekend en bemind zijn.

Amen.

Karen Germeys



Heer,

Gij zijt de schepper van de kosmos,
de bron van licht en wijsheid,
het begin van alles.

Verlicht met Uw klaarheid de duisternis van mijn verstand.

Verwijder in mij het donker van zonde en onzekerheid.
Geef me scherpzinnigheid om te begrijpen,

een goed geheugen om te onthouden,

het talent om juist en grondig te begrijpen,

de finesse bij het uitleggen,

volledigheid en gratie in het uitdrukken.

Leer me te beginnen,

stuur de voortgang en help me bij de voltooiing,

door Christus, onze Heer.

Amen.

naar Thomas van Aquino



In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken,
aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;
de een ontvangt van de Geest een groot geloof,
de ander de gave om te genezen.
En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten,
om te profeteren,
om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is,
om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.
Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest,
die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
1 Korintiérs 12, 7-11
Heer,
wij bidden U:
dat wij onze gave mogen ontdekken,
mogen onderscheiden,
mogen voeden,
mogen laten groeien,
mogen gebruiken voor het goede.
Amen



Als je denkt dat je verslagen bent,
dan ben je het ook.

Als je denkt dat je niet durft,
dan durf je niet.

Als je graag wint, maar je denkt dat je het niet kan,
is het bijna zeker dat je niet zal winnen.

Als je denkt dat je zal verliezen,
dan ben je al verloren.

Succes begint bij de wil van een mens.

Veel hangt van je instelling af.

Bidden we dat wij de juiste ingesteldheid vinden om de proefwerken goed voor te bereiden.
Anoniem (www.godsdienstonderwijs.be)



http://www.godsdienstonderwijs.be/

Heer God,

laat ons studiewerk in de komende examenperiode vruchtbaar zijn.
Geef ons een scherp inzicht in de dingen,

en het geheugen om zoveel mogelijk te onthouden.

Help ons om voluit te geloven in onze eigen mogelijkheden.
Anoniem (www.godsdienstonderwijs.be)



http://www.godsdienstonderwijs.be/

Goede God,

wij geloven dat Jij van ons allen houdt:

van de rusteloze kleuter tot de blokkende student,
van de handige beroepsschoolleerling

tot de schrandere leerling in de Latijnse,

van de enthousiaste leerkracht

tot de hard werkende directeur,

van de zorgzame ouder tot de oma

die een kaars doet branden voor haar kleinkind dat examens heeft.

Van ieder van ons houd Jij, God,
welke kleur wij aan ons leven ook geven.

Frans Neirinck



