GOD ROEPT
EEN MENS
TOT LEVEN

Tweede Zondag
door het jaar B 2021

AANHEF
Maken wij even tijd
voor de Heer en voor onszelf,
VOOr onze vraag naar en zijn aanbod van leven: in de naam
van de Vader (+), de Zoon en de heilige Geest. Amen!

INLEIDING
Eens een doodgewone zondag na het feest van Kerstmis, van
de Openbaring (Driekoningen) en van het Doopsel van de Heer:
Kerstmis: de herders op zoek naar het licht...
Openbaring: de wijzen op zoek naar het nieuwe...
Het Doopsel: Jezus begint aan zijn opdracht...
En dit telkens nadat ze 'opgeroepen, uitgenodigd’” waren om
op zoek te gaan, om nieuwe, ongekende en onvermoede
wegen te gaan. Vandaag weer...
In de lezingen beluisteren we straks enkele roepingsverhalen:
de kleine Samuel en de twee ruige vissers: Simon en Andreas.
Roepingsverhalen van lang geleden.
Maar ook het verhaal van dnze roeping. Ook wij zijn geroepen.
Vandaag, hier en nu, om te groeien en te worden tot wat God
in ons ziet. Hij roept ons tot leven. Dat gaat niet vanzelf.
In onszelf herkennen we de tweeslachtigheid, de verscheurd-
heid soms, om Jezus wel of niet, of half en half na te volgen,
om wel en niet voor het echte leven te kiezen.
Net als Simon-Petrus zullen we moeten leren wat dat inhoudt:
volgeling van Christus zijn, christen zijn,
zijn weg van leven volgen.



GEBED OM MEDEDOGEN
Heer, Gij die ons bij onze naam roept om U te volgen...
Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij die de Gezalfde zijt,
het Lam Gods, onze Redder...
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij die ons de weg ten leven toont...
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze fouten en tekorten vergeven
en ons geleiden op de weg van het nieuwe en eeuwige leven.

Amen!
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Wij verheerlijken U en zeggen U dank b L &
voor uw grote heerlijkheid. |

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,

met de Heilige Geest in de heerlijkheid

van God de Vader. Amen.



GOD AAN HET WOORD
Ooit ben je in de voetsporen
van mijn Zoon getreden
- zegt God -
en heb je zijn droom
tot jouw droom gemaakt,
omdat je mocht ervaren
dat Hij je gelukkig maakte
en je vrede en vreugde bracht.
Durf dat geluk en die vrede
ook te laten zien
en verder te geven in mijn naam.
Durf mensen tot bij Jezus te brengen
en een woord
van troost en vergeving te spreken,
een woord van hoop en toekomst.
En misschien...
misschien ben jij dan degene
in wie zij de Messias mogen ontmoeten,
de Gezalfde, het Kind van God.

OPENINGSGEBED
God, wij zijn maar gewone mensen
en toch vraagt Gij steeds opnieuw
om met U mee te gaan.
Wij wikken onze woorden,
hebben geen jawoord klaar,
enkel een “*maar”, een aarzeling.
Wij zijn soms bang om U te volgen,
want Gij vraagt
dienstbare inzet en liefdevolle overgave.
Geef ons een warm hart vol van uw liefde,
dan zullen wij door Jezus’ woorden
op stap gaan om uw liefde uit te delen
overal om ons heen.
Amen.




EERSTE LEZING UIT DE H. SCHRIFT:

UIT HET EERSTE BOEK SAMUEL (hfst. 3)
De lamp van God was nog niet gedoofd,
en Samuél lag te slapen in het heiligdom van de Heer,
waar de ark van God stond.
Toen riep de Heer: ‘Samuél!’
Samuél antwoordde: ‘Hier ben ik.’
Hij liep haastig naar Eli en zei:
‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’
Maar Eli antwoordde:
‘Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.’
En hij ging en legde zich te slapen.
Toen riep de Heer opnieuw: ‘Samuél!’
Samuél stond op, ging naar Eli en zei:
‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’
Eli antwoordde:
‘Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.’
Samuél kende de Heer nog niet:
een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.
En weer riep de Heer Samuél; nu voor de derde keer.
Samuél stond op, ging naar Eli en zei:
‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’
Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.
En hij zei tegen Samuél: ‘Ga slapen,
en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen:
“Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”
Samuél ging dus weer op zijh gewone plaats slapen.
Toen kwam de Heer bij hem staan en riep,
evenals de vorige keren:
‘Samuél, Samuél!’
En Samuél antwoordde:
‘Spreek, uw dienaar luistert.’
Samuél groeide op;
de Heer was met hem en
liet niet één van zijn woorden
onvervuld.

Spreek HEER, il dienaar




ANTWOORDPSALM (uit Psalm 40)
Refrein: Ja, ik kom;
uw wil te doen, mijn God,
dat is mijn vreugde.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,

Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,

een lied voor onze God,

en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer.

Refrein

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,

maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat.

Refrein

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,

uw wet is in mijn hart gegrift;

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Refrein

Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden,

noch uw getrouwheid voor de mensen om mij heen.
Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg;

laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden.

Refrein

TWEEDE LEZING UIT DE H. SCHRIFT
In verband met de losse zeden in de havenstad Korinthe
herinnert Paulus aan de waardigheid van het menselijk lichaam.
Hij maant ons aan om God niet alleen met de geest te dienen,
maar ook ons lichaam in dienst van God te stellen. Zo zullen wij
beseffen dat wij, ziel en lichaam, beeld van God zijn.



UIT DE EERSTE BRIEF VAN DE H. APOSTEL PAULUS AAN
DE CHRISTENEN VAN KORINTHE (hfst. 6)
Broeders en zusters,
Denk eraan door ons lichaam dienen we de Heer
en werken we mee aan een nieuwe wereld.
Het past niet om er ontucht mee te plegen.
Bedenk: het lichaam is belangrijk voor de Heer.
God heeft Jezus na zijn dood tot nieuw leven gewekt
en zal ook ons tot nieuw leven wekken.
Wie trouw is aan de Heer
en meewerkt aan een betere wereld,
wordt één geest met Hem.
Je weet toch ook dat je met je lichaam
deel bent van onze kerkgemeenschap,
die het lichaam van Christus is.
Houd je daarom ver van alle ontucht.
Geen enkele andere zonde raakt ons zo diep in ons wezen.
Wie zijn seksuele gevoelens niet goed stuurt,
zondigt tegen zijn eigen lichaam en geest.
Of weet je niet dat je lichaam
een tempel is van de heilige Geest die in je woont
en die je van God hebt ontvangen?
Weet je niet dat je niet langer van jezelf bent,
maar in dienst van God en zijn heilsplan
om vrede te brengen voor alle mensen?
Hij heeft je vrij gekocht en een prijs betaald.
Je bent bevrijd van alles wat je afleidt van dat plan.
Je bent niet langer slaaf van je begeerten.
Bewijs daarom met je lichaam
eer aan God.

ALLELUIA
Alleluia! Alleluia!
Spreek, Heer, uw dienaar luistert; \
Gij hebt woorden van eeuwig leven. Y
Alleluia! Alleluia! v




LEZING UIT HET HEILIG EVANGELIE VAN ONS HEER
JEZUS CHRISTUS VOLGENS JOHANNES (hfst. 1)
In die tijd stond Johannes daar; met twee van zijn leerlingen.
Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei:
‘Daar is het lam van God.’
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De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord

en volgden Jezus.

Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem volgden

en sprak hen aan: ‘Zoeken jullie iets?’

Ze zeiden: ‘Rabbi (dat betekent: meester),

waar houdt U uw verblijf?’

Hij antwoordde: ‘Kom mee en je zult het zien.’

Ze gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield.

En ze verbleven die dag bij Hem.

Het was ongeveer het tiende uur.

Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd.
De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon.

‘We hebben de Messias gevonden!’ zei hij.

(Messias betekent: gezalfde.)

Daarop bracht hij hem bij Jezus.

Jezus richtte zijn blik op hem en zei:

‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes;

voortaan zul je Kefas heten.’” (Dat betekent: rots).

MEDITATIEMOMENT, EVENTUEEL MET ZACHTE MUZIEK



GELOOFSBELIJDENIS
Laten wij ons geloof belijden
en onze roeping door de Heer.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader,

Bron van liefde.

Ik geloof dat ik geroepen ben

om mee te werken aan een toekomst

die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens

die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,

die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn

en wij elkaar levenskansen geven.

Ik geloof dat zijn Geest

ons telkens weer aanspoort

om naar elkaar om te zien

en zo mensen te worden

met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven

niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven

bij de Bron van liefde

die ons dit leven schonk.

Amen.



VOORBEDEN
God roept iedere mens tot leven... Ook ons...
En Hij roept ons ook om aan dat leven voor iedere mens
mee te bouwen. Daarom willen wij bidden...

Om mensen bidden wij, gewone mensen zoals wij,

die, tegen de stroom in, in leven en werken,

in woord en daad, in Kerk en samenleving

willen meebouwen aan de realisering van Gods belofte.
Laten wij bidden...

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Om vaders en moeders bidden wij,

mannen en vrouwen, mensen zoals wij, die,

als levende voorbeelden, hun kinderen stimuleren
om te luisteren naar Gods roepstem.

Laten wij bidden...

Om voorgangers in de Kerk bidden wij,
gewijden en toegewijden,

dat ze, dienstbaar en biddend,

leven van Gods Woord dat ze verkondigen.
Laten wij bidden...

Voor jonge mensen bidden wij,

dat ze de roepstem van de Heer herkennen
en Jezus een plaats geven in hun leven...
Laten wij bidden...

Voor onszelf bidden wij, oud en jong,

dat het beste wat in ons woont, groeien mag

en dat wij sporen van Gods grootheid mogen ontdekken
in ons kleine bestaan van elke dag.

Laten wij bidden...

Biddend denken we ook aan de velen die niet meer zichtbaar
onder ons zijn, maar die ons getekend en gemaakt hebben
tot wie we zijn, die ons hun geloof hebben doorgegeven.
Mogen zij ten volle delen in het Leven zonder grenzen...
Laten wij bidden...



NAAR HET GEBED VAN DE HEER
(ter voorbereiding van de Bidweek voor de Eenheid
tussen de christenen, 18-25 januari)
Onze Vader, laat het aan ons leven te zien zijn
dat uw naam geheiligd wordt.
Laat uw Rijk komen over de grenzen heen
van taal en ras, volk en natie.
Laat uw wil geschieden
die ons verenigt tot één volk en één Herder
nu hier op aarde en voor altijd in de hemel.
Geef ons het brood dat Gij zelf zijt
omdat dit de band van de Liefde is.
Vergeef ons onze schuld en vijandschap
zoals ook wij elkaar willen vergeven.
Hou ons weg van zelfgenoegzaamheid en geslotenheid
waardoor muren worden opgetrokken
tussen mensen en volkeren.
Verlos ons van het kwaad van de verdeeldheid,
opdat wij uit alle volkeren verzameld worden
tot één volk, uw volk. Amen.

GEBED OM VREDE
Wij wonen op dezelfde aarde...
Wij kijken naar dezelfde lucht...
Wij drinken van hetzelfde water...
Wij bestrijden hetzelfde virus...
Wij luisteren naar dezelfde Blijde Boodschap...
Wij geloven in dezelfde Heer...
Wij dragen dezelfde naam...

Schenk ons dan ook diezelfde Geest, Heer Jezus,
uw Geest, die van ons mensen van vrede maakt,
uw Geest, die ons steunt in ons pogen

om aan eenheid te bouwen,

om elkaar te begrijpen en te verdragen,

om elkaar te steunen in ons geloof en onze inzet.
Zo bidden wij U, Heer Jezus, Man van Vrede. Amen!

STILLE MEDITATIE




TER BEZINNING
Kom mee, om te zien...
Kom mee om het te beleven, om te leven...

Het leven is een vraag, een stille uitnodiging,

een wenk en een knipoog, of misschien maar een blik
om er iets van te maken dat de moeite waard is

en er niet langer mee te wachten.

Het leven is een uitdaging,

een opdracht om meer mens te worden,
een mens van vrede en geluk

en je niet langer te verschuilen

achter alles wat je niet gelukkig kan maken.

Het leven is een kans, een aanbod om te graven
onder de harde laag in je hart, tot op de bodem,

tot waar je helemaal op adem komt en rustig wordt.
Het is de moeizame weg van ‘gisteren’ naar ‘morgen’,
de weg van ‘ik-alleen’ naar ‘wij-samen’.

Het leven is ingaan op die uitnodiging van ‘kom en zie’,
op weg gaan zonder zeker te weten wat het wordt,
Het is ingaan op zijn roeping om te léven! Kom en zie...

SLOTGEBED

Eeuwige, onze God, wij mochten beluisteren en in ons
opnemen hoe Gij ons roept om te leven, als mens, in de geest
en naar het voorbeeld van Jezus. Met die inspiratie en die
kracht willen we nu de weg gaan van onze roeping, verbonden
met U en met allen die in U geloven en op U vertrouwen.

Blijf bij ons, zo bidden wij U, opdat we volharden in donkere
tijden en het niet opgeven hoopvol de weg van het Leven te
gaan, met Jezus Christus onze Broeder, onze Heer. Amen!

ZENDING EN ZEGEN
De Heer roept ons tot leven. De Heer schenkt ons leven.
De Heer zendt ons om leven te geven.
De Heer gaat met ons mee in het leven,
met zijn zegen, leven schenkend:
de Vader (+), de Zoon en de heilige Geest. Amen!



Viaw dit gebedsblaadje; eenw warme groet
voor ieder vow w, mij goede vrienden.
Gaat het nog? How vol. Geef het niet op.

We komerv er wel...

Vi dit gebedsblaadje bent w verbondeny
met de Heer, met onge geloofsgemeenschap

evv met nog veel méér mensen.

Het blaadje vanw volgend weekend iy eenv ‘specialleke
enw dat ter gelegenheid vaw de Dag vaww het Woord
De Dag vawv het Woord (Gods) werd door paus Franciscus

ingesteld v 2016. Zo werd de geloofsgemeenschap
uitgenodigd omvhaow band met de H. Schwift te verdiepen

ew te versterken. In 2019 legde de pauws de Dag vaw het
Woord voor heel de wereldwijde Kerk op de 3% Zondag
door het Jaar (die dit jaowr valt op 24 jaruiant).

Inspiratie voor dit gebedsblaadje vond ik bij:

Altaarmissaal voor de Eucharistieviering op Zondag; Broechem; Diest;
Dominicanen - Schilde-Berg; Erwin Roosen; Gooi & Sticht; In uw Midden;
KBS Willibrord 1995; Levensecht; Liturgische Suggesties bij de zondagse
Eucharistieviering; en bewerkingen en eigen teksten.

Onze parochieassistente Katrien zorgde voor de vormgeving.

Samen met onze pastorale werkster Marina, pastoor Luc

en andere lieve mensen, zorgde zij ook voor de verspreiding.

Ook u mag dit blaadje gerust verder doorsturen.

Enkele alternatieven om in verbondenheid te bidden...
zaterdag 16 januari

- op radio: Radio Maria, 9 u. & 18.15 u. (eucharistie)

- op TV: Eclips TV, 9.20 u. (morgengebed abdij Averbode)

- livestream: 17.30 u., O.-L.-Vrouwekath., Antw. (euch.- Engelst.)

zondag 17 januari

- op radio: Radio Maria, 10 u. & Radio 1, 10 u., abdij Keizersberg

- op TV: Een, 10 u., Priorij Klaarland, Bocholt

- livestream: Abeij Averbode, 11u. via
https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/uitzendingen


https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/uitzendingen

