
EVANGELIEBLAADJE – TWEEDE PAASZONDAG  
 

HET VERHAAL  
 

Het was een sombere avond. De vrienden 

van Jezus zaten bij elkaar. Alle deuren van 

het huis hadden ze stevig op slot gedaan. Ze 

waren zo bang dat zij ook gepakt zouden 

worden. 

Opeens kwam Jezus 

binnen. Hij zei: ‘Vrede 

wens ik jullie’. Hij liet de leerlingen de 

wonden zien aan zijn handen en zijn zij. 

Toen zagen de leerlingen dat het Jezus 

was. Ik ben gestuurd door God. Nu ga ik 

jullie helpen om mensen te vertellen 

over Mij en God.”   

Jezus ging naar de leerlingen toe en Hij blies ze allemaal even 

over hun hoofd. “Nu hebben jullie de kracht van de heilige 

Geest gekregen”, zei Jezus. “En die heilige Geest gaat jullie 

helpen.” Hij zei ook nog: ‘Jullie dienen elkaar te vergeven.’  
 

Toen Jezus op bezoek kwam, was één leerling er niet bij. Dat 

was Tomas. Hij geloofde niet dat de anderen Jezus hadden 

gezien. Hij zei: “Ik wil Hem eerst zelf zien Anders geloof ik 

het niet”. 
 

 

Een week later zaten Tomas en           

de andere leerlingen in het huis            

met de deur op slot. Plotseling was 

Jezus weer in de kamer. Hij zei: “Ik 

wens jullie vrede.” Hij keek naar 

Tomas en zei: “Kom maar hier, en 

voel maar aan mijn handen en in 

mijn zij.” Tomas was overtuigd.               

“U bent mijn Heer en mijn God”, riep hij uit.  

Jezus zei: ”Jij gelooft in Mij omdat je Mij gezien hebt.                

Vanaf nu zullen mensen in Mij geloven zonder dat ze Mij 

gezien hebben. En God zal ze gelukkig maken!” 

 

 

Parochie in  

Deinze-Nevele 

 



WEETJES 

Eerste dag van de week Dit is de dag waarop de 

leerlingen samenkwamen om Jezus te gedenken in het 

beluisteren van Gods Woord, het breken van het brood en 

het zoeken naar de manier waarop ze de wil van God 

kunnen beleven. Zoals christenen nu doen op zondag. 
 

Vrede Jezus wenst iedereen vrede toe, vreugde en 

blijdschap.  
 

Blazen Wanneer Jezus over de leerlingen blies, is dat een 

manier om te zeggen dat Jezus zijn leerlingen de heilige Geest 

schenkt. De Geest zal hen helpen om te leven als Jezus. 
 

Avond: dit doet denken aan duisternis, vrees, angst  
 

Gebed 

Lieve God, je Zoon Jezus is gestorven. 

Toch willen we geloven 

dat Hij leeft en dat Hij bij ons is. 

Dat kunnen we niet zien, 

daarom is geloven soms zo moeilijk. 

Je bent onzichtbaar voor onze ogen, 

maar voelbaar in ons hart. 

Help ons erop te vertrouwen 

dat Jij er bent voor ons, 

als we jouw hulp nodig hebben. Amen. 
 

GOD IS EEN GROOT GEHEIM… EN TOCH HEEL DICHTBIJ 

Soms kijk je naar de sterren. Soms kijk je naar de maan. 

Dan denk je: Is God ook zo ver?  

Is Hij nog verder dan die ster 

die jij daar hoog ziet staan? 

Je weet het niet, je weet het niet. 

Waar is God toch? Je ziet Hem niet! 

God is een groot geheim.  

Soms denk je voor het slapen 

bedankt God het was fijn. 

En dan opeens lijkt God vlakbij. 

Je voelt je licht, je voelt je blij. 

Je weet: God is dichtbij! 



OM TE KLEUREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EEN WOORDPUZZEL 
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1. Het was - - - - -  toen Jezus binnenkwam   

2. Jezus vraagt dat wij elkaar - - - - - - - -  

3. De leerlingen waren in - - - - toen Jezus kwam 

4. Tomas roept uit: ‘Mijn - - - - en mijn God!’  

5. De leerlingen waren - - - -   

6. Jezus wenst de leerlingen - - - - - toe  

7. Jezus zal de heilige - - - - -  sturen om de leerlingen te 

helpen?  

8. Tomas wou eerst Jezus zijn - - - - - - zien  

 

OOK WIJ MOGEN  -   -   -   -   -   -   -   -  ZIJN VAN JEZUS.  

DIT WOORD ONTDEK JE ALS JE DE PUZZEL HEBT INGEVULD. 

 


