Juni - Al ons vertrouwen en onze wederliefde
voor het Goddelijk Hart van Jezus Christus, onze enige Hoop.

Een Jubeljaar is wel een héél kostbaar geschenk! Het schenkt ons de kans om ons
écht te verdiepen in de schatten en de geheimen van het geloof dat we belijden. Naast
Maria is één van deze schitterende diamanten het Heilig Hart van de Heer Jezus. Het is
het Heiligdom waar de goddelijke Liefde troont en naar elke mens, ook naar u en mij
uitstraalt... In deze Tempel zijn we welkom, dag en nacht, Hij is onze thuis, onze
toevlucht, onze HOOP, onze vreugde, ja, ons alles...!
Wanneer we deze heilige grond
betreden  willen we ons laten
leiden door de kleine Thérese van
het Kind Jezus. Ook al spreekt zij
niet vaak uitdrukkelijk over het
Heilig Hart van Jezus, toch heeft ze
dit goddelijk  Hart onzeglijk
liefgehad. Zij neemt ons zeker mee
op haar geheime weg...

“Je zou graag willen horen
welke geheimen Jezus mij heeft toevertrouwd! Ik weet wel dat Hij die ook aan jou
toevertrouwt. Toch zal ik proberen enkele woorden te stamelen, hoewel ik weet dat
woorden van mensen onmogelijk uit kunnen drukken wat het menselijk hart
nauwelijks vermoeden kan. Denk nu niet dat ik zwem in vertroostingen. Zonder zich te
tonen, zonder zijn stem te laten klinken, onderwijst Jezus mij in het geheim. Hij doet
dat niet door middel van boeken... Maar soms geeft een enkel woord mij vertroosting,
zoals wat ik toevallig vond aan het einde van het innerlijk gebed dat ik in stilte en

dorheid had doorgebracht:

‘Dit is de Meester die 1k je geef. Hij zal je alles leren wat je doen moet.
Ik wil je in het Boek des Levens laten lezen,
waar de wetenschap van de Liefde in vervat ligt.’

- woorden van Jezus aan de H. Marguerite-Marie Alacoque -
aan wie het H. Hart van Jezus zich openbaarde



‘De wetenschap van de Liefde’, deze woorden weerklinken met zoveel zachtheid
in het oor van mijn ziel, dat ik alleen naar die wetenschap verlang. Ik begrijp zo goed
dat alleen de liefde ons aangenaam kan laten zijn aan de goede God. Deze liefde is het
enige goed waar ik naar streef. Jezus wil mij de enige weg tonen die naar deze goddelijke
Vuuroven leidt. Als alle zwakke en onvolmaakte zielen eens zouden voelen wat de

kleinste van alle zielen voelt, namelijk die van de kleine Thérése, dan zou geen
enkele ziel meer de HOOP verliezen eens de top van de berg der liefde te

zullen bereiken. Jezus vraagt immers geen grote daden, maar alleen overgave en
dankbaarheid. (zie psalm 49)

Toen Jezus zei aan de Samaritaanse vrouw: “Geef Mij te drinken”, vroeg de
Schepper van het heelal zijn arme schepsel om liefde. Hij dorstte naar liefde. Meer

dan ooit voel ik hoeveel dorst Jezus heeft, Hij vindt jammer genoeg maar weinig
harten die zich onvoorwaardelijk aan Hem overgeven, die al de tederheid van Zijn
oneindige Liefde begrijpen.

Vergeef me, Jezus, als ik wartaal spreek wanneer ik nog eens mijn verlangens en

hoop uit wil spreken die tot het oneindige reiken. Vergeef het me en genees mijn
ziel door haar te geven waar ze op hoopt. O Jezus, mijn liefde en mijn leven! Hoe moet
ik de uitersten die in mij aanwezig zijn met elkaar verenigen! Hoe kan ik de verlangens
van mijn kleine ziel in vervulling doen gaan? Ik zou alle daden van de heiligen voor U
hebben willen verrichten. Wat zal je op al mijn dwaasheden antwoorden? Is er een ziel
die nog kleiner en nog machtelozer is dan de mijne’ (...)

Lichtende Vuurtoren van de Liefde, ik weet hoe ik bij je komen moet; ik heb het
geheim ontdekt hoe ik jouw vlam tot de mijne maken kan! Het is mijn zwakheid die
me de stoutmoedigheid geeft mij aan jouw Liefde aan te bieden. Ik weet het, Jezus, de
liefde wordt alleen met liefde betaald. Het hart van uw kind wil maar één ding: jou
liefhebben, o Jezus. Ja, mijn Welbeminde, ik heb geen ander middel om U mijn liefde
te bewijzen dan door bloemen te strooien. Dat wil zeggen dat ik geen enkel offertje,
geen enkele blik of woord voorbij laat gaan; ik wil van al die kleine dingetjes profiteren
en die uit liefde doen. Uit liefde wil ik lijden en met liefde ook genieten. Zo zal ik
bloemen strooien voor uw troon. ledere bloem die ik vind zal ik voor je ontbladeren.
Mijn Jezus, ik heb je lief!” Manuscript B (of M(arie))



