
Onderstaand gebed kan je afdrukken op een mooie kaart en bij voorbeeld 

bezorgen aan mensen die aan huis gebonden zijn (leeftijd, ziekte, …) met de vraag 

of ze in verbondenheid met de geloofsgemeenschap elke dag van de Advent even 

willen bidden.  

GEBED tijdens de ADVENT 

God, onze Vader, 

vol verwachting kijken wij uit naar het Kerstfeest. 

Ook al kan het duister zo zwaar wegen 

en zijn we bezorgd om mensen die ons ter harte gaan, 

we danken U voor het licht dat groeit 

op de kaarsen één na één. 

 

eerste week 

We danken U om Jesaja, uw profeet. 

Maak ons gevoelig voor de verontwaardiging  

over onrecht en ongeloof 

en leer ons de tekenen zien 

van uw nieuwe wereld 

waar vrede is en gerechtigheid voor allen. 

 

tweede week 

We danken U voor Johannes, de voorloper. 

Laat ons luisteren naar zijn scherpe woord 

en niet langer lauw zijn van hart, 

dat wij ons bekeren altijd weer 

en leren geloven metterdaad. 

 

derde week 

We danken U voor Jozef, die vader werd voor Jezus. 

Geef ons zoals Jozef 

een stil, eenvoudig en gehoorzaam hart. 

Leer ons minder gericht te zijn op eigen belang 

om op te komen voor het kleine, kwetsbare leven. 

 

vierde week 

We danken en loven U voor Maria. 

Wek in ons het verlangen en de moed 

om open en vol goedheid zoals zij, 

Jezus geboren te laten worden in de stilte van ons hart, 

in ons doen en laten 

en in onze geloofsgemeenschap. 

 

Goede God, 

doe ons groeien 

van onrust naar vertrouwen, 



van hardheid naar begrip, 

van verdeeldheid naar solidariteit. 

Maak ons hart vrij 

voor de komst van Jezus, 

kind van mensen, 

uw veelgeliefde Zoon. 


