


Toen God zag dat
} 5 de weg te lang,
Q = de berg te steil
en het ademen te zwaar werd,
legde Hij zijn arm
om me heen en zei:
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“Kom, Mia, we gaan naar huis”

Dankbare herinnering aan

Mia ‘t Jolle

Zr. Mia - Zr. Godelieve Theresia

Geboren te Schoten-Deuzeld op 23 januari 1929.
Voor altijd aan God toegewijd in de congregatie
van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen
op 10 oktober 1954,

Naar Hem teruggekeerd te Sint-Lenaarts
op 15 augustus 2025.

Dank je Heer,

omdat ik lang en intens mocht leven.

Dank voor mijn goede ouders, broer en zus,
mijn lieve familie die zoveel van me hielden;
vooral voor Jelena, onze grote schat.

Dank je heel speciaal voor de vriendin en de vriend
die door hun levenswijze en hun genegenheid
me steeds verder brachten op de weg van het
vertrouwen, de dankbaarheid, de liefde voor U
en uw mensen - wereldwijd.

Dank je voor het grote hart van Nini en alles
wat we samen mochten delen.

Dank voor de genegenheid van de kinderen
aan wie ik les gaf,

de zusters waarmee ik leefde,

van zoveel vrienden,

de mensen in St. Anna en in Sint-Lenaartshof.
Dank Heer, omdat ik nu voorgoed

bij Je geborgen mag zijn.

Mia



Dank voor uw gebed en medeleven.

Uitvaartzorg Valentijn Crynen - 03 384 11 34



