


Dierbaar aandenken aan
Louisa Nahoel

echtgenote van Wilfried Jaenen (1)
mama van Alain Jaenen (1)

Zij werd geboren te Borgerhout
op 5 augustus 1931
en is van ons heengegaan
in WZC Mayerhof te Mortsel
op 6 november 2024,

De familie dankt u voor
uw steun en medeleven.

Op een dag toen de goden nog op aarde
verkeerden daalde Zeus, de opperste der
goden, van de Olympus af om de
gastvrijheid van de mensen op de proef te
stellen. Maar overal trof de god, vermomd
als bedelaar, vijandige dorpelingen. Alleen in
het armoedige hutje van de oude Philemon
en Baucis werd hij gastvrij onthaald.
Daarom mochten de oudjes een wens doen.
Daarop sprak Philemon: “Machtige Zeus,
laat ons, wanneer het zo ver is, beiden op
hetzelfde uur uit het leven weggaan”.

Op een dag merkten Philemon en Baucis,
gelijktijdig, dat de geliefde partner
veranderde in een boom! Voordat de schors
hun lippen bereikte, hadden ze nog juist de
tijd elkaar een laatste kus te geven, een
laatste vaarwel toe te roepen.

Z0o ontstonden een eik en een linde, de
stammen tegen elkaar aan, de takken innig
verstrengeld, onafscheidelijk, zoals Philemon
en Baucis hadden geleefd...
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