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Nieuwsbrief
Pastorale Eenheid St.-Jozef

werkjaar 2024-2025
advent 2024

tussen de 2e en de 3e zondag

Met deze nieuwsbrief willen wij een zo breed mogelijke groep informeren over
wat er gebeurt in onze Pastorale Eenheid. Onze nieuwsbrief verschijnt tijdens
het werkjaar met een zekere regelmaat, vooral tijdens advent en
veertigdagentijd. Suggesties voor de inhoud zijn altijd welkom!

Welkom aan de ouders van Eerste Communicanten en vormelingen en aan de
mensen die via het contactformulier op de website ons een vraag stelden...

Kerk & Leven is het weekblad waarin je in een papieren versie nieuws leest
over eigen parochie, bisdom en over de wereldkerk.

Kerk & leven vanaf nu ook digitaal

Voortaan kan je Kerk & Leven niet alleen op papier maar ook digitaal lezen.
Wekelijks 16 pagina's met inspirerende berichten van kerktoren tot Vaticaan.



Een abonnement kost €3.99/maand en kan je afsluiten via deze link. De
papieren versie van K& Hamont-Achel stopt op 31 december 2025.

We zoeken naar alternatieven om alsnog op papier de mensen te bereiken die
digibeet zijn. De misintenties vind je alvast terug in HAC, dankzij een prettige
samenwerking.

In deze nieuwsbrief
De titels vormen een link naar de inhoud, verder in dit bericht

Advent is verwachten

Een daad van kleine goedheid

Twee mededelingen van de bisschop
Welzijnszorg: de campagne toegelicht

Agenda

1. vieringen op kerstavond en op kerstmis
2. kerstconcert Noorderklanken
3. Aanrader

Misintenties
Communicatie binnen de Pastorale Eenheid nu en straks
zeven vragen - zeven antwoorden Jan Huyers

Dit zijn wij

- Plak ons mailadres in je digitale adresboekje. Dan verzeilt deze nieuwsbrief
niet bij de ongewenste mail.

- Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar mensen die je kent en waarvan je
vermoedt dat ze geinteresseerd zijn. Zet je ons liever niet in cc? Nodig ze dan
zeker uit om zich bij het schrijven via stjozefhamontachel@gmail.com.

- Of waarom print je deze nieuwsbrief niet een keer af? En bezorg je hem aan
iemand zonder computer. Als uitnodiging ...

Advent is verwachten

Advent is een tijd van wachten en van verwachten. Blij en vol hoop. Dit zijn
houdingen die ook voor christenen niet altijd verworven goed zijn. Advent is
geloven dat er iets goed naar je toekomt. Met die bijzonderheid dat je niet
precies weet wat het zal zijn. Ook niet waar, hoe en wanneer.

Als een moeder in verwachting is, weet ze dat er een kindje komt. Wat voor
een mens het uiteindelijk zal worden wordt pas duidelijk in de loop van de



jaren.

Dat geldt ook met wat God elk van ons wil aanbieden. Het enige waarop we
mogen vertrouwen is dat het beter is dan wat we zelf kunnen bedenken.

In die zin is advent best confronterend en uitdagend. Wacht ik eigenlijk wel
ergens op? Wat is mijn verwachting? Geloof ik dat God voor mij iets goed in
petto heeft, ook al heb ik wellicht geen idee wat dat kan zijn? Ben ik bereid mijn
eigen invulling van wat komen gaat los te laten om het open en onbevangen te
kunnen ontvangen, eens het zich aandient?

Nikolaas Sintobin sj

"Als ik aan engelen denk, dan geeft mij dat zeker kracht. Het is een innerlijke kracht die naar
binnen gaat en dan ook weer naar buiten komt. En dat is dan voor mij het engelenkracht. Of het

engelenlicht. Die mij dan weer tot een bepaalde rust kan brengen.

Dat is ook een soort fluisteren. Dat is het innerlijke fluisteren. Dat is misschien mijn eigen
gefluister. Maar soms ook het fluisteren van de natuur. Ritsel van bladeren, takken. Of het wind

die je tussen de bomen door ruist.

Dat zijn ook allemaal fluisteringen. En dat is ook voor mij een heel spiritueel moment. En dan voel

ik ook wel de aanwezigheid van het engelenlicht."”

Sara Avci is een interreligieuze bruggenbouwer en geeft mensen terug een verhaal via
Terugspeeltheater. Als kind werd het geloof in engelen haar met de paplepel meegegeven maar

vandaag zijn engelen veel intiemer en subtieler aanwezig. Luister naar haar boeiende betoog!

Klik hier voor deze adventsbezinning.




Een daad van kleine goedheid

De hele advent zullen er manden in onze kerken staan, waar je niet bederfbare

voedselwaren kan leggen.

Er zullen voedselpakketten mee gemaakt worden, met medewerking van de
St.-Vincentiusbeweging. Een persoonlijke daad van kleine goedheid voor
mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid.




Twee mededelingen
van de bisschop

Aan de parochianen van de parochies Heilige
Kruisvinding Achel-Statie en Sint-Monulphus en
Gondulphus Achel.

Broeders en zusters

Het parochielandschap is vandaag in volle beweging.

Binnen ons bisdom zijn we volop bezig met het uitwerken van de toekomstige
pastorale eenheden. Ook de burgerlijke overheid vraagt ons om over de
toekomst na te denken.

Onze kerkelijke structuren dienen aan deze evoluties aangepast te worden.
In overleg met de pastoraal verantwoordelijken heb ik de mogelijkheid
onderzocht om de parochie Heilige Kruisvinding Achel-Statie op te heffen en
samen te voegen met de parochie Sint-Monulphus en Gondulphus Achel.

In een decreet van 9 december 2024 heb ik beslist

de parochie Heilige Kruisvinding Achel-Statie op te heffen. Het grondgebied
van de opgeheven parochie wordt gevoegd bij dat van de parochie Sint-
Monulphus en Gondulphus Achel. De naam van de parochie die door de
samenvoeging ontstaat, luidt: Sint-Monulphus en Gondulphus Achel..

Deze beslissing treedt in werking op de datum waarop het ministerieel besluit
tot samenvoeging van de parochies in het Belgisch Staatsblad verschijnt.
Vanaf de datum van het bisschoppelijk decreet worden de bevoegdheden van
de kerkfabrieken beperkt tot handelingen van dagelijks beheer, dringende of
lopende zaken. Binnen de 10 dagen na bekendmaking van dit decreet kan de
herroeping aan de bisschop gevraagd worden overeenkomstig canon 1734 van
het Kerkelijk Wetboek.

Dankbaar voor uw gelovige inzet, groet ik u van harte,

Hasselt, 9 december 2024,



+ Patrick Hoogmartens,
Bisschop van Hasselt

Aan de parochianen van de parochies Salvator Mundi Hamont-Lo en Sint-Laurentius

Hamont.

Broeders en zusters

Het parochielandschap is vandaag in volle beweging.

Binnen ons bisdom zijn we volop bezig met het uitwerken van de toekomstige
pastorale eenheden. Ook de burgerlijke overheid vraagt ons om over de
toekomst na te denken.

Onze kerkelijke structuren dienen aan deze evoluties aangepast te worden.
In overleg met de pastoraal verantwoordelijken heb ik de mogelijkheid
onderzocht om de parochie Salvator Mundi Hamont-Lo op te heffen en samen
te voegen met de parochie Sint-Laurentius Hamont.

In een decreet van 9 december 2024 heb ik beslist

de parochie Salvator Mundi Hamont-Lo op te heffen. Het grondgebied van de
opgeheven parochie wordt gevoegd bij dat van de parochie Sint-Laurentius
Hamont. De naam van de parochie die door de samenvoeging ontstaat, luidt:
Sint-Laurentius Hamont.

Deze beslissing treedt in werking op de datum waarop het ministerieel besluit
tot samenvoeging van de parochies in het Belgisch Staatsblad verschijnt.
Vanaf de datum van het bisschoppelijk decreet worden de bevoegdheden van
de kerkfabrieken beperkt tot handelingen van dagelijks beheer, dringende of
lopende zaken.

Binnen de 10 dagen na bekendmaking van dit decreet kan de herroeping aan
de bisschop gevraagd worden overeenkomstig canon 1734 van het Kerkelijk
Wetboek.

Dankbaar voor uw gelovige inzet, groet ik u van harte,

Hasselt, 9 december 2024,

+ Patrick Hoogmartens,
Bisschop van Hasselt

terug
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Welzijnszorg
Welzijnszorg, de christelijke organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen
in onze samenleving, koppelt de advent aan een oproep tot solidariteit.
Welzijnszorg wil de aandacht vestigen op de armoede en de ongelijkheid die
nog steeds veel mensen treft, zowel in Belgié als wereldwijd. De actie heeft als
doel om mensen te inspireren om niet alleen met vreugde te kijken naar de
feestdagen, maar ook om actief bij te dragen aan de zorg voordemedemens.
Elk jaar wordt er een speciale collecte georgani seerd, waarmee Welzijnszorg
projecten ondersteunt die kwetsbare mensen helpen hun situatie te ver



beteren. Dit kan gaan om hulp aan mensen die in armoede leven,
ondersteuning voor vluchtelingen, of projecten die gericht zijn op het
bevorderen van gelijke kansen.

Samen voor waardig werk

Dit jaar heeft Welzijnszorg als thema “Samen voor waardig werk”. Bijna één op
vijf mensen in Belgié leeft in armoede of net boven de ar moedegrens met een
groot risico op armoede. Dat is een hoog cijfer dat aangeeft dat lang niet
iedereen mee kan in ons rijke landje.

Werk als weg uit armoede?

Te vaak veronderstellen we dat werkende mensen gemakkelijk uit de armoede
kunnen komen, maar niets is minder waar. In Belgié zijn weliswaar weinig
‘werkende armen’ maar ze bestaan wel. Kijk maar eens naar alleenstaanden,
laaggeschoolden of deeltijds werkenden, die met hun loon maar moeilijk de
eindjes aan elkaar kunnen knopen. Om armoede tegen te gaan moet werk
‘waardig’ zijn. Het loon moet voldoende hoog zijn, met goede
arbeidsomstandigheden en aangepast aan hun persoonlijke omstandigheden.
Het mag ook niet nodig zijn om meerdere jobs tegelijk uit te voeren, met lange
werkdagen die ten koste gaat van het gezinsleven of het welzijn van de
werknemer. De combinatie van deeltijds werk en een uitkering moet als
oplossing mogelijk zijn voor bepaalde doelgroepen.

Recepten tegen armoede

Welzijnszorg wil bijdragen om waardig werk voor iedereen toegankelijk te
maken en presenteert daarom drie recepten voor waardig werk.

Recept 1 Uitsluiting aanpakken

We werken vervoersarmoede weg. Velen geraken simpelweg niet op de
werkvloer. Een bus of de trein rijdt niet altijd op het juiste moment. Kinderen
hebben kwaliteitsvolle kinderopvang nodig. De opvang van kinderen is voor
vele ouders eenvoudig niet mogelijk en houdt ouders weg van werk.
Daarenboven zijn er nog steeds vele vormen van uitsluitingen zoals
discriminatie op basis van afkomst, nationaliteit, taal, leeftijd, scholingsgraad en
handicap, .. waardoor mensen moeilijk een kans krijgen op de arbeidsmarkt.
Recept 2 een ambassadeur voor werkzoekenden

lemand moet het opnemen voor werkzoekenden in armoede. Al te vaak krijgen
mensen te horen dat ze zichzelf moeten verbeteren of bijschaven en dat ze niet
voldoen. Te weinig wordt er gekeken naar wat ze kunnen en wordt er zelden
een oplossing gezocht voor het stukje werk dat ze wel kunnen waardoor ze een
bijJdrage kunnen leveren. Ook werkgevers willen vaak actieve bemiddeling,
ondersteuning of bijkomende opleidingen op niveau van de werkzoekende. Het
doel moet zijn om mensen duurzaam aan het werk te krijgen en niet alleen snel
een job te vinden.



Recept 3 Een aangepaste arbeidsmarkt

Doorgroeikansen en investeringen zijn voor iedereen niet even groot waardoor
er mensen soms in slecht betaalde jobs blijven steken. We moeten zorgen voor
meer toegang tot bijscholing. Nu er een krapte ontstaat op de arbeidsmarkt is
het van belang dat werkgevers open staan voor mensen die wat verder van de
arbeidsmarkt staan en die soms individuele ondersteuning nodig hebben.
Daarom worden werkgevers opgeroepen om te zoeken naar een juiste balans
te zoeken tussen begrip en respect voor persoonlijke omstandigheden
enerzijds en de nodige productiviteit anderzijds. Werkgevers moeten creatief
inzetten op het creéren van kansen.

hoog tijd voor een nieuw recept
als het oude niet meer werkt
durf veranderen van concept
wanneer dat teveel inperkt

kies voor andere ingrediénten

gooi het roer eens grondig om

herschik zuurverdiende centen
herverdeel de eigendom

luister met oprechte aandacht naar wie niets te zeggen heeft
kijk verwonderd naar de kracht van wie om een ander geeft
een nieuw tijdperk inluiden vraagt om creatieve moed
met een mix aan andere kruiden
smaakt het leven misschien goed

Hilde Van Parys

agenda



VIERINGEN
op Kerstavond

&
Yezinsvieringel
Hamont-Ache]

Op kerstavond is er een gezinsviering om 18u00

in de kerk van Hamont-Lo.

24 december 2024 18u00

vieringen
op Kerstdag 25 december

9u00 u St.-Laurentiuskerk Hamont

10u30 St.-Monulphus en Gondulphuskerk Achel-Dorp
viering
2e Kerstdag 26 december

9u00 u St.-Laurentiuskerk Hamont

Op kerstavond is er ook een viering
met de Sjaloomgroep
om 21u30 in de kerk van Achel-Statie.

24 december 2024 21u30

Kerstmarkt LS De Robbert 2024

De feestdagen staan voor de deur: kom alvast genieten van de gezellige
kerstsfeer op onze kerstmarkt georganiseerd door de ouderraad.

Waar: Wal 14 (speelplaats bij het nieuwe secretariaat, ingang gele poort)



Wanneer: 18 december

Tijdstip: 18u-21u

Lekker eten en drinken van Patje’s Bakkerij en JP Partyservice, meer dan 20
kramen van plaatselijke ondernemers en creatieve knutselwerken van onze
leerlingen tegen kleine prijsjes. Tombola met luxe prijzen ter waarde van
minstens 50 euro, geschonken door de lokale middenstand. Een levende
kerststal met onze leerlingen als figuranten. Kinderanimatie, spelletjes,
grime,...

De opbrengst is volledig ten voordele van onze leerlingen.

Kom onze school steunen!
Warme kerstgroetjes,

De ouderraad



6 (incl. drankje)
gmail.com, of tel.: 0494 92
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Pastorale Eenheid Tabor Peer presenteert

BBELSE HISES

-

Zeven huisjes ...
Niet zomaar huisjes ...
Je mag op bezoek gaan bij zeven figuren uit de Bijbel:
bij Abraham, Maria en Jozef, Zacheiis, ....
Via een QR-code hoor je hun verhaal.
En je komt ogen te kort.

WAUBERG

—
—
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Misintenties
ledere eucharistieviering wordt opgedragen 'voor iemand'. Mensen geven de
namen door van de overledenen die ze willen herdenken. Meestal gebeurt dat
rond de verjaardag van hun overlijden, of is de ene verjaardag de aanleiding
om ook voor andere familieleden een intentie aanvragen. De parochie ontvangt
daarvoor een ‘stipendium’ van €15.




De misintenties vormen ‘bladzijde twee’ van het parochieblad. Met het
afbouwen van de papieren versie willen we niemand in de steek laten, zeker
niet de mensen die geen computer hebben of liever papieren info doornemen.
Daarom klopten we aan bij HAC. Zij willen wekelijks de intenties opnemen,
zoals ook Cranendonck dat al jarenlang doet.

Wie op de brievenbus een sticker heeft van ‘geen ongeadresseerde publiciteit’
kan met een sticker, uitgegeven door HAC, een uitzondering aangeven. ‘Maar
HAC wel natuurlijk!’. Wie graag zo’n sticker heeft, maar niet op het HAC-
kantoor op het marktplein geraakt, laat ons maar iets weten.

Om alvast gewoon te worden dat deze nieuwsbrief, naast de intenties en een
beperkte inhoud in HAC, vanaf 1 jan 2026 het enige communicatiekanaal
binnen de Pastorale Eenheid wordt, willen we alvast de intenties ook hier een
plaats geven.

De intenties voor de derde en vierde zondag van de advent en voor Kerstmis
vind je achter deze link.

Communicatie binnen de Pastorale Eenheid
nu en straks

Otheo heeft alle abonnees van Kerk en Leven uitgenodigd om voor 15
november het abonnement op Kerk en Leven te hernieuwen. Dit kon enkel
rechtstreeks bij Otheo. Betalingen aan de plaatselijke verantwoordelijken kan
niet meer.

Otheo prijst de digitale versie aan. Wie de op papier gedrukte versie nog wil
ontvangen, betaalt een veel hogere prijs dan vorig jaar.

De leden van het plaatselijk redactieteam van Kerk en Leven en de leden van
het Team van de Pastorale Eenheid St-Jozef hebben in een overleg op 29
oktober deze situatie besproken. Ze hebben nagedacht hoe we het best onze
parochianen bereiken en zijn tot de volgende besluiten gekomen:

e - we behouden tot eind 2025 Kerk en Leven in de huidige vorm met op de
eerste bladzijden informatie, intenties en parochienieuws van de 4
parochies; Nadien worden de 4 lokale bladzijden niet meer aangeleverd
en focussen we ons op de eigen nieuwsbrief.

» - we publiceren nu al de intenties en kort parochienieuws van de 4
parochies in het weekblad HAC,;

e + we hangen de intenties en parochienieuws van de 4 parochies uit in de
4 parochiekerken;



e - we leggen in de kerken en de kapellen van de pastorale eenheid een
aantal kopieén van de digitale nieuwsbrief, zodra die verstuurd wordt. We
zoeken hulp voor de verdere verspreiding

© Nathanaélla Monsaert

Zeven vragen - zeven antwoorden
Uit een lijst van zeventig kiezen de mensen die we aanspreken zeven vragen
en geven daar een bondig antwoord op. Zo leren we mensen een beetje op
andere manier kennen, zonder dat hun ziel volledig wordt blootgelegd.
Deze week vroegen we Jan Huyers, weduwnaar van Nellie Beks, bij wie heel
wat Hamonter kinderen kleuterschool liepen. Hijzelf stond ook in het onderwijs:
St.-Jan in Maaseik, de middelbare technische school. Jan zet zich in als koster,
lid van het parochieteam Hamont-Centrum en als lid van het kerkfabriek.Aan
het woord is

Jan Huyers

Wat vind je het mooiste in je parochiekerk?

Op de vraag wat ik het mooiste vind in onze parochiekerk, kan ik moeilijk een
antwoord geven omdat ik het hele gebouw met interieur fantastisch vind. Niet
voor niets,” de kathedraal van het noorden” genoemd . Als lid van de
kerkfabriek ben ik erg begaan met de toestand van het kerkgebouw. Een
bouwwerk dat 120 jaar oud is, heeft alle weersomstandigheden meegemaakt
en vergt veel onderhoud. We kunnen blij zijn dat de bestuursploeg, in
samenwerking met de stad, de restauratie van de toren tot een goed

einde gebracht heeft. De toren, een van de mooiste kerktorens in de wijde
omgeving, schittert weer in alle glorie en siert de sky-line van Hamont.



Wat maakt dat ik dankbaar ben?

Bij de nieuwjaarswensen zegt men altijd dat “ gezondheid “ het hoogste goed
is. Ik ben dankbaar dat ik tot nu toe van een goede gezondheid heb mogen
genieten. Het heeft me de mogelijkheid gegeven om zelfstandig alles te kunnen
doen en zelf beslissingen te nemen.

Eveneens ben ik dankbaar, dat wij als ouders, ondanks fertiliteitsproblemen,
toch niet kinderloos gebleven zijn en dat ik nu van de kleinkinderen kan
genieten.

Wat geeft mij rust?

Als jouw partner overlijdt dan wordt heel jouw leven op zijn kop gezet en komt
er van alles op je af. Bij mij is dit 12 jaar geleden gebeurd. Je hebt dan rust
nodig om tot jezelf te komen en om alles weer terug op de rails te krijgen. Die
rust heb ik toen, en nu nog, gevonden in het beluisteren van klassieke muziek.
Ik kan genieten van de symfonieén van Beethoven, Mozart en Haydn. Op de
klassieke zender van Telenet kan ik bijvoorbeeld de ganse avond genieten van
een of andere opera.

Waar wordt jij blij van?

Door dat ik op mijn leeftijd ( 80-plus! ) nog heel mobiel ben, ben ik nog in staat
veel vrijwilligerswerk te doen. Het maakt mij blij andere mensen te kunnen
helpen. Een eigenschap die ik waarschijnlijk van mijn moeder meegekregen
heb. Zij stond ook steeds ten dienste van heel haar familie. Door mijn fitheid
kan ik ook genieten van vele fietstochten in binnen en buitenland, het maakt me
blij en geeft me veel voldoening, telkens als er weer een dagtocht op zit. Ik ben
blij te kunnen terugvallen op een grote vriendenkring waarmee ik allerhande
activiteiten kan ondernemen.

Wat ervaar ik als een groot mysterie?

Het grote mysterie dat God is, de schepping die uit zijn Geest komt. Hoe
wonderlijk is het ontstaan van de aarde bij de oerknal, het tot stand komen van
ééncellige organismen en daaruit de ontwikkeling van leven: planten, dieren en
tenslotte de mens. Hoe wonderlijk is heel die evolutie die in de miljoenen jaren
voorheen heeft plaatsgevonden en geleid heeft tot de wereld zoals we hem
vandaag kennen.

Wat heeft mij het meest verwonderd?

Wat mij het meest verwondert is de ontwikkeling van de techniek. We hebben
in ons leven op technisch vlak heel veel zien veranderen. We hebben de
opkomst van TV, PC. GSM, smartphone en nog vele andere dingen
meegemaakt. Allemaal uitvindingen die ons leven aangenaam maken. Ook
verwondert het mij wat er in de geneeskunde allemaal mogelijk is.



Ik moet hierbij denken aan de collega met een ruilhart die ieder maand met
onze groep gepensioneerden mee fietst of wandelt. Zonder harttransplantatie
zou hij reeds lang overleden zijn.

Wat maakt mij bang?

Een vaststelling die velen met mij delen is dat de gemeenschap harder en
minder menselijk is geworden. De debatten in de politiek zijn bitsig, er wordt
“op de man gespeeld”. Ook in het onderwijs staat de leerkracht voor grote
uitdagingen en wordt het moeilijker om de leerstof over te brengen: de
leerlingen worden vaak misleid door de sociale media. Dikwijls weten de
leerlingen niet hoe ze zich in de klas moeten gedragen omdat ze thuis geen
duidelijke grenzen opgelegd krijgen. Komt daarbij nog de onzekerheid in de
wereld met de oorlogen in Ukraine en Gaza, de conflicten in Afrika, de
verkiezing in Amerika, de opwarming

van de aarde .... We kunnen alleen maar bidden en hopen dat de wereld voor
onze kinderen en kleinkinderen er beter op wordt.

Dit zijn wij!



Natuurlijk zijn we als Pastorale Eenheid méeér
dan een aantal zwarte blokjes of een QR-code.
Wil je ons beter leren kennen? Bezoek dan via
deze qgr-code onze website! terug

Ideeén, reacties, suggesties zijn altijd welkom.

Copyright © redactie St.-Jozef Hamont-Achel Alle rechten voorbehouden.

Ons postadres is:
stjozefhamontachel@gmail.com
0479/299.312

U kunt zich afmelden

This email was sent to raf.lust@proximus.be
why did | get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
St.-Jozef Hamont-Achel - Haag 97 - Hamont-Achel 3930 - Belgium



