
 

 

 

 

 

 

Een bedevaart voor één dag, ingericht door  

‘Bedevaarten van het Bisdom Gent’ 

Onze-Lieve-Vrouwdreef, 8 

9O41 Oostakker 

Tel. 09.234 28 50—Mail: info@basiliekoostakker.be 

Onze website: www.basiliekoostakker.be 

Openingsuren secretariaat: dinsdag- en donderdagnamiddag  

van 14 u. tot  17 u.  

Gelieve tijdig in te schrijven om de nodige kaarten te kunnen bestellen 

voor zitplaatsen op de tribune in Hasselt  

en andere reservaties vast te leggen. 

Inschrijven: ‘Bedevaarten Vrienden van Lourdes-Oostakker’ 

p.a. GOVAKA, Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel 

Deelnameprijs: € 75.00 

 (busreis-koffie bij aankomst-middagmaal en tribunekaart  

inbegrepen.) 

Met onze bedevaarten  

NAAR DE VIRGA JESSE   

HASSELT 20 AUGUSTUS 2017 



Naar de Virga Jessefeesten in Hasselt 

 

Om de zeven jaar viert Hasselt heel speciaal hun Virga Jesse. Deze bena-

ming voor Onze-Lieve-Vrouw is toch uniek: ‘Twijg van Jesse’. Deze 

naam verwijst naar een woord van de profeet Jesaja:  

“Een twijg ontspruit aan de stronk van Jesse, een telg ontspruit aan zijn 

wortels. De geest van de Heer rust op hem, een geest van wijsheid en 

inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag 

voor de Heer.” 

De profeet belooft dus een opvolger voor koning David, die vrede en 

recht zal brengen, omdat hij met Gods Geest is bekleed. In de katholieke 

traditie werd deze profetie altijd gelezen als doelend op Jezus. 

Het beeld van Maria in Hasselt met deze naam, stamt uit de middeleeu-

wen: uit de veertiende eeuw. De oorspronkelijke kleuren van het oude 

beeld zijn goed bewaard. Maria heeft een felle rode blos op de wangen 

en draagt in een zeer gracieuze houding het kind Jezus. Het beeld wordt 

bewaard in  de Virga Jessebasiliek. 

De oorsprong van de feest en de ommegang liggen bij de ‘Broederschap 

van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse’, die in 1314 officieel werd erkend 

door de prins-bisschop van Luik. Het gaat dus om een eeuwenlange tra-

ditie van meer dan 700 jaar. Aan de Virga Jesse worden vele mirakels 

toegeschreven. Een aantal daarvan worden tijdens de feesten in de straat-

versiering in Hasselt uitgebeeld. 

De traditie werd onderbroken door de reformatie. Maar toen de Holland-

se bezetter zich in 1682 terugtrok, vierde men dit door met het beeld  

door de straten te trekken. Van toen af is men naar het voorbeeld van an-

dere Maaslandse bedevaartsoorden ook om de zeven jaar een ommegang 

gaan houden. Slechts tweemaal zijn de vieringen niet doorgegaan: bij de  

Franse bezetting na de revolutie en in 1940 bij het begin van de tweede 

wereldoorlog.  

De zevenjaarlijkse feesten staan in 2017 onder  het  ‘Teken van hoop’. 

Heel hartelijk welkom op de grote ommegang op 20 augustus in Hasselt. 

Luk De Geest. 

   Wat biedt ons bedevaartprogramma? 

 

Rond 9.30 u. Aankomst in Hasselt 

09.45 u. De koffie staat klaar in het Borrelhuis. 

10.30 u.  Wandeling naar de kathedraal  

11.00 u.  Plechtige eucharistieviering in de kathedraal  

  De viering wordt voorgegaan door  

 Monseigneur Hoogmartens, bisschop van Hasselt. 

Daarna nemen wij samen het middagmaal in het Borrelhuis. 

Om 14.15 u. zoeken wij, op de tribune aan  het Kolonel Dusartplein , 

 onze gereserveerde zitplaatsen op voor de Ommegang. 

 

Na de ommegang is er nog gelegenheid om de Virga Jessebasiliek te 

bezoeken; eventueel een bezoek te brengen aan 

de Minderbroederskerk met het graf van de zalige Pater Valentinus 

Paquay, beter bekend  als het heilig paterken van Hasselt 

of te kuieren in de versierde straten van een stad in feest en  

misschien nog iets te gebruiken . 

 

Wij zouden terug vertrekken in Hasselt om 18.15u.  

om rond 21.00 u. op de laatste afstapplaats thuis te komen. 

 

Rekening houdend met de inschrijvingen zullen tijdig de opstap-

plaatsen  en de uren van vertrek worden meegedeeld 

 

 


