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Meer informatie over 
de activiteiten tijdens 

het Trudojaar:

Er leefde eens, lang geleden, 
een rijke jongeling, 

Trudo genaamd. 
 

Hij was 
‘prachtig van schoonheid, 

wijs van woorden, 
rijp van manieren, 
kuis van lichaam 

en sterk van intelligentie…’. 
 

Wat volgt is geen sprookje, 
maar echt gebeurd.



Van Zerkingen

Trudo’s ouders stamden uit een hoog 
adellijk Frankisch geslacht. Zij waren rijk, 
met vele bezittingen in en buiten 
Haspengouw. Alhoewel het christelijk 
geloof in de streek nog weinig verspreid 
was, waren zijn ouders diep gelovig. Hun 
verblijf bevond zich in Sarchinium of 
Zerkingen (wat nu de Sint-Pieterswijk in 
onze Trudostad is).
Rond 628 wordt Trudo geboren. Al snel 
wordt zijn ingetogen karakter duidelijk. 
Hij heeft interesse voor het geloof van 
zijn ouders en houdt van gebed, 
eenzaamheid en soberheid. Eerder dan 
te genieten van rijkdom of de jacht 
droomt Trudo ervan ooit een kerk te 
bouwen op de grond van zijn familie.

In Haspengouw

Trudo keert terug naar Haspengouw en 
verkondigt het geloof. Hij vergeet daarbij 
zijn oude jongensdroom niet. Dichtbij het 
oude familiedomein in Zerkingen, bouwt hij 
een kerk aan de oever van de Cicindria (op 
de plaats van de huidige abdij). Zijn 
levenswijze, inzet en geloofsverkondiging 
trekken al snel volgelingen en rond zijn kerk 
groeit een eerste gelovige en inspirerende 
gemeenschap. Trudo blijft een 
verkondigend en biddend mens. Bijna om 
de andere dag gaat hij ’s nachts naar de 
kerk in Velm of naar de kerk in Zepperen.

Naar Metz

Wanneer Remaclus, bisschop van 
Tongeren, in Zepperen verblijft, leert hij 
de jonge Trudo kennen en neemt hem 
onder zijn hoede. Hij raadt hem aan naar 
Metz te reizen om er een degelijke 
religieuze opleiding te volgen. Na de 
dood van zijn ouders vertrekt Trudo naar 
Metz, volgt daar een viertal jaren een 
grondige opleiding en schenkt een groot 
deel van zijn bezittingen - ter 
nagedachtenis aan de Heilige Stefanus, 
patroonheilige van Metz - aan de 
bisschop aldaar. Hij wordt er tot priester 
gewijd en bisschop Clodulf geeft Trudo 
de opdracht terug te keren naar zijn 
geboortestreek om er het geloof te 
verspreiden.

Sint-Truiden
Ook na zijn overlijden rond 693 blijft zijn 
invloed groeien. Hij wordt heilig verklaard 
en zijn kerk trekt vele pelgrims aan. Rond 
zijn gemeenschap die vanaf het begin van 
de 9de eeuw de regel van Benedictus zal 
volgen, vormt zich stilaan een nederzetting 
die in de 11de eeuw tot een stedelijke kern 
(Sint-Truiden) zal uitgroeien.

Lammen lopen, blinden zien!
Vanaf de 8ste eeuw vindt men schriftelijke 
getuigenissen over het leven van de heilige 
Trudo. Ware gebeurtenissen en legendes 
worden in die geschriften verweven. Er zijn 
verhalen over vele wonderen zowel tijdens 
als na Trudo’s leven. Een lamme kan weer 
lopen, een melaatse wordt genezen, een 
blinde kan weer zien. Dieven worden op 
het rechte pad gebracht. Dieren 
gehoorzamen hem…. Het is duidelijk dat de 
heilige Trudo reeds door zijn tijdgenoten 
ervaren werd als een mens met aandacht 
voor de concrete zorgen en noden van de 
mensen, vergevensgezind en liefdevol. Zij 
zijn vol van Trudo’s goede werken en zien 
doorheen zijn persoon de goedheid van 
God.

Pia Dewaele


