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‘Ontmoeting’ is wellicht een goede samenvatting van het evangelie dat we beluisterden. 

‘Ontmoeting’ is wellicht ook het waarmerk van IJD, jongerenpastoraal waar ruimte is voor 

ontmoetingen. 

We kennen heel wat soorten ontmoetingen: dagelijks, gewoon, oppervlakkig, met een 

uitwisseling over weer en wind, koetjes en kalfjes, soms over de hoofdpunten van het nieuws, 

studie en carrière. Daar is niets mis mee. Maar Jongerenpastoraal maakt ruimte voor 

ontmoetingen met net dat ietsje meer. 

Op tocht of kamp, bij bezinning of uitwisseling zien jongeren er uit naar een ontmoeting van 

mens tot mens, zoals bij Maria en Elisabeth. Het zijn sterke momenten met een grote eerbied 

voor de andere persoon, met aandacht voor het levensverhaal van de ander. In het spreken en 

luisteren groeit de overtuiging dat de ander echt een zegen is, dat het deugd doet hem of haar 

te mogen leren kennen. De ander leren we zien als een unieke persoon met een eigen plek en 

betekenis in het leven. We leren de dromen en verlangens van de ander kennen. We ontdekken 

hoe mensen vol verwachting in het leven staan.  

Soms wordt een ontmoeting nog intenser. We komen op het spoor hoe de ander drager is van 

een groot geheim, een uniek project in zich draagt. We vermoeden en stamelen dat God aan 

het werk is in ieder ander. Op geheimnisvolle wijze spreekt Hij het hart van mensen aan, nodigt 

hen in zijn dienst en reikt Hij zijn hand op hun levensweg. Het is een verrijking te mogen 

vertellen en vernemen dat God ieder van ons kent, bemint en roept. Gezegend zijn onze 

vrienden, broers en zussen die zo met ons in gesprek op weg gaan en ons helpen zien wie we 

ten diepste zijn. Op zo’n momenten zou je willen zingen: ‘jou ontmoeten is voor mij nieuw leven. 

Jou ontmoeten is voor mij een nieuw begin’. 

 

In groepsgesprekken en in persoonlijke gesprekken laat en maakt Jongerenpastoraal 

ook ruimte voor ontmoeting met Jezus, de Heer, hoe vreemd dit op vandaag ook mag klinken. 

Niemand ziet Hem, waaruit velen besluiten dat Hij er niet is. Het feit dat wij Hem niet zien, belet 

Hem niet om verborgen aanwezig te zijn. Hij dringt zich niet op. Hij laat ons vrij. Slechts in geloof 

kunnen we Hem ontmoeten. Zo ging het bij Elisabeth. Ze zag Maria en ze sprak over het Kind 

dat Maria droeg en noemde Hem haar Heer. Jongerenpastoraal biedt kansen om Jezus te leren 

kennen: in het laten klinken van zijn evangelie, in het vieren van de tekenen van zijn nabijheid, 

in de zorg voor mensen in armoede met wie Hij zich vereenzelvigt. Niets daarvan wordt 

opgedrongen. Alles wordt aangeboden. Maar de hoop is er dat jonge mensen Jezus mogen  



 
 

 

ontmoeten als de Levende in ons midden. ‘k Moedig iedere jongere aan om te proeven van het 

evangelie. Wees niet bang om sterker voeling te krijgen met Jezus en zijn boodschap. Aarzel 

niet om kring te vormen rond Hem. Het Goede Nieuws dat Hij bracht verslijt niet met de tijd. 

Het blijft een bron van kracht en inspiratie voor elke nieuwe tijd.  

Zoals Maria zal je een groot geluk kennen als je kan en durft vertrouwen op Gods Woord. Zo’n 

geloof zorgt voor een diepe innerlijke vrede. Zo kunnen en mogen geloven zorgt voor grote 

ontspanning. We hoeven onszelf niet waar te maken in het leven, er is Iemand die er altijd voor 

ons wil zijn. ‘k Vraag jonge christenen om zich niet te laten ontmoedigen door het gebrekkig 

getuigenis dat kerkmensen soms geven. Durf in je eigen kracht staan, aarzel niet om waar nodig 

op een nieuwe manier het evangelie te beleven, steeds met een warm hart voor elkaar en voor 

de Heer. ‘k Wens jullie groeiende diepgang in je ontmoeting met Christus. Wellicht zing je dan 

tot Hem: ‘Jou ontmoeten is voor mij nieuw leven. Jou ontmoeten is voor mij een nieuw begin’.       

 

Wat zongen we daarnet na het evangelie? ‘Magnificat’, niet zomaar een Latijns woord 

om wat geleerd te doen. Het is het beginwoord van het mooie danklied van Maria dat klonk na 

haar bezoek aan Elisabath. Wat zegt dit beginwoord? Het gaat om ‘grootmakerij’ om het 

eenvoudig te zeggen. En neen, niet over het groot maken van onszelf, waar we doorgaans sterk 

in zijn. Vanuit haar geloofsontmoeting met God wil ze Hem groot maken, Hem in de hoogte 

steken. Het is haar gebed vol lof en dank. En verder in het lied zingt ze over het groot maken 

van kleine arme mensen. Zo wil God het. Maria tekent voor die omwenteling. Wij hopelijk ook. 

Kleine mensen groot maken en God groot maken, inzet en gebed, vormen het kloppend hart in 

ons leven als christen. Een mooie opdracht waar we ons bij het zilveren jubileum van 

Jongerenpastoraal samen graag verder voor engageren. God geve ons de kracht ertoe.  
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