
 

In memoriam Edward De Brandt  

10/12/1931 – 22/06/2025 

 

Geboren en getogen in Evere en opgegroeid  in een gezin met 9 kinderen waar muziek 

nooit veraf was.  

In 1960 verhuisde hij met zijn gezin naar Zellik en werkte toen reeds bij Caritas 

Internationalis.  

In Zellik werkte hij mee aan de oprichting van het Wit Gele kruis e.a.  en in 1980 - op 

vraag van pastoor Avau - startte hij het Sint Bavokoor. De eerste jaren werden alleen de 

grote feestdagen muzikaal opgeluisterd. De repetities  waren de eerste jaren na de 

zondagsmis in de kerk zelf. Daarna ten huize De Brandt. 

Stilaan werden er meer missen opgeluisterd, kwamen ook kerstconcerten en zelfs een 

jubileumconcert. Jaarlijks werd er in Gasthuisberg een mis gezongen en ook al eens een 

TV mis opgenomen. Ook tijdens het pausbezoek van Johannes Paulus II te Brussel in 

1995 zongen de koorleden  mee. 

Verder waren er de jaarlijkse Sint-Ceciliafeesten, de Okra bedevaarten in binnen- en 

buitenland (Lourdes) waar hij als dirigent vele keren de koorzang leidde en het Brussels 

seniorenkoor dat hij 15 jaar dirigeerde. 

 

In 2019 (rond coronatijd) gaf hij het dirigeerstokje door  maar bleef als ( tenor) zanger 

elke repetitie  trouw op post. 

 

 


