
TEN GELEIDE BIJ DE ADVENTSWAKES 

Dit aanbod bestaat uit vier gebedswakes bij vier grote Bijbelse geestelijke gestalten van de 

Advent. 

De wake over Johannes de Doper is een dienst van boete en verzoening. 

Met de pastorale eenheid kan je één of enkele wakes organiseren (bv in verschillende 

kerken) en daarbij verschillende (werk)groepen betrekken. Het hoofddoel is om met de 

medewerkers, de kerkbetrokken mensen en alle belangstellenden een intense weg van 

voorbereiding naar het Kerstfeest te gaan. 

Door ons te laten aanspreken door grote Bijbelse figuren, door stil te vallen, te bidden en te 

zingen, en door dat samen te doen, kunnen we op een diepere manier aansluiting vinden bij 

de vreugde van het Evangelie. 

Ter aanvulling of als het niet mogelijk zou blijken om één of meer wakes te organiseren, kan 

men eventueel het materiaal gebruiken om een online aanbod te doen. Tijdens de lockdown 

omwille van covid hebben we gemerkt dat dit een weg kan zijn om nog meer mensen te 

bereiken. 

Het spreekt vanzelf dat dit materiaal in alle vrijheid aangeboden wordt. CCV hoopt ermee 

aanzetten te geven, die gerust zelf met creatieve ideeën en werkvormen aangevuld of  

vervangen kunnen worden. 


