
inspiratiedag pastoraal in de katholieke dialoogschool – 20 09 2019 
van 8.15 tot 17.00 uur 

centrum d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek 
prijs: 95 euro 

 
inschrijven (voor 13 september) 

https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/D20-006 
 
 
08.15  start met impulsen voor ‘het kleine vieren’ 

• startmoment bij de opening van een schooljaar 

• impuls ‘rouw en verdriet op school’ 

• impuls ‘vreugde en vriendschap’ op school 

• impuls ‘moed en hoop’ op school 

• impuls ‘verzoening’ op school 

• eindeschooljaar 
 
09.00  openluchtviering in meervoudig voorgangerschap 
 
10.00  referaat: ‘vieren met flarden van oud en nieuw’ 
 
11.00  pauze  
 
11.15  keuzewerkwinkels ‘de handelingen van de apostelen’ – deel 1 

1. vieren & verdiepen in een katholieke basisschool  
met ook bijzondere aandacht voor kleuters 

2. vieren & verdiepen in een katholieke secundaire school 
3. vieren & verdiepen in een katholiek school voor buitengewoon onderwijs  

(bao & so) 
4. vieren & verdiepen met collega’s op een katholieke school 

In elke werkwinkel is ook een dialoogmoment voorzien en is er aandacht voor interlevensbeschouwelijk vieren 
en verdiepen. 
 
 
 
12.30  maaltijd ‘vijf broden en twee vissen’ 
 
 
 
14.00  keuzewerkwinkels ‘de handelingen van de apostelen’ – deel 2 

1. vieren & verdiepen in een katholieke basisschool  
met ook bijzondere aandacht voor kleuters 

2. vieren & verdiepen in een katholieke secundaire school 
3. vieren & verdiepen in een katholiek school voor buitengewoon onderwijs  

(bao & so) 
4. vieren & verdiepen met collega’s op een katholieke school 

In elke werkwinkel is ook een dialoogmoment voorzien en is er aandacht voor interlevensbeschouwelijk vieren 
en verdiepen. 
 
15.15 woord door bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs: ‘festival van de hoop!’ – getuigenis 
Panama & 'Christus vivit' 
 
16.00 moment van ontmoeten ‘bruiloft van Kana’ 
 
 


