
Het klimaat vraagt onze aandacht.
Zijn christenen extra
verantwoordelijk voor het milieu?
En heeft de Bijbel ons daar dan
iets over te vertellen?

 
 

 

 

In een Leerhuis lezen we met een groepje mensen telkens een ander
stukje uit de bijbel. Elke bijeenkomst heeft ongeveer dezelfde opbouw:
we lezen de tekst luidop, we nemen wat stille tijd om te herlezen en
datgene aan te duiden wat we niet goed begrijpen en we krijgen de
nodige achtergrondinformatie voor een beter verstaan van de tekst.
Vervolgens proberen we in een groepsgesprek te achterhalen wat de
actualiteitswaarde van deze tekst voor ons vandaag kan zijn.
In het werkjaar 2019-2020 zullen alle teksten op een of andere
manier stilstaan bij de zorg voor de schepping.

Ruusbroechuis
Waversesteenweg 1473

Oudergem
 

Telkens op donderdag van
10 uur tot 12 uur

 
 

12 september 2019
10 oktober 2019

14 november 2019
12 december 2019

16 januari 2020
13 februari 2020
12 maart 2020

2 april 2020
14 mei 2020
11 juni 2020



IS DE BIJBEL
 GROEN? 

 

L E E R H U I S

O P  Z O E K  N A A R  B I J B E L S E

I N S P I R A T I E  V O O R  E E N

E C O L O G I S C H E  L E V E N S W I J Z E
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