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Vuur
Hoop is de kracht om te blijven geloven 
in wat voor ons de moeite waard is, zoals 
een vuur dat in ons brandt en ons warm 
houdt. Het geeft ons energie en moed om 
door te gaan, om te streven naar het goe-
de en naar geluk. Zonder hoop is er geen 
toekomst. 

Rune, Hamme 

Alle dagen tekenen
Hoop licht vaak op in kleine dingen: een 
begripvolle glimlach, een uitgestoken 
hand die jou uit het moeras van zorgen 
trekt, een eerlijke vinder die aan je voor-
deur belt, hulp die je krijgt van iemand die 
je totaal verkeerd had ingeschat, een traan 
die verraadt dat iemand met je meeleeft, 
jeugdig enthousiasme dat de klimaatpro-
blematiek wil oplossen … Ik krijg alle da-
gen wel tekenen die mij hoopvol stemmen 
over de toekomst.

Helmut Lotti, zanger 

Lourdes
Hoop is moed. En die moed krijg ik dank-
zij de vele vrijwilligers op de ziekenbede-
vaart naar Lourdes. En dankzij de andere 
zieken, omdat ze door hun lijden nog kun-
nen leven. Dat is de basis van mijn geloof: 
wat ze God ook hebben aangedaan op zijn 
kruis, het leven blijft. 
Paul Peeters, Antwerpen, deelnemer 
Diocesane Lourdesbedevaarten 

Inzet
Het evangelie, de Blijde Boodschap van 
Gods liefde voor alle mensen, maar ook de 
inzet van zovele mensen (zoals het perso-
neel in een rust- en verzorgingshuis), de 
natuur waar na elke winter weer een nieu-
we lente komt, de kleine vrede van verzoe-
ning tussen mensen die eerst in onmin 
leefden.
Zr. Rosa Olaerts, Zonhoven

Diep
Hoop kan soms diep zitten. Diep in mij 
heeft zich een kracht genesteld, die zich 
liefdevol uit in dromen. En op momen-
ten wanneer het moeilijk gaat, komt de 
Hoop mee diep in de put zitten. Hoop is 
een troostende kracht in de wereld die 
me de liefde toont waarmee ik omringd 
word.

Sandra, Edegem 

Onbenoemd
Al die mensen die zorg dragen in on-
ze wereld. Onbenoemd in de media, wel 
kiemend zaad voor een andere wereld 
als het mostaardzaadje. Mijn geloof is
mijn geheim, niemand kan dat 
afpakken.  
Stan Van Damme, Deurne

‘Pelgrims van hoop’, zo luidt het thema van het Jubeljaar 2025, dat op  
24 december werd geopend door paus Franciscus.  Hoop kunnen we put-
ten uit veel mensen of dingen. Maar welke? Ontdek 40 antwoorden van 

lezers en sympathisanten op onze vraag: ‘Wie of wat geeft je hoop?’

Wie of wat geeft jou hoop? 
40 lezers antwoorden

Anderen
Andere mensen geven mij hoop. Een vrien-
delijk gebaar op straat, een aanmoedigend 
woordje van een andere sporter tijdens een 
moeilijke oefening, een compliment van 
een collega of een telefoontje van een fami-
lielid dat gewoon belt om te vragen hoe het 
gaat. Zulke gebaren vertellen iets essenti-
eels: dat je gewaardeerd wordt, zonder re-
den en vanuit pure naastenliefde. 

Ella, Antwerpen 

Klimaan
Het burgercollectief Klimaan in Mechelen, 
dat in een korte periode de talenten van 
een hele groep mensen heeft verenigd:  een 
coöperatieve die energietransitie mogelijk 
maakt, deelauto’s kon plaatsen, riksja’s om 
ouderen te vervoeren, enz.
Mia Goos, Willebroek 

Kato
Oma en opa zijn hulpbehoevend. ‘s Avonds 
komt een lief kleinkind hen wat gezel-
schap houden.  Kato is haar naam. Ze dekt 
de tafel, doet de afwas, legt oma op haar ge-
mak in haar medisch bed en samen kijken 
ze wat televisie. Dát geeft mij hoop!
Robrecht De Gersem, Poperinge

Wereldjongerendagen
Ik blijf hoop hebben in de toekomst 
van de Kerk, als ik merk dat nog heel veel 
jongeren zich inzetten voor de samenleving 
en deelnemen aan de Wereldjongerenda-
gen.
Fons & Yvonne Buelens-Anthoons, Duffel

Inzet
De inzet van de vele vrijwilligers in de Kerk 
en de maatschappij, ook voor de armsten.
Mia De Meyer, Aalter

Kompas
Hoop is voor mij een kompas dat me leidt 
door de complexiteit van mijn identiteit. 
Het is het licht aan het einde van de tun-

 

Celdeur
De boodschap van het licht draag ik elke 
dag van het jaar met mij mee. Het is voor 
mij iedere dag Kerstmis en mijn lotgenoten 
en het personeel kunnen dat met me de-
len. Ze moeten er wel voor openstaan, want 
ziende zijn velen blind. Kerst en nieuwjaar 
is leven naar de toekomst, naar wat komen 
zal. Er komt niets en er zal niets komen zo-
lang we onze blik richten op morgen. Van-
daag, deze ochtend was het Kerstmis, en 
toen de celdeur openging, heb ik geglim-
lacht.
Koen, gedetineerde

Kleine dingen
Steeds weer valt me op hoe mensen hou-
den van de kleine, eenvoudige dingen des 
levens: samen flaneren, wat kletsen, een 
ijsje eten, een kopje koffie drinken, hand 
in hand lopen met geliefden; dát geeft me 
hoop voor de mensheid, en telkens weer 
wou ik dat de wereldleiders dit zouden 
beseffen.

Kristien Hemmerechts, auteur 

Authentieker
Ik ben 91 en steun op het Onzevader, dat ik 
meerdere keren per dag bid in beide lands-
talen. Ik heb al een stuk geschiedenis mee-
gemaakt. Ik vind dat de wereld in 70 jaar 
authentieker is geworden. De hypocrisie is 
verminderd en als de katholieke Kerk op 
dat vlak een inspanning doet, dan kan er 
snel veel veranderen.
Jacques Verwee, Kortrijk

Warme dingen
Als leerkracht godsdienst krijg ik af en toe 
verhalen in de klas van jongeren die zo-
maar voor anderen iets doen, voor niets. 
Lijkt misschien cliché, maar als ik dat hoor, 
dan geeft me dat hoop voor de toekomst. 
Ook in mijn vriendenkring of zomaar er-
gens onderweg, kom ik soms mensen te-
gen die heel fijne en warme dingen doen 
voor anderen. Dat doet me echt deugd. Dat 
geeft me hoop!
Mieke Morlion, Wetteren 

Medjugorje
Onze Lieve Vrouw Maria in Medjugor-
je geeft mij hoop. Ik ben er al vier keer op 
bedevaart geweest. Het is een tweede  
thuis.
Dominiek Warlop, Halle

nel, een constante herinnering dat er meer 
is dan het nu. Als queer en gelovig persoon, 
is hoop ook mijn anker. Het helpt me om 
mijn unieke pad te omarmen en te gelo-
ven in een toekomst waarin ik mezelf kan 
zijn. 

Sam, Kinrooi 

Ontmoetingen
Iedere ontmoeting tussen mensen waarbij 
ik warmte ervaar, zet dingen in beweging 
en doet mijn hoop groeien.
Jan Rossaert, Brugge

Verschil
Jongvolwassenen die zich vol enthousias-
me inzetten voor mens en maatschappij en 
erin blijven geloven dat zij hier en nu een 
verschil kunnen maken ... 
Griet Wouters, Geel

Gedicht

Hoop.
Sprankels om het donker te verlichten,
gensters om het hart te verwarmen.
Zuurstof om te ademen,
stilte om het hoofd op te ruimen.

Gaan voor wat belangrijk is.  
Verschil zijn in kleine en grote dingen.
Veranderen wat kan.
Aanpakken en vastpakken.
Raken en geraakt worden.
Zorgen en dragen.

Minder oorlog, meer schoonheid.
Meer zijn, minder pijn.
Minder hard, meer zacht.
Meer samen, minder alleen.
Minder twijfel, meer durf.
Meer eenvoud, minder veel.

Ik hoop.

Voor ons allemaal. 

Barbara Torfs, directeur BZN 


