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‘Pelgrims van hoop’, zo luidt het thema van het Jubeljaar 2025, dat op  
24 december werd geopend door paus Franciscus.  Hoop kunnen we put-
ten uit veel mensen of dingen. Maar welke? Ontdek 40 antwoorden van 

lezers en sympathisanten op onze vraag: ‘Wie of wat geeft je hoop?’

Wie of wat geeft jou hoop? 
40 lezers antwoorden

Moed
Dat er zovele mensen zijn die hun 
ziekte met veel moed en zonder klagen 
dragen.
Hilde, Anderlecht

Liefde
God (en de Liefde) geeft mij hoop. Hij is 
heel dichtbij in zo veel kwetsbare men-
sen die op ons appel doen. Hij geeft ons de 
kans Hem in ieder van hen graag te zien 
en ik voel mij omringd door zoveel men-
sen van goede wil, die dagelijks het ver-
schil maken. Samen met zoveel fijne men-
sen mag ik ervaren dat wij er zijn om lief te 
hebben; de Liefde vergaat nooit ...
Stefaan Fonteyne, Varsenare

Gedicht
HOOP
je bent
duizend keer gevallen
duizend keer gewond
duizend keer verloren
duizend keer gedood
door vriend of vijand
je bleef duizend keer alleen
werd duizend keer vernederd
rolde duizend keer in het ravijn
duizenden keren brak je hart
komaan
sta op
ga verder
omdat
ergens nog een hart voor jou klopt
iemand op je wacht
armen voor jou openstaan
nog altijd iemand van je houdt
Shahryar Pouyanrad, Dilbeek

Lichtje
Hoop is het vertrouwen dat er altijd 
een weg vooruit is, zelfs in donkere tij-
den. Het is het geloven dat er altijd ie-
mand is die met je meegaat, ook als het 
even tegenzit. Het is als een klein licht-
je dat blijft branden tijdens de donkere 
nachten. Hoop moedigt je aan om te blij-
ven dromen van een betere toekomst en 
geeft je kracht om dat vertrouwen 

op een ontmoeting.
Monique Verraest, Brugge

Papa
Mijn papa, die al 21 jaar gestorven is.
Hilde Vanrobaeys, Sint-Eloois-Winkel

Kleine goede daden
Ik haal persoonlijk veel hoop uit de ‘kleine 
goede daden’ die zovele mensen in alle 
bescheidenheid en stilte stellen. Dat zie 
je vandaag dagelijks in het kader van de 
Warmste Week. Maar ik moet ook spontaan 
denken aan de bijna 2000 vrijwilligers  
van het CAW die zich op regelmatige 
basis belangeloos inzetten voor hun 
kwetsbare  medemens.

Wouter Torfs, ondernemer 

Schepping
Het mysterie van de schepping, het won-
der mens en natuur, de geboorte van het 
kind en de lente, het goede en mooie dat al-
tijd weer verrijst en door geen kwaad of lij-
den kapot gaat.
Jos Jonckers, Sterrebeek

Otheo
De vele getuigenissen in Otheo van 
jong en oud, van zowel geleerde als een-
voudige mensen. Maar ook, als summum: 
de al tientallen jaren sluimerende hoop 
van mijn twintiger jaren en het Tweede 
Vaticaans Concilie die nu met de syno-
dale beweging ineens handen en voeten 
krijgt en niet meer ten onder kan  gaan.
René Vanherck, Lille

Geloven
Hoop is voor mij naar een positieve toe-
komst kijken omringd met vrienden en fa-
milie. Elkaar uit de nood helpen en steu-
nen in moeilijke tijden. En geloven dat 
alles altijd goed komt.

Astrid, Gent  

Beste van zichzelf
De zovele eenvoudige en goede mensen die 
ik bijna dagelijks tegenkom, jong en ou-
der, die telkens opnieuw proberen het bes-
te van zichzelf te geven, ondanks alles. Nee, 
nog niet alles is verloren.
Guido Vanthournout, Wingene

Sprankeltjes
De sprankeltjes hoop in bemoediging, 
troost en delen van vreugde tijdens ge-
sprekken, via mail, telefoon. Dit naast de 
meer zichtbare hoop bv. tijdens de We-
reldjongerendagen of het pausbezoek. 
Tenslotte is de Bijbel hét boek van hoop 
bij uitstek.
Martine Gouhie, De Panne

Gesprekken
Een meerdaagse mariale bedevaart.  Of we-
kelijks, een pastoraal medewerker zien op 
vrijdagavond en gesprekken over geloof 
mee voeren.
Sarah Meuris, Emblem

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk in een dankbare omgeving 
geeft hoop en verhoogt het geluksgevoel. Ik 
kan me erin opladen tegen de momenten die 
van mij energie vragen. Of zelfs de momen-
ten waarop ik hopeloos dreig te worden. 
Tony Verbeeck, Mechelen

(Klein)kinderen
Zien dat mijn kinderen en kleinkinderen 
gelukkig zijn, en hen en anderen kunnen 
helpen, dat geeft mij hoop en vervulling.
Carine Coenen, Zoutleeuw

Verbinding
Er groeit stilaan bewustzijn dat het anders 
moet in onze maatschappij. Uiteindelijk 
vindt iedereen het belangrijk dat er verbin-
ding is tussen mensen en dat hun kinderen 
gelukkig zijn met zichzelf.
Lieve Swinnen, Neerpelt

met andere te delen. 

Esther, Antwerpen 

Begrip
Het besef dat er nog andere mensen zijn 
die iets gelijkaardigs meemaken, die dage-
lijks dezelfde strijd voeren, die je gedach-
ten en gevoelens begrijpen.
Maarten Caspers, Landen

Bijbel
Vorig weekend ervoer ik hoop nadat ik als 
lector het Bijbelfragment las. Ik leef me 
graag in, in de teksten, maar ervoer dat de 
tekst ook was aangekomen bij de mensen. 
Het mogen delen van deze vreugde van ons 
geloof, deze Bijbelse teksten, en daarrond 
ons verbonden voelen, geeft mij hoop, op 
vandaag en morgen.
Mariet Grouwels, Hasselt

Nabijheid
Wat ik bedoel met hoop is wat de Fran-
se filosoof Emmanuel Levinas omschrijft 
als “espoir sans espérance”. Het gaat niet 
over een concrete verwachting, een verlan-
gen naar ‘iets’, vaak iets materieel en ver-
leidelijk, zoals in onze consumptiemaat-
schappij wordt uitvergroot. De ware hoop 
zit in de verbinding met de medemens, de 
vertrouwvolle nabijheid van de Ander, het 
niet verlaten worden.

Dirk De Wachter, psychiater 

Allerlei kleine dingen
Ik zie jongeren die zwerfvuil oprui-
men binnen de stadswallen. Ze la-
ten zich sponsoren voor arme gezin-
nen.Een oproep om een koortje te 
vormen om de nachtmis te verzorgen, 
wordt goed beantwoord.Ik merkte een da-
me in de stationsgang die spontaan haar 
broodzak opende en een sandwich 
gaf aan een man die in een vuilnis-
zak scharrelde.Een jonge vrouw nodigt 
alle bewoners van onze blok uit 


