
 
Vakantie: een tijd voor mezelf ?  
 Of een tijd voor de anderen ? 
Of misschien ontvang ik juist nieuw leven 
wanneer ik mijn kostbare vrije tijd wegschenk aan de anderen ? 
   * Hoe denkt de Heer erover ? * 
 

 

Liefhebben zoals 
  Jezus: 

 Volkomen openheid 
voor mijn naasten. 
   * Stil luisterend naar 
      hun verhaal. * 
 

 
 

    Groeien in mildheid en    
 verdraagzaamheid, 
zijn eigenschappen van een mens die probeert  Jezus te volgen. 
 * Houd ik dit voor mogelijk ? Of stopt het hier ? * 
 

Dienstbaarheid is dé houding van Jezus. 
 De  grootste Koning 

werd de nederige Dienaar van ons allen. 
 
   * laten we Hem aanbidden en 

kracht  vragen om op Hem te mogen lijken. * 
 


