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Het Kerstevangelie verwoordt de kern van ons geloof. We horen een getuigenis over het mysterie van
de persoon van Jezus, het mysterie van God zelf. Jezus wordt “het Woord” genoemd. Jezus, een
woord? Het klinkt wat bijzonder in onze oren. Het woord is hier de vertaling — zo goed als mogelijk —
van een term die ook betekent: visie, plan en vooral wijsheid. Jezus is dat alles: plan van God,
goddelijke visie op de mens, wijsheid in persoon. Hij is de mens zoals God hem droomt, “vol van
genade en waarheid”. Jezus is dat alles in God, zoals wij meer mens worden in Hem.

Hij is Gods Woord dat een scheppende kracht bevat, dat in staat is ons en de wereld te veranderen.
Onuitputtelijke goddelijke wijsheid. Er is daarnaast in het evangelie ook veel sprake van licht. God is
immers Licht en dat Licht is in de wereld gekomen in de persoon van Jezus. Maar de duisternis heeft
dat licht en die wijsheid niet ontvangen. In plaats van de zon heeft de mens een artificieel,
minderwaardig licht verkozen. Dat is het drama van de wereld. Ons drama. En ook het drama van
Gods zoon: zijn verwerping, omdat we het aanbod van Gods liefde niet aanvaarden. Zij die het wel
doen, worden kinderen van het Licht. Zij die de Heer van het leven ontvangen geven het leven door.

“Het Woord is vlees geworden”, mens zoals wij. Het heeft onder ons gewoond. De eeuwige God,
schepper van hemel en aarde, is kwetsbaar geworden als wijzelf. Zo menselijk is Jezus’ geboorte en
zal zijn hele leven zijn. Maar hoe kan God zo zijn? Wie kan daar bij met zijn verstand? Soms is ons
verstand onze hoogmoed. We verkiezen vaak het ongeluk van de hoogmoed boven het geluk van de
nederigheid. Is dat eigenlijk echt verstandig? Zo heeft God wel zijn mysterie, maar wij hebben ook het
onze, dat een vermenging is van licht en duister, van goed en kwaad! God is te eenvoudig voor ons
die nooit genoeg boven onszelf kunnen uitstijgen. Vaak zonder respect voor de natuur en voor ons
eigen mens-zijn.

Wij kunnen moeilijk geloven dat God tot ons afdaalt, tot op ons niveau. Mens onder de mensen. Hij
maakt het ons gemakkelijker door in zijn Zoon te komen. Jezus is daarom de enige die God kan tonen.
Wij kunnen alleen maar stamelen wie God is, met menselijke woorden, broos en kwetsbaar als een
mensenkind. Maar God komt tot ons in een stamelend kind. Hij is ons nabij, met een liefde die sterker
is dan de dood. Met de geboorte van Jezus ontvangen we elk jaar opnieuw het goddelijke Licht. Zo
begrepen is Kerstmis ook dit jaar weer een begin voor ieder van ons. Zeker met het Jubeljaar dat in

de Kerstnacht begonnen is.
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