Hartelijk welkom op de
KINDGERICHTE KERSTVIERING
ZONDAG 24 DECEMBER

om 15.00 u.
in de St.-Pauluskerk (Oostkouterlaan)

Om mooi te kleuren
en mee te brengen op de kerstviering

Alle kinderen mogen als
herder of engel verkleed naar

het geboortefeest van Jezus komen!
(Je kan kleren krijgen in de kerk of gewoon deelnemen)

Wil je een herder of een engel zijn?
Dan kom je best iets vroeger, tegen 14.30 u.

6raag tot dan!




Met Kerstmis kinderen in armoede steunen,
dit kan op de kindgerichte kerstviering...

Men kan kleurboeken en kleurpotloden en -stiften
meebrengen naar deze viering.

KERSTMIS, JEZUS IS GEBOREN!
EEN FEEST VAN VREUGDE EN LICHT!

Lieve Jezus, het is feest! Groot feest!

De kerstboom staat er. Er hangen lichtjes in de boom.
Het is mooi. Kerstmis en licht. Dat gaat goed samen.
Vooral omdat Jij, Jezus, hét grote Licht bent.

Jij helpt mensen. Jij draagt zorg voor kinderen.

Wil Jij ons helpen om ook een lichtje te zijn?

Om net als Jij goed te zijn voor elkaar.

Zo wordt het verrassend fijn op het feest van Kerstmis!

S |

We kijken uit naar Kerstmis! Het vertelt ons over Gods Licht dat in de wereld kwam. Aan ons om die
boodschap van liefde verder door te geven. Dit feest vieren is voor veel mensen in Belgié niet
vanzelfsprekend. Financiéle problemen zorgen ervoor dat Kerstmis vieren niet mogelijk is. In ons land
groeit één op de vijf kinderen op in een kansarme omgeving. Voor deze kinderen is geen kerstpakje
weggelegd. Daarom deze warme oproep: B LEUR-O N GE IEF mee naar
de kerk!
De ingezamelde goederen worden ter beschikking gesteld aan de basisscholen van onze stad (via het
parochiaal secretariaat) en aan onze parochiale organisaties voor kansarme gezinnen (de Regenboog en
VZW De Zonnebloem). We tonen respect voor deze mensen wanneer we goed en mooi materiaal o
schenken. Daarmee maken wij veel kinderen blij! In naam van deze kinderen en hun ouders % ‘
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