
 

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL - krachtlijnen 

• De gastvrijheid waarmee ze iedereen uitnodigt om in dit pedagogisch 
project te stappen. 

• De visie dat vorming méér moet zijn dan opleiding (zin in leren). Onderwijs 
vormt mensen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven (zingeving 
– zin in leven – zinvol leven). 

• Dat onze scholen midden in het leven staan en dat we in dialoog gaan met 
deze samenleving van vandaag. Pluraliteit en diversiteit! 

• We brengen deze christelijke stem binnen vanuit onze eigenheid als 
katholieke school op een eigentijdse, tegendraadse en creatieve manier 
zodat we leerlingen van hieruit kunnen aanspreken. 

• Om ons eigen opvoedingsproject gestalte te geven gaan we op zoek naar 
wat onze inspiratiebronnen en onze traditie vandaag als antwoord kunnen 
geven om ons naar te richten. 

• Geloof in de kracht van deze inspirerende dialoog waar we mee kunnen 
bouwen aan een samenleving die open, zinvol, verdraagzaam en duurzaam 
is. 

• In dialoog met elk-ander en de samenleving van vandaag en morgen, 
toekomstgericht. 

 
 
 
 
 


