
Laura D. (IJD-medewerker)  

Zondagavond 16h30, te voet vertrek ik middenin een herfstige regenbui richting 
bisschopshuis, nieuwsgierig naar wat de avond zal brengen.  

Tijdens het wandelen denk ik na... Het leerhuis van de psalmen, ik herken hier twee woorden in. Een 
leerhuis, een plaats waar we kunnen thuiskomen om te groeien en te leren. De psalmen, een boek 
gesitueerd in het eerste testament dat dagelijks door miljoenen mensen wordt gebeden. Ik vind het 
wat spannend, het is zeker niet de eerste keer dat ik een psalm bid of in aanraking kom met psalmen, 
maar ik stel me volledig open! 150 psalmen, woorden die duizenden jaren geleden in heel diverse sferen 
zijn opgeschreven. Wat werd bedoeld met deze woorden, door wie zijn ze geschreven en.. misschien 
wel het belangrijkste: wat kunnen deze woorden in mijn leven betekenen, nu, in deze tijd?  

Vol vragen kom ik toe in het bisschopshuis waar ik meteen warm word onthaald. Ik kijk rond me en zie 
heel wat jonge, bekende en minder bekende, gezichten. Wat fijn om samen op pad te gaan met 
jongeren van mijn leeftijd! We beginnen eraan, twaalf vragen en twaalf antwoorden. Aan ons om 
a.d.h.v. enkele kaartjes het juiste antwoord bij de juiste vraag te plaatsen. Aha, ik zie hier al enkele 
vragen verschijnen die ik me vooraf stelde! Na deze korte inleiding gaan we verder met psalm 1. 
Blijkbaar staat het internet vol met met muzikale filmpjes over iedere psalm! Na een kort muzikaal 
intermesso, bekijken we samen van dichtbij deze psalm. Een psalm waar eigenlijk de kern van alle 
andere psalmen in wordt vervat, dat wist ik niet!  

De pauze loopt af en bisschop Lode staat te trappelen om te beginnen: er volgt een getuigenis over zijn 
zoektocht doorheen de psalmen en wat deze oude teksten betekenen in zijn leven. Ook haalt hij psalm 
1 erbij en gaat hij wat dieper in op 'de wet'. De wet rijkt ons wegwijzers in het leven, het toont ons de 
weg, de weg van God. Wat inspirerend!  

Doorheen de avond spiegelde het enthousiasme van Nathalie en Severine (de twee begeleiders) en 
bisschop Lode ook verder op mij af. Ik kwam deze avond met heel wat vragen toe, maar vertrek met 
nog meer vragen, benieuwd naar wat nog komen zal!  

 


