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Maandag 26 oktober, de laatste week voor de herfstvakantie gaat in. Een dag waarop blijheid over het 
naderende verlof verstoord wordt door onheilspellende berichten over stijgende Coronacijfers en 
nieuwe maatregelen. Ons sociaal leven wordt weer zo goed als stilgelegd en bijgevolg worden de lege 
gaten in mijn agenda steeds maar groter. Toch overleeft één activiteit in mijn agenda de schrappende 
bewegingen van mijn rode balpen: het leerhuis over de psalmen. Twee weken na onze eerste 
bijeenkomst in het bisschopshuis komen we met de IJD-jongeren terug samen om ons te verdiepen in 
de psalmen, dit keer digitaal. Om stipt 20u zit ik klaar en zie bekende gezichten verschijnen op mijn 
scherm. Een blij weerzien, maar toch niet helemaal hetzelfde als in ‘t echt natuurlijk. Voor we in de 
wereld van de psalmen duiken, laten we even aan elkaar weten van waaruit we het leerhuis digitaal 
meevolgen. Wat blijkt? Tot ver buiten de grenzen van ons bisdom volgen jongeren mee. Ikzelf volg mee 
vanuit mijn woonkamer in Lichtervelde, iemand anders zit in zijn hobbykamer in Lauwe en een ijverige 
student volgt mee vanop haar kot in het verre Leuven. 

Na deze korte intro komen we ter zake. Het onderwerp voor vandaag? De pelgrimspsalmen! Na een 
korte inleiding bekijken we drie psalmen van naderbij. Dat ook deze psalmen vandaag nog steeds 
gebeden worden, merken we meteen. We luisteren naar een moderne versie van elk van deze drie 
psalmen, wat deze oude teksten echt tot leven brengt. Hierna lezen we ze alle drie een eerste keer. 
Sommige passages zijn duidelijk, andere zinnen zijn eerder 
vreemd en zeggen weinig. We bekijken de teksten van naderbij. 
Wat staat er nu eigenlijk echt? In welke historische context 
plaatsen we dit? Wat wil dit zeggen? Hoe interpreteren we dit? 
Wanneer we de psalmen nog eens beluisteren, begrijp ik deze al 
veel beter. 

Tenslotte gaan we nog even in gesprek met elkaar. Maakte ik al 
ooit een pelgrimstocht in mijn leven, zowel letterlijk als figuurlijk? 
Wat betekende dit voor mij? De tijd vliegt en we komen al snel bij 
het slot van onze bijeenkomst. We sluiten af met een kort, maar 
krachtig gebedsmoment, zeggen elkaar gedag en sluiten rond 22u 
onze bijeenkomst af. De traditionele ontmoeting achteraf bij een 
hapje en een drankje mis ik wel. Even napraten met de andere 
deelnemers is altijd fijn, maar er komen zeker nog zo’n 
momenten. Ik sluit tevreden mijn computer af en ben al 
nieuwsgiering naar wat onze volgende bijeenkomst voor ons in 
petto heeft. 

 


