
"Hij zal alle tranen van hun
ogen afwissen, en de dood zal
niet meer zijn; geen rouw, geen
geween, geen smart zal er zijn,

want al het oude is voorbij."
Apk 21, 4
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Het boek ‘Apokalyps’ of ‘Openbaring van Johannes’
 

Helemaal aan het einde van onze bijbel vinden we nog een boekje dat wat omgeven
is door mysterie. Het wordt ‘Apokalyps’ genoemd, naar het eerste Griekse woord van
het boek ‘apokalupsis’. Het werkwoord ‘kaluptein’ betekent verbergen, bedekken. Het
voorvoegsel ‘apo’ wijst erop dat de bedekking, datgene wat verbergt, wordt
weggenomen. ‘Apokaluptein’ is dus eigenlijk ont-verbergen, met andere woorden:
openbaren.
In het boek worden openbaringen verhaald door Jezus Christus aan een zekere
Johannes. Alvast, dat is de naam die in het boek zelf vermeld wordt. Deze
openbaringen gebeuren op het eiland Patmos. Vandaar dat men de bestemmeling
van de openbaringen en de auteur van het boek ‘Johannes van Patmos’ gaan
noemen is, om het onderscheid te maken met de apostel en de evangelist.
De openbaringen die verhaald worden, gaan allen over het einde der tijden. Ze zijn
bedoeld als troost voor de gelovigen die leefden in een context van zware
vervolgingen.
Kunnen zij voor ons nu ook nog spreken en troost bieden? ‘Hij zegt: “Ja, ik kom
spoedig!”’ (Apk.22,20) We ontdekken en lezen hoe Hij dit ook tot ons vandaag zegt in
ons volgend leerhuis, tijdens het werkjaar ’23-’24.



Waar ? Wanneer?
(Pastorie Heizel) ONLINE
1020 Laken

Telkens op dinsdag ONLINE via je pc van 19u30 tot 21u

10 oktober 2023
14 november 2023
12 december 2023
16 januari 2024
13 februari 2024
12 maart 2024
16 april 2024
14 mei 2024

Het laatste leerhuis gaat door op
19 juni 2024 en is een gezamenlijke activiteit
met alle Brusselse leerhuisgroepen samen.

Contact
Wim Packet
packetvansanden@gmail.com

www.ccv.be


