
Ruth C. (IJD-jongere)  

Maandagavond 30 november. Eén keer in de maand is de maandagavond anders dan de andere. Mijn 
computer staat al klaar. Vanuit mijn kot in Leuven volg ik het leerhuis van de psalmen. Dit was inmiddels 
de vierde bijeenkomst. Vele verschillende soorten psalmen kwamen al aan bod: vertrouwenspsalmen, 
pelgrimspsalmen, klaagpsalmen… Elke keer bekijken we deze van dichtbij, en leren we hierover veel bij. 

We kregen de opdracht om allemaal een kaarsje mee te brengen. Helemaal in het begin van de avond 
mocht iedereen zijn kaarsje voor iets of iemand aansteken. We zagen voor alle schermpjes een 
brandend kaarsje. Een pakkend beeld op deze mooie, maar toch miezerige novemberavond. 

Vanavond zou gaan over koningspsalmen. Het begon met een mentimeter. Ik hoor u al denken: een 
menti-wat? Een mentimeter! Iedereen nam zijn smartphone erbij, en voerde drie woorden in die doen 
denken aan een koning. We zagen uiteindelijk de woorden verschijnen in een mooie collage. ‘Macht, 
kroon, paleis, democratie’, waren de woorden die op ons scherm tevoorschijn kwamen. Wat we niet 
wisten, is dat deze collage er helemaal anders uit zou zien aan het einde van de avond, wanneer we dit 
opnieuw zouden doen. We gingen even dieper in op het beeld dat wij jongeren hebben van een koning. 

De groep werd in twee verdeeld. Er werden ons twee mooie werkwinkels aangeboden. Na vijftien 
minuten werden de groepjes dan gewisseld. Bij Severine keken we naar een stukje uit een film, waarin 
David tot koning wordt gezalfd. ‘Welk beeld van een koning wordt hier weergegeven?’, was de vraag 
die nadien gesteld werd. Bij Nathalie gingen we dieper in op een schilderij van S. Köder. We bekeken 
verschillende aspecten van het visioen van Jesaja. We linkten dit aan het bijbelse beeld van een koning 
en wisselden daarover uit.   

Uiteindelijk bekeken we ook een voorbeeld van een koningspsalm. We lazen Psalm 72 en gingen dieper 
in op literaire en religieuze aspecten die de kracht van deze psalm uitmaken. Er werd tijd gemaakt om 
zelf wat na te denken, aan de hand van enkele vraagjes en wat rustige muziek. We stonden tenslotte 
ook stil bij het koningschap van Jezus, aan de hand van een collage van afbeeldingen. 

We eindigden met een mentimeter. Iedereen vulde weer drie woorden in. We zagen helemaal andere 
woorden verschijnen. ‘Dienaar, herder, David, nederig …’. Dan besef je goed de kracht van deze 
avonden. Het is letterlijk en figuurlijk een ‘leerhuis’: een plaats waar je thuiskomt en bijleert. We sloten 
onze avond af met een kort gebedsmoment en praatten nog even gezellig na. We worden een leuke, 
hechte groep. Ik zie al uit naar de volgende bijeenkomst! 

 


