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Maandagavond 1 februari. Het was weer eventjes geleden, meer dan twee maand sinds onze laatste 
zoomsessie van het leerhuis. Intussen was een nieuw jaar begonnen, hadden de studenten examens 
afgelegd en de situatie in de wereld zag er, nog steeds, niet vrolijk uit. 

We gingen van start met een persoonlijk moment, we kregen de kans om onze zorgen te delen met de 
groep. “Wat houdt je bezig op dit moment?” Het deed deugd om dat eens echt te kunnen uitspreken 
en misschien ook te mopperen over hoe we nog steeds in ons kot zitten. We zouden het in deze 
bijeenkomst hebben over de klaagpsalmen. Maar wat is dat, klagen? Onze definitie verschilt van het 
soort klagen dat we in de bijbel terugvinden. Aan de hand van enkele ‘tegeltjeswijsheden’ leerden we 
dat bijbels klagen neer komt op: je klacht bij God leggen en vertrouwen. 

We gingen aan de slag met Psalm 42 en 43 en luisterden naar een muzikale versie hiervan. Na een 
analyse en lezing van de psalm maakten we het even stil. We lazen de Psalm nog eens en gingen op 
zoek naar wat ons raakte. We kregen een uitdagende opdracht: “schrijf zelf een klaagpsalm vanuit het 
bijbelse klagen. Leg je klacht bij God, vraag vrijmoedig en kies voor vertrouwen.” Wat een opdracht voor 
een maandagavond! Iedereen kroop aarzelend in de pen, met op de achtergrond alternatieve moderne 
muziek. Het resultaat hielden we voor onszelf, maar we waren blij met het resultaat. Eén zin hebben we 
geselecteerd, zodat het voor ons een ‘tegeltjeswijsheid’ kan zijn. 

Het deed deugd elkaar nog eens terug te zien en verhalen uit te wisselen over de voorbije twee maand. 
Ik kan niet wachten om te zien wat volgende maand in petto heeft! 

 

 


