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Onze maandelijkse samenkomst was opnieuw deugddoend en voedend. We verdiepten ons deze avond 
in de boetepsalmen. ‘Boeten’, het woord dat oude vissers gebruiken om gebroken netten terug aan 
elkaar te rijgen. En daar ging het over: gebroken zijn en verzoend worden. 

Nathalie en Severine hielpen ons thuiskomen in de betekenis van de verschillende verzen van 
boetepsalm 51. We maakten kennis met de biddende dynamiek die erin verweven ligt. Als mens zijn we 
zo kwetsbaar, beperkt, we maken dikwijls fouten waarin we onze relatie met God en met elkaar bewust 
of onbewust stuk maken. De psalmist beseft zijn zonden en smeekt God om vergeving, in het 
vertrouwen dat Hij ons kan wassen, tot we witter zijn dan sneeuw. Wat een genade dat God ons hart 
herschept tot een nieuw hart! Deze avond hielp me om biddend de veertigdagentijd verder in te gaan, 
om samen met de psalmist te bidden ‘Schep, o God, een zuiver hart in mij’. 

Daarna namen gastsprekers Geert, Jan en Mieke ons mee op weg. We lieten ons raken door hun 
getuigenis, door muziek en door hoe psalm 51 een ritmische cadans kent in de liturgie en haar getijden. 
In kleine break-out rooms konden we uitwisselen met elkaar. 

We lieten ons raken door elkaars gelovig omgaan met de psalmen. Wat een geschenk! 

Ik besef hoe waardevol het is om voor elkaar geloofsgetuigen te mogen zijn, om van elkaar te kunnen 
leren, om samen op weg te gaan om Jezus na te volgen. Ik kijk met een dankbaar hart terug op deze 
avond. 

 


