
Liesbeth B. (IJD-jongere)  

Maandag 22 maart. Over de groene knoppen aan de bomen gesproken,… We starten de bijeenkomst 
met een rondje ‘wat is er goed in je leven?’ Er wordt meteen over het komende warme weer gesproken, 
de dagen die lengen, de Paasvakantie enz. 

Heerlijk om ons in deze ‘moeilijke’ tijden eens te focussen op de hoop die leven geeft! 

Als inleiding kregen we een foto te zien van het Joodse Paasfeest. Gemakkelijk te raden aangezien Pasen 
zo dichtbij is (de platte broden en bittere kruiden gaven het ook weg, al moest ik voor die informatie 
iets dieper graven). Om de link te begrijpen tussen de foto en psalm 118 gingen we in groepjes aan de 
slag. We kregen op voorhand instructies en vragen mee. Niet echt gemakkelijk, maar achteraf gezien 
deden we het niet slecht. Na ons overleg kregen we de antwoorden van Sabrina. Ja, we hebben een 
begeleider bij. En dat heeft ze goed gedaan voor de eerste keer! Psalm 118 wordt dus gezongen na het 
Joodse Paasmaal en bij ons in de paasweek en dat zat ‘verborgen’ in de inleidende foto (nu je het 
zegt!...). 

We maakten kennis met het project ‘Psalmen in beeld’. 2 vrienden zochten bij een vers uit elke psalm 
een foto. Ik kreeg er kippenvel van, echt mooi gedaan! We kregen de opdracht zelf op zoek te gaan naar 
een foto bij een vers uit psalm 118. We stelden de foto’s aan elkaar voor en ook hier zaten pareltjes 
tussen. 

Zelf koos ik voor vers 14 ‘De HEER is mijn sterkte, mijn lied, hij gaf me de overwinning’ omdat mijn 
geloof sterk aan muziek is gebonden. 

We sloten de avond af met een gebed en een opdracht voor tijdens de paasweek. Ik kies ervoor om de 
kleine Hallel (doet me denken aan het Islamitische Halal maar komt eigenlijk van Halleluja) psalmen te 
lezen. Op deze manier hoop ik mijn psalmenboekje tijdens deze bijzondere periode iets frequenter bij 
de hand te nemen. 

Alvast een fijn Paasfeest toegewenst!   

 


