
Stefanie D. (IJD-begeleider) 

26 april… eerste dag na de ‘paaspauze’… terug een nieuw woord dankzij Corona, onze woordenschat 
breidt uit! Een mailtje in de mailbox met de Zoom-link voor het leerhuis van IJD vanavond. Oeps 
vergeten… maar gelukkig geen andere plannen, want ik kijk al uit naar vanavond. 

Met veel enthousiasme schaar ik me achter het scherm om 19u53, ik kan niet wachten om de anderen 
te zien en wat bij te kletsen voor het van start gaat om 20u. 

Maar eenmaal in de Zoom-sessie speelt een lied, een filmpje met mooie natuurbeelden.  Ik voel aan dat 
het niet de bedoeling is om de stilte te doorbreken… het voelt onwennig, we zwaaien eens, lachen 
eens… wat is het op de tandenbijten om die ‘mute’ knop niet aan te raken.  Dan maar een kort zinnetje 
in de chat… we kunnen het toch niet laten.  

Zonder praten gaan we onmiddellijk van start met een mooi lied over psalm 8, een 
scheppingspsalm.  Sommige woorden, zinnen treffen me nu al.  Direct erna wordt de psalm gelezen… ik 
voel het nu al… het wordt terug een avond waar we elkaar zullen vinden in beklijvende momenten. 

Aan de hand van vragen gaan we dieper in op de structuur van de psalm.  We voelen de kracht van 
kwetsbaarheid, God die ons nabij is in alles om ons heen… God die zoveel groter is dan ons, maar steeds 
naar ons omziet.  Of voelen we toch wat verwondering bij de psalmist? 

In het lied die we erna beluisteren voel en hoor ik de oproep aan ons allen… ‘We are his hands’ wordt 
er gezongen.  God geeft ons een geschenk, maar het is aan ons om er iets mee te doen.  Het is onze 
opdracht om er iets van te maken.  Laat ons het ‘koesteren’, een woord die bij velen tijdens dit lied naar 
boven komt. 

Als laatste opdracht gaan we individueel aan de slag met een vraag.  Al van tijdens het eerste lied voelde 
ik de verwondering bij de psalmist… Ik worstel soms ook met die verwondering… Kan God ons altijd 
liefhebben?  Is Hij er altijd voor ons?  Waar is Hij dan op de momenten dat het moeilijk gaat?  Door mijn 
weg van geloof af te leggen ‘voel’ en ‘zie’ ik dat God er wel degelijk altijd voor me is geweest, ook in het 
moeilijke.  Een vriendin die ‘toevallig’ een berichtje stuurt op het moment dat je het moeilijk hebt, een 
kennis die ‘toevallig’ verschijnt aan deur op het moment dat je je eenzaam voelt,… 

Ik ben er van overtuigd dat er geen 
‘toeval’ bestaat, maar dat het je ‘toe 
valt’… als we maar durven 
vertrouwen… alles komt goed! 

Tijdens het afsluitend gebedsmoment 
bid ik voor de jongeren en voor allen 
die het nodig hebben, dat ze durven 
vertrouwen door de twijfels en het 
moeilijke heen… alles komt goed! 

Ik ben dankbaar dat ik een stukje van 
mijn weg in geloof mocht gaan met 
deze groep! Het smaakt naar meer… 

 


