Tweede week van de Advent

Leg je knopen bij Maria, naar het voorbeeld van paus Franciscus

Op weg naar Kerstmis vieren we op 8 december het Hoogfeest van de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria. En dat feest is een moment bij uitstek om de knopen van je
leven bij Maria neer te leggen. Dat is vastgelegd op een schilderij te Augsburg,
gemaakt door Johann Melchior Schmittdner in Duitsland, aangeboden door de
kleinzoon van Wolfgang Langenmantel en Sophie Imhoff aan de kerk Sankt Petrus
am Perlbach. En dit gebeurde niet zonder reden, er gaat een verhaal aan vooraf.

Hun huwelijk was in de knoop geraakt, en daarop stuurde hun biechtvader hen naar
Ingolstadt om hun problemen neer te leggen bij Maria in de vorm van een lint dat vol
zat met knopen. Er werd gebeden bij Maria. En hun gebeden werden verhoord. De
huwelijksproblemen vonden een gelovige weg naar een oplossing en het lint werd
letterlijk uit de knoop gehaald.u

Hun kleinzoon Hieronymus Ambrosius Langenmantel ging het klooster in en was als
kanunnik verbonden aan de kerk Sankt Petrus am Perlbach te Augsburg. Hij schonk
het schilderij met dit wonderbaarlijke verhaal aan deze kerk als blijvende dank van
zijn familie aan Maria voor de hulp in moeilijke tijden.




In de loop van de eeuwen vindt er een verschuiving plaats van het inroepen van de
voorspraak van Maria voor het herstellen van de huwelijksband, naar het ontwarren
van de knopen in ons leven. De volksdevotie geeft treffend weer wat de blijvende
betekenis is van de beeltenis van Maria die de knopen ontwart: troost, kracht en
voorspraak voor iedereen die ergens mee in de knoop zit. Anders gezegd: uit de
knopen verlost en bevrijd ervaar je vrede met jezelf, met je medemens en met God.

Als aartsbisschop van Buenos Aires komt Jorge Bergoglio, inmiddels paus Franciscus,
tijdens zijn studieverlof in Duitsland in contact met Maria die de knopen ontwart. Hij
ziet het schilderij, hoort het verhaal erachter en is voor altijd gegrepen. Hij legt alles
waarmee hij in de knoop zit bij Maria neer en gaat in 1980 met een aantal
ansichtkaarten van het schilderij terug naar Argentinié. Daar laat hij die kaarten
naschilderen. Een kopie plaatst hij in de kapel van de universiteit van El Salvador.
Daarna volgen de parochies San José del Talar en San José Bautista. De pastoor
schrijft een noveen, een negendaagse gebedstekst, die aan de basis ligt voor de
verbreiding van de verering van Maria die de knopen ontwart. De verering verspreid
zich al gauw over heel Latijns-Amerika en wordt wereldwijd, zeker toen Jorge
Bergoglio tot paus werd verkozen.

Op 8 december vieren we het feest van Maria. Maar de huidige paus legt veel vaker
de vele knopen van zijn leven neer bij Maria. Laten we dat ook doen. Laten wij dat
ook doen nu we vaker in kleine kring zijn, kunnen we dat ook thuis doen bij een
Mariabeeld of de foto hier. Het is een kans om in ons eigen hart te kijken en de vraag
te stellen: wat maakt me onrustig, waar zit ik in de war of in de knoop met mezelf en
anderen... en hoe kan ik nu verder? Wordt even stil en probeer te bidden.

Paul Verbeek

Maria,
soms wordt stress me te veel.
De spanningen gaan zich vertalen in klachten.
Mijn lichaam gaat signalen geven.
Ik voel blokkades, ook knopen genoemd.
Stress wordt pijn.
Hoe kom ik hieruit?
Wie ontwart deze knopen?
Wilt gij mij helpen?
Helpt gij mij de knopen ontwarren?
Mag ik bij u opnieuw rust en ontspanning vinden?
Maria, bid voor mij, help mij.
Amen.

Paul Verbeek



Maria,

soms zie ik het helemaal niet meer zitten.
Dan lijkt mijn leven een grote puinhoop.

Alles lijkt dan duisternis.

Ik zit met mezelf in de knoop.
Hoe kom ik eruit?
Van wie kan ik hulp verwachten?

Tot u richt ik mijn bede.

Gij kunt immers knopen ontwarren.
Zo wordt gij wereldwijd aanroepen.
Wilt gij ook mij bijstaan in mijn nood?
Mogen op uw voorspraak de knopen ontward worden,
de problemen die me kwellen.
Dank dat u naar mij wilt luisteren.
Amen.

Paul Verbeek



