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In het evangelie wordt Jezus beproefd,  

Maar in zijn strijd blijft Hij kiezen voor God, zijn Vader! 
 

En wij? 

Ook wij kunnen in het leven alle kanten op: 

Noord, zuid, oost of west. 

Welke wegen gaan we allemaal? 

Welke richting staat ons voor ogen? 
 

Vastentijd is oefentijd,  

om het kompas van het Leven te leren lezen. 

Er zijn veel bedreigingen die ons afleiden van het wezenlijke. 

Onze onderlinge relaties staan vaak op het spel: 

we willen macht hebben over de ander; 

we willen het grootste, het beste voor onszelf; 

we willen onkwetsbaar zijn… 
 

Als deze bedreigingen ons in hun greep krijgen,  

worden we er ‘slaaf’ van. 

Maar, als we deze bedreigingen kunnen hanteren,  

ontstaat er een nieuw perspectief: een menswaardige samenleving. 

Dan zijn we niet langer elkaars rivaal,  

maar partners omwille van dit perspectief. 
 

Een menswaardige samenleving: dat is een belofte van God! 

Jezus baande de weg,  

in het spoor van de zwervende Arameeërs van weleer. 

Zijn levensweg is ons kompas. 
 

Wij staan steeds opnieuw voor de keuze:  

Toegeven aan de machten die ons bedreigen 

of de weg van Leven naar Jezus ons voorbeeld! 

Laten we deze veertigdagentijd ons kompas bij de hand houden! 


