
Van auteur Luc Van Liedekerke verschijnt eerlang de lijvige brochure over priester 

Kestens, tussen 1929 en 1952 pastoor in de gemeente Alsemberg. Eerder was de man  

onderpastoor in Heverlee waar hij de gruwelen van de Duitse bezetting van  Leuven  

onderging, later directeur van de broeders van St.-Grabriël te Liedekerke om vervol-

gens pastoor te zijn in het kleine Bellingen in hartje Pajottenland. 

Bij zijn opruststelling in 1952 keerde Remi Kestens naar zijn geboortestreek, meer  

bepaald Strijtem, terug. Omdat zijn verblijf in Alsemberg zo belangrijk is geweest voor 

deze gemeente wordt de publicatie voorgesteld in de plaatselijke hertogelijke kerk. 

Na de voorstelling geeft historicus Jan De Cock, van het heemkundig Genootschap  

Witthem, toelichting over de monumentale kerk van Alsemberg. 

Vervolgens worden de ingeschreven aanwezigen om 16.00 u. verwacht op de receptie.  

Inschrijven: 054 26 00 37 of luc.van.liedekerke@outlook.com 

De brochure (±45 pagina’s) Een Pamelse goede herder Remigius Kestens  kan besteld  

worden door overschrijving op rek. nr.  BE 06 0630 0933 0122 van Luc Van Liedekerke, 

Lostraat 157 te 1760 Strijtem.  

Kostprijs €15 (+ €3 bij verzending)  


