
MAria 

Ik ben Maria, de moeder van Jezus. Zo zien jullie mij in de stal. Maar weet dat 

ik lang heb uitgekeken naar de geboorte van dit kind. Vol verlangen, vol 

verwachting, maar ook vol vragen en bedenkingen. Wie ben ik dat God in mij 

mens wil worden? Het gaat mijn verstand te boven. Maar ik probeerde te 

vertrouwen dat God het goede met mij voorheeft. Met open handen, zo sta ik 

in het leven. Ik vertrouw mij toe aan God. Ik heb Hem mijn woord gegeven, in 

het geloof dat God mijn leven leidt. Van in het begin niet zo gemakkelijk, merk 

ik. Nergens werden mijn man en ik gastvrij ontvangen. Het zal niet het laatste 

zijn wat we in ons leven meemaken... 

 

Maria 

De weg die je gaat bepaal je zelf of toch niet? 

God geeft je hints, suggesties, aanwijzingen om die weg te 

vervolmaken, Hij nodigt je uit. 

Het vraagt je volle vertrouwen 

en soms maakt het je onzeker maar de afloop is altijd goed... 

Of je de uitnodiging aanvaardt, bepaal je natuurlijk wel zelf 

Of misschien toch niet? 

 

1. Wat treft je in de tekst? 

2. Hoe herken je Maria in de tekst? Herken je ook iets van jezelf?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmis 


