Mot de remerciement au Cardinal — 12 nov.2023 a la cathédrale
Vicariat de Bruxelles — Marie-Francoise Boveroulle

Lc1,39-41: « En ces jours-la, Marie partit et se rendit en hate vers la région montagneuse, dans une
ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Et il advint, dés qu’Elisabeth eut entendu la
salutation de Marie, que I'enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth fut remplie d’Esprit Saint. »

En ce jour, relisant les 8 années ol vous étiez évéque auxiliaire pour Bruxelles, comme Elisabeth,
comme Zacharie quelques versets plus loin, nous voulons crier notre joie et rendre grace a Dieu : « Béni
soit le Seigneur, le Dieu d’Israél, qui visite et rachete son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve »
..., et a donné a I'Eglise de Bruxelles un pasteur selon son cceur !

Vous étes homme de priére, de communion, de discernement avant la prise de décision, homme de la
collégialité, de la proximité, homme d’étude et de réflexion, homme de I'amitié, a I'écoute des
hommes et femmes fragiles et précarisés, a Bruxelles comme un poisson dans I’eau malgré vos origines
gantoises..., vous étes tout cela, mais faire I'apologie d’'un homme n’est pas une fin en soi.

Surtout, Monsieur le Cardinal, vous avez été un chrétien parmi nous, avec nous ; la plus belle chose
gue vous nous ayez donnée, c’est d’avoir choisi cette devise épiscopale de saint Augustin « ...Avec vous,
je suis chrétien » et de I'avoir incarnée, vécue. Vivre avec un chrétien donne envie d’étre chrétien, et
c’est ainsi que vous avez nourri la foi de vos collaborateurs et leur avez insufflé le zeéle apostolique pour
annoncer I'Evangile plus loin.

Merci aussi de nous avoir accompagnés, portés, soutenus a I'occasion de ce grand événement d’Eglise
Bruxelles Toussaint 2006.

Je reviens quand méme sur une de vos qualités les plus belles : merci pour votre sens de I’écoute. Vous
écoutiez avec intelligence, passion, justesse, respect et discrétion toutes les questions, les peines, les
joies qui se déposaient dans votre bureau de la rue de la Liniére.

Votre passage a Bruxelles et votre présence comme Archevéque ensuite, fut pour nous un vrai
bonheur. Soyez-en chaleureusement remercié.

"In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van
Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in
haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest ."

Op deze dag, als we terugkijken op de 8 jaar dat u hulpbisschop voor Brussel was, willen we net als
Elizabeth, net als Zacharia een paar verzen verder, onze vreugde uitroepen en God danken: "Gezegend
zij de Heer, de God van Israél, die zijn volk bezoekt en verlost. Hij heeft de kracht voortgebracht die
ons redt" ..., en heeft de Kerk in Brussel een herder naar zijn hart gegeven!

U bent een man van gebed, een man van gemeenschap, een man van onderscheid alvorens
beslissingen te nemen, een man van collegialiteit, een man van nabijheid, een man van studie en
reflectie, een man van vriendschap, een man die luistert naar kwetsbare en precaire mannen en
vrouwen, een man die in Brussel leeft als een vis in het water ondanks uw afkomst uit Gent... u bent
het allemaal, maar een man prijzen is geen doel op zich.

Bovenal, mijnheer de kardinaal, bent u een christen onder ons, met ons geweest; het mooiste wat u
ons hebt gegeven is dat u dit bisschoppelijk motto van de heilige Augustinus hebt gekozen "...Met u



ben ik een christen" en dat u het hebt geincarneerd, beleefd. Leven met een christen maakt dat je
christen wilt zijn, en zo hebt u het geloof van uw collega's gevoed en hen de apostolische ijver gegeven
om het evangelie verder te verkondigen.

Dank ook dat u ons hebt begeleid, gedragen en gesteund tijdens het grote kerkelijke evenement,
Brussel Allerheiligen 2006.

Ik wil graag terugkomen op een van uw mooiste kwaliteiten: dank voor uw vermogen om te luisteren.
U luisterde met intelligentie, passie, nauwkeurigheid, respect en discretie naar alle vragen, verdriet en
vreugde die uw kantoor in de Vlasfabriekstraat bereikten.

Uw tijd in Brussel en uw latere aanwezigheid als aartsbisschop waren een waar genoegen voor ons.
Hartelijk dank.



