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Deze nieuwsbrief informeert je over het reilen en zeilen van de pastorale zone Kana.
Hoeleden, Kersbeek, Kortenaken, Miskom, Stok, Ransberg en Waanrode

www.kanakortenaken.be

Magnificat!

Op vrijdag 15 augustus viert de Kerk
wereldwijd het hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming. Het is een feest van
hoop, van voltooiing, van belofte.

Maria, de moeder van Jezus, wordt met
lichaam en ziel opgenomen in de hemel.
Niet als een ontsnapping uit het aardse
leven, maar als een bevestiging van de
waardigheid van het menselijk bestaan en
de bestemming die God voor ieder van
ons heeft bereid.

Spiegel van de Kerk

Maria is de eerste onder de gelovigen. In haar zien we wat God met ons allen voorheeft.
Haar tenhemelopneming is geen privilege dat haar van ons verwijdert, maar een teken dat
ons nabij komt. Zijj is de eerste vrucht van de verlossing, een spiegel van de Kerk in haar
voltooiing. Zoals Maria leeft in de heerlijkheid van God, zo is ook onze roeping om eens
volledig in Gods liefde te leven.

Boodschap van hoop

In een wereld die vaak verscheurd is door conflict, onzekerheid en angst, klinkt het feest
van Maria Tenhemelopneming als een lofzang op de hoop. Maria's lofzang, het Magnificat, is
geen zoet liedje, maar een profetische aanklacht tegen onrecht en een aankondiging van
Gods omkering van de wereldorde: “Hij haalt de machtigen van hun troon en verheft de
kleinen."

Maria's leven leert ons dat God werkt in het verborgene, in het kleine, in het nederige.
Haar tenhemelopneming is Gods antwoord op een leven van overgave, trouw en liefde. Het
is een uitnodiging aan ons allen om, net als zij, te leven met een open hart voor Gods wil.

Teken van vertrouwen

Maria's tenhemelopneming herinnert ons eraan dat ons lichaam ertoe doet. In een tiid
waarin het lichaam vaak wordt gereduceerd tot een object van prestatie of consumptie,
zegt dit feest: het lichaam is heilig.

Het is de tempel van de Geest. Wat we doen met ons lichaam (hoe we zorgen, liefhebben,
lijden) heeft eeuwigheidswaarde.

Het feest nodigt ons ook uit tot een spiritualiteit van de hoop. Niet een naieve hoop die de
realiteit ontkent, maar een hoop die geworteld is in Gods trouw. Zoals Maria haar leven
toevertrouwde aan Gods belofte, zo mogen ook wij ons leven leggen in Zijn handen.

Voorbeeld van liefde

Maria is niet ver weg. Zij is onze voorspreekster, onze moeder, onze zuster in het geloof.
Haar tenhemelopneming is een belofte: wat met haar is gebeurd, is ook voor ons
weggelegd. Laten we, in haar spoor, mensen van hoop zijn - mensen die leven met het oog
op de hemel, maar met beide voeten op de grond van liefde en gerechtigheid.

Liturgische diensten
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Zaterdag 2 augustus
18 uur - Hoeleden
19 uur - Ransberg

Vrijdag 15 augustus

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Q.30 uur - Ransberg

11 uur - Waanrode (kasteeldomein)

Zaterdag 16 augustus

19 uur - Kersbeek

Zaterdag 23 augustus
17.30 uur - Waanrode

Zondag 3 augustus
11 uur - Kortenaken

Zondag 10 augustus
11 uur - Kortenaken

Zondag 17 augustus
10 uur - Hoeleden-Dries (in de spiegeltent)
11 uur - Kortenaken

Zondag 24 augustus
11 uur - Kortenaken

Zondag 31 augustus
11 uur - Kortenaken

Ga naar volledige kalender

VRIJDAG 15 AUGUSTUS

MISVIERINGEN
9.30 UUR / KERK RANSBERG

11 UUR / KASTEELDOMEIN WAANRODE

Nieuwsberichten

Kana viert feest!

Beste medeparochiaan, vrijwiliger, communicant...

Zondag 31 augustus wordt een dag om samen te
vieren - en jij bent van harte uitgenodigd!

We starten om 11 uur met een feestelike
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eucharistieviering in de kerk van Kortenaken, \¥e

P |\ willen samen dank zeggen voor ieders inzet, geloof
en verbondenheid.
Aansluitend trekken we naar zaal ‘Den Hoek’, waar
we samen genieten van een zomers aperitief en
overheerlike frietjes, omringd door warme

gesprekken en een gezellige sfeer.

Laat je verwennen, vier mee en voel je vooral
welkom - want samen zijn we Kanal!

UITNODIGING

31 AUGUSTUS Belangrijk!
ZAAL DEN‘HOEK - KORTENAKEN Bevestig je komst voor 17 augustus via Gabriél
(Hoeleden), Anton (Kersbeek), Agnes (Kortenaken),
Omer (Miskom), Simonne (Ransberg), Imelda (Stok)
of priester Jan (Waanrode).
Wie liever online inschrifft kan dat via

info@kanakortenaken.be.

Bij inschrijving vragen we per persoon een kleine bijdrage van 5 euro (af te geven bij
inschrijving of via overschrijving op BE63 7390 1633 5508)

Kinderen tot 12 jaar betalen niets.

Met vreugde kijken we uit naar jouw aanwezigheid!

Met Gods zegen de akker op!

Van vrijdag 8 augustus tot en met zondag
17 augustus bruist het op de Zandstraat in
Hoeleden opnieuw van het leven tijdens
de jaarlijkse kermisweek. \Wat ooit begon
als een lokale traditie is uitgegroeid tot
een warm dorpsfeest waar jong en oud
samenkomen voor ontmoeting, plezier en
bezinning.

Gedurende de hele week worden er tal
van activiteiten georganiseerd voor alle
leeftijden.

Maar het absolute hoogtepunt van de
kermisweek is toch het gebedsmoment en
de gekende tractorprocessie op zondag
17 augustus:

e Om 10 uur is er de gebedsviering in
de spiegeltent, waar de
dorpsgemeenschap samen mag
komen in dankbaarheid en hoop.

e Om 13.30 uur rijdt dan weer de
jaarlijkse tractorprocessie uit
waarbij de tractoren ook gezegend
worden.

Hoeleden-Dries kermis is meer dan een
feestt het is een moment van
verbondenheid, traditie en van oprechte
gemeenschapszin. ledereen is welkom om
mee te vieren, herinneringen te maken en
samen de zomer te beleven.

Waanrode in beweging!

Koningsschieting

Op vrijdag 15 augustus is er de driejaarlijkse koningsschieting in Waanrode! Een bijzondere
traditie waarbij sfeer, gemeenschap en feest hand in hand gaan. Het belooft opnieuw een
dag te worden vol kleur, muziek en verbondenheid.

Zoals bij elk groot feest, mag ook de eucharistieviering niet ontbreken. Deze feestelijke
viering vindt plaats om 11 uur op het prachtige kasteeldomein D'Arschot-Schoonhoven.
Een uniek en sfeervol moment om samen stil te staan bij traditie en geloof.



Mis deze bijzondere dag zeker niet en kom mee genieten van de warme Waanroodse
gastvrijheid!

Kermisvreugde: hulde aan Sint-Bartholomeus

Het laatste weekend van augustus bruist het in Waanrode-dorp opnieuw van leven tijdens
het jaarlijkse kermisweekend, een feestelijke traditie ter ere van de Heilige Bartolomeus,
patroonheilige van de parochie.

Wat velen vandaag misschien
helemaal niet  weten: het
woord kermis vindt zijn oorsprong
in het woord kerkmis; een
misviering ter gelegenheid van de
wijding van een kerk of ter ere van
een patroonheilige.

In  Waanrode  wordt deze
betekenis nog steeds in ere
gehouden, met een warme

combinatie van religieuze
bezinning en uitbundige
dorpsvreugde.

Tijdens het weekend 23 en 24 augustus kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd
programma met activiteiten voor jong en oud: van een feestelik eucharistieviering op
zaterdag om 17.30 uur tot sfeervolle optredens, kinderanimatie, culinaire lekkernijen en
uiteraard de traditionele kermisattracties.

ledereen is hartelijk welkom om samen met de inwoners van Waanrode deze mooie
traditie te vieren. Kom langs, beleef de sfeer, en laat je onderdompelen in de warme
gastvrijheid van dit levendige dorpsfeest!

Blijf verbonden!

Benieuwd naar het laatste nieuws,
inspirerende verhalen en een kijkje achter
de schermen?

Op onze sociale mediakanalen delen we
alles wat ons beweegt, raakt en motiveert.
Van evenementen tot exclusieve updates
— jij wil dit niet missen!

Volg ons op Facebook, Instagram of via
onze website en word deel van onze

groeiende community. Klik, like, deel en
o @ laat van je horen.

Facebook Website Instagram Samen maken we het verschil!

De zomer nodigt ons uit om naar
buiten te trekken, te genieten van het
zonlicht en de rust van de natuur. Het
is ook een uitgelezen moment om
stil te staan bij de schoonheid van de
schepping.

Wist je dat er in de Bijbel veel bomen
en struiken worden genoemd die je
misschien ook gewoon in je eigen
tuin of omgeving terugvindt?
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Misschien ben je op zoek naar een boom die verkoeling biedt, naar heerlijke vruchten, of wil
je gewoon iets dat je tuin visueel verrijkt.

Benieuwd welke bomen en struiken bijbelse wortels hebben?
Klik op de afbeelding en ontdek er alles over!

Volg ons online!

Pastorale zone Kana
Dorp 1
3473 Waanrode

info@kanakortenaken.be

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. * Als je geen e-mails meer wilt ontvangen dan kun
je je hier afmelden. « Voeg parochiebladredactie@kanakortenaken.be toe aan je
adresboek voor een betere ontvangst.

@ Laposta
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