
Hoelang	nog?
Graag	maakt	onze	parochie	initiatieven	van	‘Huis	de	Rank’	bekend.
Een	initiatief	van	de	zusters	van	Onze	Lieve	Vrouw	Presentatie	uit
de	Kloosterstraat	in	Beveren.	Een	congregatie	opgericht	door	Anna
Piers,	in	het	begin	van	de	18e	eeuw.	De	congregatie	vertoeft	–	zo
schrijven	 ze	 zelf	 –	 in	 de	winter	 van	 haar	 bestaan.	Om	ook	 in	 de
toekomst	 het	 werk	 van	 hun	 stichter	 verder	 te	 zetten	 is	 Huis	 de

Rank	opgericht.	Kort	na	Wapenstilstand	werd	een	bijzonder	koppel	ontvangen	als	gastspreker,
in	 het	 zaaltje	 in	 de	 Kasteeldreef.	 Filosoof	 Gerard	 Bodifee	 en	 echtgenote	 Lucette	 Verboven.
Lucette	leidde	haar	bezielde	man	in	en	uit.	Gerard	sprak	over	oorlog	en	vrede,	het	thema	van
z’n	 laatste	 boek	 ‘Oorlog,	 hoelang	 nog?’,	 uitgeverij	 Ertsberg.	 Een	 meer	 dan	 welgekomen
tegenstem	in	deze	tijd	waar	de	meeste	van	onze	nationale	en	internationale	leiders	zo	hun	best
doen	 om	 onze	 geesten	 mee	 te	 krijgen	 in	 de	 oorlogstaal.	 Uitermate	 moedig	 van	 de	 kranige
zeventiger	 Bodifee	 om	 dit	 in	 vraag	 te	 stellen,	 om	 z’n	 grote	 verontwaardiging	 uit	 te	 drukken.
Onmachtig	toegevend	dat	hij	amper	een	podium	krijgt	om	z’n	tegenstem	te	verheffen.	Z’n	boek
is	 echt	 de	 moeite.	 Je	 kan	 het	 ontlenen	 in	 onze	 pastoriebibliotheek.	 Of	 aankopen,	 lezen	 en
doorgeven.	En	vooral	mee	protesteren.	Het	dromen	van	vrede	zeker	niet	opgeven.	
Pastoor	Patrick		

KERSTWENS
De	kerstwens	voor	2025	groeit	uit	stilte	en	verdriet,	uit	het
veel	 te	 vroege	 sterven	 van	 een	 jonge	 mens.	 Pastoor
Patrick	 neemt	 ons	mee	 voorbij	 de	 dagelijkse	 nieuwsfeiten
en	 nodigt	 uit	 tot	 een	 dieper	 luisteren:	 naar	 onze	 angsten,
onze	 vanzelfsprekendheden,	 onze	 keuzes.	 Tegenover	 het
harde	 spreken	 van	 macht	 en	 geweld	 plaatst	 hij	 de
kwetsbare	stem	van	het	evangelie.	Kerstmis	verschijnt	hier
als	een	 tegenverhaal,	een	droom	van	vrede	die	weigert	 te
zwijgen.	 Een	 oproep	 om	 anders	 te	 durven	 denken,	 te
geloven	 en	 te	 handelen.	 Om,	 zelfs	 in	 donkere	 tijden,	 te
blijven	hopen	dat	het	leven	sterker	is	dan	de	dood.	Lees	de
volledige	kerstwens	van	pastoor	Patrick	op	onze	website.
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Op	weg	naar	Kerstmis
	Kerstmis

Het	feest	van	thuis	en	samen
rond	vlam,	vuur	en	kaarslicht.

Het	feest	van	de	zoete	inval
en	een	tafel	van	overvloed.

Het	feest	van	zang	en	stilte
vol	vreugde	en	weemoed,
van	verhalen	over	ooit

en	weldra	in	het	nieuwe	jaar.

Het	feest	zoals	het	leven
soms	kan	zijn:	mild	en	gul
en	altijd	plaats	in	de	herberg.

Het	feest	van	de	geboorte
van	Jezus:

gerechtigheid	en	vrede,
liefde	zonder	maat.

LITURGIE



VORMINGSTIP



Oorlog:	hoelang	nog?	(Gerard	Bodifee)
In	 dit	 boek	 stelt	 Bodifee	 dat	 oorlog	 geen	 ongelukkig
natuurverschijnsel	 is	 dat	 ons	 overkomt,	 wel	 een	 calamiteit	 die	 het
resultaat	 is	 van	 bewuste	 voorbereidingen	 en	 beslissingen.	 Als	 we
ervan	uitgaan	dat	een	mensenleven	het	hoogste	goed	is,	kunnen	we
ons	afvragen	waarom	we	bereid	zijn	te	betalen	met	mensenlevens	(in
onbeperkte	aantallen)	voor	het	goede	dat	we	willen	bereiken.	Dat	zijn
vragen	die	 in	alle	scherpte	gesteld	moeten	worden,	ook	als	er	geen
gemakkelijke	 antwoorden	 zijn.	 Bestaat	 er	 dan	 geen	 rechtvaardige
oorlog,	 geen	 recht	 op	 zelfverdediging?	 Het	 oordeel	 daarover	 moet
steunen	 op	 algemene	 principes	 van	 moraliteit	 en	 redelijkheid,	 en
rekening	 houden	 met	 de	 lessen	 die	 de	 geschiedenis	 ons	 geleerd
heeft.	Oorlog	als	middel	 om	 internationale	 conflicten	uit	 te	 vechten,
moet	 als	 mogelijkheid	 uiteindelijk	 uitgesloten	 worden.	 Bodifee	 doet

concrete	voorstellen	om	ons	oorlogsinstinct	onder	controle	te	brengen.
Dit	boek	vind	je	net	als	vele	andere	boeken	terug	in	onze	pastoriebibliotheek.
	

In	een	wereld	die	steeds	verder	verhardt	en	waarin	conflicten
wereldwijd	 oplaaien,	 herinnert	 Jan	 Peumans	 ons	 eraan	 dat
echte	 vrede	 begint	 bij	 iets	 verrassend	 eenvoudigs:
verdraagzaamheid.	 In	zijn	gesprek	met	Tertio	waarschuwt	hij
voor	 de	 groeiende	militarisering	 en	 de	 angstretoriek	 die	 ons
verdeelt	en	stelt	hij	de	vraag	of	een	samenleving	die	vertrekt
vanuit	 wantrouwen	 ooit	 duurzaam	 vreedzaam	 kan	 worden.
Tegelijk	benadrukt	hij	dat	vrede	niet	alleen	het	resultaat	is	van

politiek	beleid,	maar	vooral	van	hoe	wij	dagelijks	met	elkaar	omgaan.	Het	artikel	nodigt	uit	om
voorbij	de	luidste	stemmen	in	het	publieke	debat	te	kijken	en	ons	af	te	vragen	welke	toekomst
we	eigenlijk	willen:	een	samenleving	die	 kiest	 voor	 confrontatie	of	één	die	bewust	bouwt	aan
menselijkheid	 en	 dialoog.	 Lees	 deze	 warme,	 genuanceerde	 en	 broodnodige	 oproep	 om	 zelf

BOEK	IN	DE	KIJKER

TERTIO-tip:	“Vrede	begint	met	verdraagzaam	zijn."
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mee	het	verschil	te	maken	op	de	website	van	Tertio.

In	de	column	van	Mark	Van	de	Voorde	wordt	de	vraag	“wil	 je
aan	 mij	 denken?”	 plots	 een	 veel	 grotere	 uitnodiging:	 niet
zomaar	nadenken,	maar	bijna	als	bidden	—	bedachtzaamheid
die	 onze	 innerlijke	 houding	 vormt.	 Wat	 ‘denken’	 heet,	 blijkt
vaker	 een	 roep	 om	 aandacht,	 zorg	 en	 aanwezigheid	 bij	 een
ander.	 Van	 de	 Voorde	 laat	 zien	 hoe	 intimiteit	 en	medeleven
schuilen	 achter	 een	 ogenschijnlijk	 onschuldige	 vraag	 —	 en
hoe	 reflectie	 niet	 losstaat	 van	 compassie.	 Hij	 herschept
denken	 tot	 een	 vorm	 van	 gebed:	 een	 stille,	 respectvolle

erkenning	van	de	ander	en	diens	worsteling.	Zo	wordt	denken	niet	een	abstracte	oefening,	maar
een	 concrete	 uitnodiging	 tot	 verbondenheid.	 De	 column	 herinnert	 ons	 eraan	 dat	 echte
verantwoordelijkheid	soms	begint	met	simpelweg	luisteren	en	meeleven	—	woorden	of	oordelen
volgen	later	vanzelf.	Als	je	de	echte	diepgang	waardeert,	is	dit	stuk	een	subtiele	maar	krachtige
oproep	om	anders	—	aandachtiger,	menselijker	—	te	denken.	Lees	de	column	op	de	website
van	Otheo.

Wat	begon	als	een	klein,	bijna	toevallig	idee	voor	een	rusthuis,
groeide	uit	 tot	 een	warm	 teken	 van	hoop	dat	mensen	overal
raakte.	Met	een	lasermachine	en	een	eenvoudig	stuk	hout	gaf
Erwin,	 samen	 met	 zijn	 echtgenote	 Ann,	 het	 Jubeljaar	 een
verrassend	tastbare	vorm.	De	houten	ankertjes	vonden	al	snel
hun	weg	naar	parochies,	 ziekenkamers	en	gezinnen,	 telkens
met	 een	 eigen	 verhaal.	 Ze	 werden	 pins,	 sleutelhangers,
reisgezellen	 en	 stille	 getuigen	 van	 hoop	 in	 moeilijke
momenten.	 De	 reacties	 –	 van	 beschilderde	 ankers	 door
kinderen	tot	ontroerende	persoonlijke	getuigenissen	–	raakten
de	 initiatiefnemers	 diep.	 Wat	 maakt	 dit	 kleine	 anker	 zo
krachtig?	 En	 waarom	 willen	 zoveel	 parochies	 er	 na	 het

Jubeljaar	mee	verder?	Ontdek	hoe	een	eenvoudig	symbool	uitgroeide	tot	een	bron	van	houvast
en	verbondenheid	op	de	website	van	Otheo.

Religieuzen:	nog	van	vandaag?
Midden	 het	 woelige	 weer	 waarin	 Kerk	 en	 ‘geestelijken’	 verkeren,
verschijnt	er	een	nieuw	boek	over	religieuzen.	In	Beveren-Kruibeke-
Zwijndrecht	zijn	er	namelijk	nog	70	religieuzen	die	op	een	of	andere
manier	 binding	 hebben	 met	 onze	 gemeente.	 Het	 zijn	 mannen	 en
vrouwen	 van	 allerlei	 aard:	 parochiepriesters,	 monniken,	 religieuzen
die	 actief	 zijn	 of	 waren	 in	 het	 onderwijs,	 in	 de	 zieken-	 of	 in	 de
bejaardenzorg,	 zusters	 in	 slotkloosters,	 priesters	 actief	 in	 het
buitenland,	progressieve	en	behoudsgezinde	figuren,	missionarissen
die	 werkzaam	 zijn	 of	 waren	 in	 de	 verste	 uithoeken	 van	 de	wereld,
religieuzen	met	belangrijke	functies	binnen	hun	congregatie	of	 in	de
Kerk,	tot	zelfs	in	Rome.	Lees	meer	over	hen	in	dit	boek.	Hoe	je	het
boek	kan	bestellen	lees	je	op	onze	website.

Tertio	brengt	actuele	 thema's	 in	gesprek	met	het	 	christelijk	geloof,	elke	week	met	een
digitale	editie	en	maandelijks	met	een	 fraai	magazine.	 Interesse	 in	een	abonnement	op
Tertio?	Klik	hier.

OTHEO-TIP:	"Hij	hoopte	dat	ik	denken	zou	vertalen	als	bidden"

OTHEO-TIP:	"17.000	houten	ankertjes	voor	het	Jubeljaar"

Interesse	in	een	abonnement	op	Kerk&Leven	en	Otheo?	Klik	hier.
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Website Facebook Instagram Livestream

RECHTSTREEKS	NAAR	...

Overzicht	eucharistievieringen

Liturgische	kalender

Een	misintentie	aanvragen

Misintenties	raadplegen

Open	kerken

Een	doopsel	aanvragen

Een	huwelijk	aanvragen

Uitvaarten	raadplegen

Kapel	van	Gaverland

Jongerenwerking	Vonk	

Parochie	De	Goede	Herder
in	Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Grote	Markt	24/101	–	9120	Beveren

tel.	03	775	80	17	–	e-mail:	parochieinbeverenzwijndrecht@gmail.com
Openingsuren	secretariaat:

dinsdag	en	donderdag	van	10.00	u.	tot	12.00	u.
Rekeningnummer:	BE24	4153	2964	7138

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
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Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.
U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	parochie@parochieinbeverenzwijndrecht.be	toe	aan	uw	adresboek.

javascript:;
javascript:;
mailto:parochie@parochieinbeverenzwijndrecht.be

