
Aswoensdag
Op	woensdag	18	februari	start	de	veertigdagentijd,	de	
voorbereidingstijd	op	Pasen.	Dan	vieren	we	de	verrijzenis	van	
Jezus.	Dan	zingen	we	ons	geloof	uit	dat	de	dood	het	laatste	woord	
niet	krijgt.	Grote	feesten	worden	meestal	grondig	voorbereid.	Ook	
in	de	kerkgemeenschap.	Daarom	de	veertigdagentijd.	Met	haar	
drie	pijlers:	vasten,	delen	en	bidden.	Met	de	bedoeling	om	zo	

dichter	bij	onszelf,	bij	onze	naaste	en	bij	onze	God	te	komen.	Niet	om	op	te	vallen.	Gewoon	om	
te	doen	waarvoor	een	christen	staat:	verbinding	zoeken,	liefde	ontvangen	en	weer	uitstralen.	
Naar	het	voorbeeld	van	Jezus,	in	verbondenheid	met	medechristenen	en	graag	ook	met	anders-	
en	niet-gelovigen	die	het	project	van	een	betere	wereld	genegen	zijn.
Een	paar	keer	per	jaar	vieren	we	enkel	liturgie	in	onze	centrale	kerk,	de	Sint-Martinuskerk	op	
de	Grote	Markt	te	Beveren.	Zoals	op	Aswoensdag,	18	februari,	om	19	uur.	Onze	koren	
slaan	de	handen	in	elkaar.	Kom	jij	ook	meevieren?	Nodig	je	je	buren	uit	om	mee	te	rijden?	
Breng	je	je	oude	palmtakken	mee	om	ze	plechtig	te	verbranden?	Zodat	we	onze	voorraad	as	
kunnen	aanvullen.	Om	over	ons	hoofd	te	laten	uitstrooien.	Met	het	voornemen,	elk	jaar	opnieuw,	
om	ons	te	bekeren	en	te	geloven	in	de	Blijde	Boodschap.	Welkom!
Pastoor	Patrick
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Wij	willen	ons	op	Aswoensdag	met	as	laten	tekenen, 
opdat	wij	ons	verder	zouden	inzetten	voor	mensen	die	geen	brood	hebben, 

geen	voedsel	om	menswaardig	te	kunnen	leven.

Wij	zullen	ons	met	as	laten	tekenen,	
om	mensen	te	helpen	thuis	te	komen	bij	zichzelf, 

voor	hen	die	moedeloos	zijn, voor	hen	die	vereenzaamd	zijn, 
voor	hen	die	geen	zin	in	het	leven	meer	vinden.

Wij	willen	ons	op	Aswoensdag	met	as	laten	tekenen, 
voor	mensen	zonder	naam	die	niet	meetellen, 

over	het	hoofd	gezien	worden, dat	ze	erkenning	vinden.

Wij	zullen	ons	met	as	laten	tekenen, 
opdat	wij	opnieuw	zouden	ontdekken 

dat	wij	niet	zelf	ons	bestaan	in	handen	hebben, 
om	God	opnieuw	in	ons	leven	te	laten	komen, 

om	echt	Pasen	te	kunnen	vieren.

Welkom	in	de	viering	van	Aswoensdag:
18	februari	om	19.00	u.	in	de	Sint-Martinuskerk	te	Beveren.	

VEERTIGDAGENTIJD

Neem	alvast	je	tijd
om	op	tocht	te	gaan,

weg	uit	vertrouwde	zekerheid,
weg	uit	louter	gewoonte

weg	uit	comfort
en	veilig	nestje.

Neem	je	tijd	om	verder	te	kijken,	
anderen	nabij	te	komen,	om	volop	te	leven.

Neem	deze	tijd
met	beide	handen	vast
om	onrecht	te	herstellen,
en	laat	de	nieuwe	geest
van	eenvoud,	soberheid,
rechtvaardigheid	en	moed,

fijngevoeligheid
en	houden	van	mensen
toch	in	je	komen.



Ons	economisch	en	politiek	systeem	zet	mens	en	milieu	steeds	
meer	onder	druk.	Wat	we	vandaag	zien	-	onrecht,	uitbuiting,	
verwoesting	-	zijn	geen	uitzonderlijke	fenomenen,	maar	structurele	
problemen.	Wereldwijd	komen	mensen	in	actie.	
Mensenrechtenverdedigers	en	milieubeschermers	blijven	opstaan	
en	bouwen	aan	alternatieven	die	wél	werken.	Met	de	campagne	
'Het	is	nú	tijd	voor	actie’	steunt	Broederlijk	Delen	hun	strijd.	Doe	
mee	en	maak	een	vuist	voor	mensenrechten	en	internationale	
solidariteit.	Ontdek	de	campagne	en	hoe	je	kan	bijdragen	op	hun	
website:	

‘Licht	dat	leven	geeft’	–	40-dagenretraite	van	de	jezuïeten
Deze	digitale	40-dagenretraite	van	de	jezuïeten	is	een	
uitnodiging	om	ballast	los	te	laten,	rust	te	vinden	en	Pasen	
intenser	te	beleven.	Met	ruim	20.000	deelnemers	uit	Nederland	
en	Vlaanderen	zijn	de	digitale	retraites	van	de	jezuïeten	
inmiddels	een	begrip.	Deelnemers	ontvangen	dagelijks	een	
gebedsmail	met	een	Bijbeltekst,	meditatieve	vragen,	
inspirerende	citaten	en	praktische	gebedstips.	Dit	vormt	een	
waardevolle	ondersteuning	voor	je	innerlijke	voorbereiding	op	

Pasen.
De	40-dagenretraite	is	gratis	en	toegankelijk	voor	iedereen.	Meld	je	aan	via	
www.40dagenretraite.org	en	ontvang	vanaf	Aswoensdag	dagelijks	een	inspirerende	
gebedsmail.	Als	je	eerder	hebt	deelgenomen,	hoef	je	je	niet	opnieuw	in	te	schrijven.
Lees	meer	over	deze	retraite	op	onze	website.

Wat	betekent	het	eigenlijk	om	de	waarheid	 te	kennen?	Al	 in	de
oudheid	 werd	 die	 vraag	 gesteld,	 maar	 een	 sluitend	 antwoord
bleef	 uit.	 In	 dit	 boek	 waagt	 Rik	 Torfs	 zich	 opnieuw	 aan	 die
zoektocht	—	niet	om	de	waarheid	simpelweg	te	definiëren,	maar
om	haar	van	alle	kanten	te	belichten.
Want	 waarheid	 is	 geen	 eenduidig	 begrip.	 Ze	 verschijnt	 in
verschillende	 vormen:	 als	 feit,	 als	 wetenschappelijke	 conclusie,
als	 juridische	 uitspraak	 of	 als	 historische	 reconstructie.	 Ze	 kan
religieus	 of	 ideologisch	 gekleurd	 zijn.	 Soms	 verschuilt	 ze	 zich
achter	 natuurwetten,	 soms	 wordt	 ze	 weggewuifd	 als	 illusie	 en
soms	duikt	ze	onverwacht	op	in	humor	of	zelfs	in	de	liefde.	Maar
hoe	herken	 je	 haar?	En	belangrijker	 nog:	 durven	we	haar	 altijd
onder	ogen	te	zien?
Met	 een	 combinatie	 van	 scherpzinnigheid,	 relativering	 en
persoonlijke	 anekdotes	 laat	 Torfs	 zien	 hoe	 complex	 onze
omgang	met	waarheid	is.	Hij	put	uit	zijn	eigen	ervaringen,	uit	het

verleden	en	uit	alledaagse	situaties	die	iedereen	herkent.	Daarbij	toont	hij	begrip	voor	de	mens
die	de	waarheid	soms	buigt	—	niet	altijd	uit	slechte	wil,	maar	vaak	uit	noodzaak,	overtuiging	of
zelfbescherming.
Dit	boek	is	tegelijk	filosofisch	en	toegankelijk,	ernstig	en	lichtvoetig.	Het	zet	 je	aan	het	denken
zonder	zwaar	te	worden	en	nodigt	uit	om	je	eigen	ideeën	over	waarheid	in	vraag	te	stellen.	Wie
zich	 in	deze	zoektocht	verdiept,	zal	merken	dat	waarheid	minder	vaststaat	dan	gedacht	—	en
misschien	juist	daarom	zo	fascinerend	is.
Dit	boek	vind	je	net	als	vele	andere	boeken	terug	in	onze	pastoriebibliotheek.
	

Populisten	 die	 zich	 op	 het	 christendom	 beroepen,	 doen	 dat
niet	uit	geloof	maar	uit	leegte,	stelt	Mark	Van	de	Voorde	in	zijn
nieuwe	boek	"Niet	 in	onze	naam".	Omdat	velen	vergeten	zijn
waar	 het	 christelijk	 geloof	 werkelijk	 voor	 staat,	 kan	 het

Neem	alvast	de	tijd
om	de	dingen	bij	hun	naam	te	noemen,

om	je	niets	wijs	te	maken,
om	eerlijk	naar	jezelf	te	kijken
en	de	vragen	te	stellen
die	ingrijpend	zijn

voor	je	verdere	leven.

	
Want	ja,

als	je	zo	rondom	je	kijkt...
Het	is	de	hoogste	tijd.

BROEDERLIJK	DELEN	CAMPAGNE	2026

BEZINNINGSTIP

BOEK	IN	DE	KIJKER

TERTIO-tip:	“Machteloosheid	is	vrijheid"
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vandaag	 zonder	 veel	 weerstand	 worden	 misbruikt	 voor
uitsluiting	 en	 autocratie.	 Religie	 wordt	 zo	 een	 politiek
instrument,	 leiders	 krijgen	 messiaanse	 trekken	 en
democratische	waarden	 komen	 onder	 druk	 te	 staan.	 Van	 de
Voorde	 houdt	 de	 Kerk	 daarbij	 een	 ongemakkelijke	 spiegel
voor:	 zwijgen	 is	 geen	 optie	 meer.	 Juist	 nu,	 in	 haar
machteloosheid,	 ligt	 haar	 morele	 kracht.	 Wat	 betekent	 het
vandaag	om	christen	te	zijn	in	een	democratie	die	wankelt?	En

waarom	 is	 de	 verdediging	 van	 vrijheid,	 verantwoordelijkheid	 en	 verbondenheid	 geen	 politieke
keuze,	maar	 een	 geloofsplicht?	 Lees	 het	 volledige	 artikel	 op	 de	website	 van	Tertio	 voor	 een
scherpe	en	prikkelende	analyse.

In	haar	column	reflecteert	Kristien	Hemmerechts	eerlijk	over
haar	 relatie	met	het	christelijk	geloof	en	stelt	ze	de	vraag	of
zij	eigenlijk	wel	een	christen	 is	—	ook	al	bezoekt	ze	de	mis
graag	en	verdiept	ze	zich	in	de	christelijke	leer.	Ze	merkt	op
dat	 het	 klassieke	 geloofsbegrip	 (zoals	 geloven	 in	 Jezus	 als
Zoon	van	God	en	zijn	verrijzenis)	niet	vanzelfsprekend	is	voor
haar,	 en	 dat	 ze	 het	 woord	 vertrouwen	 liever	 gebruikt	 dan
geloven.	 Hemmerechts	 onderzoekt	 wat	 het	 betekent	 om
christen	te	zijn,	niet	als	perfect	gelovige,	maar	als	iemand	die
zich	 aantrekt	 tot	 geloof	 en	 de	 Kerk	 en	 die	 ruimte	 laat	 voor
twijfel	 en	persoonlijke	 beleving.	Ze	noemt	 zichzelf	 zelfs	 een
'ongelovige	 gelovige'	 en	 denkt	 dat	 veel	 mensen	 met	 haar
worstelen	met	dezelfde	vraag.	Lees	het	 volledige	artikel	om

mee	te	denken	over	deze	zoektocht	naar	geloof	en	identiteit	op	de	website	van	Otheo.

Lezing	Christenforum:	maandag	23	februari	om	20.00	u.	in
het	Sint-Baafshuis	in	Gent
"Niet	in	onze	naam:	oproep	tot	christelijk	verzet	tegen
populisme	en	antidemocratie"	door	Mark	Van	de	Voorde
De	toegang	is	gratis.
Meer	informatie	en	inschrijving	via	deze	link.

Tertio	brengt	actuele	 thema's	 in	gesprek	met	het	 	christelijk	geloof,	elke	week	met	een
digitale	editie	en	maandelijks	met	een	 fraai	magazine.	 Interesse	 in	een	abonnement	op
Tertio?	Klik	hier.

OTHEO-TIP:	"Kan	ik	wel	een	christen	zijn"	(column)

Interesse	in	een	abonnement	op	Kerk&Leven	en	Otheo?	Klik	hier.

VARIA
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LOURDESBEDEVAART	(12-18	juli)
Elk	jaar	trekken	duizenden	gelovigen	naar	Lourdes,	een	klein
stadje	 aan	 de	 voet	 van	 de	Pyreneeën	 in	 Zuid-Frankrijk.	Wat
hen	verbindt,	 is	meer	dan	een	 reis:	 het	 is	een	bedevaart	 vol
hoop,	gebed	en	verbondenheid.	Sinds	de	verschijningen	van
Maria	 aan	 Bernadette	 Soubirous	 in	 1858	 is	 Lourdes
uitgegroeid	tot	een	plaats	waar	mensen	kracht	zoeken,	troost

vinden	en	hun	geloof	verdiepen.
Een	 Lourdesbedevaart	 is	 niet	 alleen	 een	 persoonlijke	 zoektocht,	maar	 ook	 een	 gezamenlijke
ervaring.	Pelgrims	 delen	momenten	 van	 stilte,	 vieringen,	 kaarsenprocessies	 en	 ontmoetingen
die	vaak	lang	blijven	nazinderen.	Of	men	nu	komt	uit	dankbaarheid,	met	een	intentie	of	gewoon
uit	nieuwsgierigheid,	Lourdes	nodigt	uit	tot	bezinning	en	hernieuwde	hoop.
Ook	dit	jaar	kan	je	met	onze	parochie	mee	op	bedevaart	naar	Lourdes,	van	12	tot	18	juli.
Lees	alle	info	op	onze	website.

Gezien	op	de	VRT
Religie	 is	volgens	de	VRT	volgens	een	 recent	onderzoek	niet	 in	opmars	bij	Gen	Z,	maar	wie
gelooft	doet	dat	blijkbaar	wel	actiever.	Klik	op	de	afbeelding	om	het	volledige	artikel	van	VRT
NWS	te	lezen	en/of	te	beluisteren.

https://www.kerknet.be/parochie-beveren-zwijndrecht/artikel/laatste-plaatsen-op-zomerbedevaart-naar-lourdes-14-20-juli?microsite=7190
https://www.kerknet.be/priester-poppecomit%C3%A9-vzw/informatie/vastenbezinningen-0
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RECHTSTREEKS	NAAR	...

Overzicht	eucharistievieringen

Liturgische	kalender

Een	misintentie	aanvragen

Misintenties	raadplegen

Open	kerken

Een	doopsel	aanvragen

Een	huwelijk	aanvragen

Uitvaarten	raadplegen

Kapel	van	Gaverland

Jongerenwerking	Vonk	

Parochie	De	Goede	Herder
in	Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Grote	Markt	24/101	–	9120	Beveren

tel.	03	775	80	17	–	e-mail:	parochieinbeverenzwijndrecht@gmail.com
Openingsuren	secretariaat:

dinsdag	en	donderdag	van	10.00	u.	tot	12.00	u.
Rekeningnummer:	BE24	4153	2964	7138

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	parochie@parochieinbeverenzwijndrecht.be	toe	aan	uw	adresboek.
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