
Vele	 organisaties,	 ook	 parochies,	 hebben	 reeds	 lang	 een
nieuwsbrief.	Wij	 starten	er	 nu	pas	mee.	Hopelijk	 niet	 op	een
moment	dat	deze	manier	van	communiceren	al	achterhaald	is.
Al	een	tijdje	leefde	de	idee	om	er	ook	mee	te	beginnen.	Maar,
je	kent	dat,	uit	de	startblokken	geraken,	of	er	eerst	instappen,
kan	 te	 lang	 duren.	 Het	 gevoel	 bij	 de	medewerkers	 bleef	 om
toch	 best	 mee	 te	 starten	 en	 de	 fel	 gestegen	 prijs	 van	 het
parochieblad	bleek	de	finale	duw	in	de	rug.	Uit	schrik	voor	het

alsmaar	 dalend	 aantal	 abonnees	 en	 om	 een	 alternatief	 te	 bieden	 voor	 de	 vele	 niet-
geabonneerden.

Om	 het	 vol	 te	 houden	 en	 het	 uit	 te	 proberen,	 beginnen	 we	 bescheiden.	 Dat	 wil	 zeggen:
maandelijks	én	enkel	digitaal.	Bij	de	opmaak	van	deze	eerste	nieuwsbrief	ontdekten	we	meteen
onze	grenzen,	onze	kleinheid.	Wat	geef	je	inhoudelijk	mee	dat	de	moeite	is?	De	moeite	voor	wie
-	qua	info	over	onze	parochie	-	enkel	deze	nieuwsbrief	leest.	Maar	ook	–	nog	veel	moeilijker	–
de	 moeite	 voor	 wie	 tegelijk	 één	 van	 onze	 andere	 mediakanalen	 ontvangt	 of	 raadpleegt:
parochieblad,	website,	facebook,	instagram,	mededelingen,	affiches	en	folders	in	onze	kerken.

Wat	mag	je	maandelijks	verwachten?

Het	 beste	 (of	 minst	 slechte)	 ‘Woord	 van	 de	 pastoor’	 en	 een	 ‘hoofdartikel’	 uit	 het
wekelijkse	parochieblad
Info	over	het	‘Jubeljaar’	in	onze	parochie
Inhoudelijke	artikels	rond	geloof,	Kerk	en	maatschappij,	vooral	uit	Otheo	en	Tertio	(die
we	danken	voor	hun	steun)
Een	greep	uit	de	vormingsinitiatieven,	vooral	uit	de	bisdommen	Gent	en	Antwerpen
Aankondigingen	van	parochiale	activiteiten
Een	"boek	in	de	kijker",	onder	meer	uit	onze	parochiale	bibliotheek
Links	naar	parochiale	info	(misintenties,	aanvragen	misintenties,	coördinaten	van	onze
andere	communicatiekanalen	...)

Heb	 je	 een	 reactie	 op	 deze	 eerste	 nieuwsbrief?	 Laat	 het	 ons	 weten	 via	 mail.	 Vind	 je	 hem
fantastisch?	Mail	hem	gerust	door	naar	anderen	of	 laat	hen	weten	hoe	ze	zich	ervoor	kunnen
inschrijven.	Vind	je	hem	verschrikkelijk?	Wacht	de	tweede	af	of	schrijf	je	meteen	uit	via	de	link
helemaal	onderaan	deze	nieuwsbrief.

In	ieder	geval:	een	hartelijke	groet	voor	jou	vanuit	onze	Parochie	De	Goede	Herder,	die	sinds	1
januari	qua	grondgebied	samenvalt	met	de	fusiegemeente	Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.

Pastoor	Patrick

Steevast	was	het	antwoord:	neen,	de	 fusie	van	Beveren	met
Kruibeke	 en	 Zwijndrecht	 heeft	 geen	 gevolgen	 voor	 onze
Parochie	 in	Beveren-Zwijndrecht.	Het	blijkt	nu	 toch	anders	 te
zijn.	De	parochiegrenzen	volgen	de	 fusiegemeente	wél.	Over
deze	beslissing	kan	je	meer	lezen	in	dit	artikel.	De	uitbreiding
van	 de	 parochie	werd	 als	 gelegenheid	 gegrepen	 om	 ze	 een
kerkelijke	naam	te	geven.	Met	de	naam	"Parochie	De	Goede
Herder"	nemen	we	geen	ommetje	maken	langs	één	of	andere
heilige,	maar	verwijzen	we	rechtstreeks	naar	Jezus	zelf.	Over
de	keuze	voor	deze	naam	lees	je	meer	in	dit	artikel.

De	 heilige	 Bernard	 van	 Aosta	 leefde	 van	 ongeveer	 1020	 tot
1081	 in	 de	 Alpen.	 Hij	 richtte	 als	 priester	 en	 augustijner
missionaris	 in	 de	 Alpen	 een	 hospitium	 op	 om	 pelgrims	 te
steunen	bij	hun	gevaarlijke	overtocht	van	de	bergen	en	stichtte
ook	een	congregatie	voor	religieus	leven.

De	 heilige	 Bernard	 gaf	 zijn	 naam	 aan	 twee
belangrijke	Alpenpassen	en	ook	de	sint-bernardshond	is	naar
hem	 vernoemd,	 oorspronkelijk	 een	 ras	 van	 reddingshonden
die	werden	 ingezet	om	verdwaalde	pelgrims	op	 te	sporen	en
bij	lawines	te	speuren	naar	overlevenden.

Lees	artikel	gratis	op	de	website	van	Otheo.

(c)	Beeld:	By	Jpvoutaz	-	Own	work,	CC	BY-SA	3.0

Twee	 jaar	 na	 haar	 aanstelling	 tot	 directeur	 van	 de
Interdiocesane	 Jeugddienst	 (IJD)	 kan	 Sofi	 Van	 Ussel
terugblikken	op	een	bewogen	periode.	IJD	werd	Kamino,	een
naam	waarin	de	pelgrimsroute	naar	Santiago	de	Compostella
weerklinkt	 en	 die	 met	 de	 ongewone	 K	 verwijst	 naar	 het
katholieke	 geloof.	 Tussen	 het	 hoogtepunt	 van	 de
Wereldjongerendagen	 (WJD)	 in	 Lissabon,	 het	 diepe	 dal	 van
de	 documentaireserie	 Godvergeten	 en	 een	 controversieel
bezoek	 van	 paus	 Franciscus	 aan	 België,	 timmert	 Van	 Ussel
samen	 met	 haar	 team	 aan	 een	 hoopvolle	 weg	 voor	 de
katholieke	 jeugdwerking	 in	Vlaanderen.	Lees	dit	artikel	gratis
op	de	website	van	Tertio.

Spes	non	confundit	–	De	hoop	stelt	niet
teleur	(Rom	5,	5)	

Met	 deze	 krachtige	 woorden	 kondigde	 paus	 Franciscus	 het
jubeljaar	aan.	Volgens	een	eeuwenoude	traditie	roept	de	Kerk
om	de	25	 jaar	een	 jubeljaar	uit,	een	periode	van	verdieping,
herstel	en	verzoening.	Paus	Franciscus	benadrukt	dat	we	als
christenen	af	en	toe	sterke	momenten	nodig	hebben	om	onze
hoop	te	voeden	en	te	versterken.	Daarom	roept	hij	ons	op	om
tijdens	 dit	 jubeljaar	 onze	 identiteit	 als	 pelgrims	 van	 hoop	 te
herontdekken.

VERHAAL	VAN	HOOP

Elke	maand	wil	onze	parochie	in	het	thema	van	het	‘jubeljaar’
een	verhaal	van	hoop	brengen	vanuit	onze	parochie.	Ditmaal
is	 Gastvrij	 Beveren	 aan	 de	 beurt.	 Begin	 december	 was
voorzitter	Annemie	De	Maeyer	te	gast		in	de	"Vrijdagavond"	in
de	 kerk	 van	 Sint-Jan	 Evangelist.	 Annemie	 bracht	 een
getuigenis	 aan	 de	 vormelingen,	 eerste	 communicanten,
trouwers	 en	 ouders	 van	 dopelingen	 over	 wat	 dit	 project
allemaal	doet	voor	mensen	die	op	de	vlucht	zijn	voor	honger
en	geweld.	Lees	er	meer	over	in	dit	artikel.

IMPULSEN	VOOR	GEBED

Naar	 aanleiding	 van	 het	 jubeljaar	 reiken	 we	 impulsen	 aan,
voor	 persoonlijk	 en	 gezamenlijk	 gebed,	 via	 verschillende
mediakanalen	en	een	 kaartje	 dat	 je	 kan	 terugvinden	 in	onze
kerken	en	op	onze	website.

Je	kan	zo	kennismaken	met:

Bidden	Onderweg
Start	de	Stilte
Getijdengebed
Mijn	Bijbel
Dagelijks	Bijbelcitaat
Taizé	Readings
Missaal

BACH	&	BIJBEL
Een	preek	 in	 tonen,	zo	zou	 je	de	cantates	van	Bach	kunnen
omschrijven.	 Met	 tekst	 en	 muziek	 ontsluit	 Bach	 de	 diepere
betekenislagen	 van	 de	 evangelietekst	 waarbij	 de	 cantate
aansluit.	Tussen	20u	en	21u	worden	de	tekst	en	muziek	van
de	 cantate	 onder	 de	 loep	 genomen.	 Rond	 de	 vleugelpiano
geschaard	proberen	dringt	men	door	tot	het	punt	waarop	tekst
en	 muziek	 in	 elkaar	 haken	 en	 muziek	 een	 vorm	 van
verkondiging	wordt.	Om	21u	wordt	er	verhuisd	naar	de	kapel
voor	 een	 integrale	 beluistering	 van	 de	 cantate	 in	 een
biddende	sfeer	met	een	korte	homilie	van	een	gastpredikant.

Eerstvolgende	bijeenkomst:	26	februari	2025:	BWV	131	-	Aus
der	Tiefen	rufe	ich,	Herr,	zu	Dir

Meer	lezen

NIEUWE	LESSEN	op	het	HIGW	in	Antwerpen

Op	zaterdag	1	februari	beginnen	twee	nieuwe	lessenreeksen
aan	 het	 Hoger	 Instituut	 voor	 Godsdienstwetenschappen	 in
Antwerpen.	Deze	lessen	vinden	plaats	op	in	het	Theologisch
en	Pastoraal	Centrum	 (TPC)	 in	de	Groenenborgerlaan,	 van
9.00	u.	tot	13.00	u.

'Inleiding	Bijbel	-	Oude	Testament'	met	als	docent	Myriam	Smits	(1	en	8	februari)
‘Kerkgeschiedenis	II’	met	als	docent	Els	Agten	(1,	8	en	15	februari)

Klik	hier	voor	meer	informatie	over	het	volgen	van	lessen	op	het	HGWI	als	vrije	student.

NIEUWE	LESSEN	op	het	HDGI	in	Gent

Op	zaterdag	8	 februari	 starten	 twee	 nieuwe	 vakken	 op	 het
Hoger	Diocesaan	Godsdienstinstituut	in	Gent.

Van	9.00	u.	tot	10.40	u.:	‘Christelijke	spiritualiteit’	met
als	docent	Dirk	Boone.
Van	11.00	u.	tot	12.40	u.:	‘Christelijke	ethiek:	relaties,
huwelijk	en	gezin’	met	als	docent	Peter	Malfliet.

Deze	 lessen	 vinden	 plaats	 in	 het	 Sint-Baafshuis	 op	 8
zaterdagvoormiddagen:	 08,	 15	 en	 22	 februari;	 01,	 15,	 22	 en
29	maart	en	05	april.	Meer	informatie	op	www.hdgi.be.

PRAATGROEP	'NA	EEN	RELATIEBREUK'
	
Elke	eerste	woensdagavond	van	de	maand	(20.00	u.	-	
22.00	u.)	is	er	een	bijeenkomst	van	mensen	die	gescheiden	
zijn	en	die	met	elkaar	in	gesprek	gaan.	Onder	begeleiding	
worden	thema’s	aangesneden	als	verdriet,	angst,	
zelfvertrouwen,	boosheid,	tederheid…

Deze	 bijeenkomst	 vindt	 plaats	 in	 Ruimte	 Anna	 van	 Huis	 De
Rank	 -	 Kasteeldreef	 20A	 te	 Beveren.	 Voor	info	en	
inschrijvingen	contacteer	je	Hilde	Van	Roeyen.

STARTMOMENT	CAMPAGNE	BROEDERLIJK	DELEN

Op	woensdagavond	22	januari	dompelt	Broederlijk	Delen
ons	vol	enthousiasme	onder	in	hun	campagne	voor	2025.	

Dit	startmoment	vindt	plaats	in	de	Clemenspoort	in	Gent
(Overwale	3	-	9000	Gent)	van	19.15	u.	tot	22.00	u.	Meer
informatie	vind	je	op	hun	webpagina.	

Denker	of	doener,	deelnemer	of	organisator,	vrijwilliger	of
leerkracht,	engagement	wordt	gewaardeerd	en	is	nodig.	Zo	wil

Broederlijk	Delen	werk	maken	van	verandering.

VRIJDAGAVOND

Iedereen	 welkom:	 eerst	 een	 frisse	 bezinning	 rond	 het
zondagsevangelie	 met	 een	 gezellige	 ontmoeting	 nadien.
Welkom	 vanaf	 19.00	 u.,	 bezinning	 om	 19.30	 u.,
ontmoeting	vanaf	20.15	u.
Eerstvolgende	data:	17	en	31	januari	2025
Locatie:	Sint-Jan	Evangelistkerk,	Floralaan	Beveren.	

LICHTMIS

Lichtmis	(Opdracht	van	de	Heer	in	de	Tempel)	wordt	elk
jaar	op	2	februari	gevierd	en	dit	jaar	is	dat	op	een	zondag!

In	alle	eucharistievieringen	van	dat	weekend	(op	zaterdag
1	februari	om	17.30	u.	in	Zwijndrecht	en	op	zondag	2
februari	om	09.00	u.	in	Kieldrecht	en	in	Kruibeke	en	om
11.00	u.	in	Beveren	Sint-Martinus)	worden	de	aanwezige
kinderen	gezegend.

Ook	op	31	januari	om	19.30	u.,	tijdens	de	'Vrijdagavond'	in
de	kerk	van	Beveren	Sint-Jan	Evangelist,	zullen	de
aanwezige	kinderen	worden	gezegend.

Leven	met	hart	en	ziel.	Het	klinkt	eenvoudig.	Maar	hoe	doe	je
dat	 terwijl	 de	 wereld	 om	 je	 heen	 steeds	 gecompliceerder
wordt?	 Anselm	 Grün's	 antwoord	 is:	 hang	 niet	 aan
uiterlijkheden,	 laat	 je	niet	bepalen	door	vreemde	doelen,	 leef
vrij	en	authentiek,	vind	je	eigen	ritme	en	sta	open	voor	wat	er
hier	en	nu	is.

In	 dit	 boek	 volgt	 Anselm	 Grün	 de	 loop	 van	 het	 jaar	 en	 de
seizoenen	 (alle	 maanden	 van	 het	 jaar),	 de	 verschillende
levensfasen	 (van	 jeugd	 tot	 aan	 de	 ouderdom)	 en	 de
jaarfeesten	 (van	 advent	 tot	 kerst,	 van	 vasten	 en	 Pasen	 tot
Allerheiligen	 en	 Allerzielen)	 en	 benadrukt	 hij	 bij	 alle
gelegenheden	de	diepere	symboliek	en	de	mogelijke	 rituelen
voor	je	dagelijkse	leven.

Dit	 boek	 vind	 je	 net	 als	 vele	 andere	 boeken	 terug	 in	 onze
pastoriebibliotheek.

Op	zondag	19	januari	2025	om	17.00	u.	vindt	in	de
O.-L-.Vrouw	 St.-Pieterskerk	 (Sint-Pietersplein)	 in
Gent	de	 jaarlijkse	oecumenische	gebedsdienst
plaats	 in	 het	 kader	 van	 de	 gebedsweek	 voor	 de
eenheid	onder	de	christenen.	
Er	 wordt	 gebeden	 voor	 verzoening	 en	 eenheid,
samen	 met	 christenen	 van	 verschillende	 Kerken
en	 hun	 vertegenwoordigers.	 Naar	 aanleiding	 van
de	herdenking	van	de	1700ste	verjaardag	van	het
Concilie	van	Nicea	(325)	krijgt	de	geloofsbelijdenis
van	Nicea-Constantinopel	er	een	centrale	plaats.
Na	de	viering	 is	er	gelegenheid	 tot	ontmoeting	bij
een	glas.

COLLECTE	DIOCESAAN	NOODFONDS

Het	Diocesaan	Noodfonds,	waarvoor	in	het	weekend	van	8	en	9	februari	de
collecte	wordt	gehouden,	is	bedoeld	om	onmiddellijke	hulp	te	kunnen	bieden
aan	 mensen	 die	 in	 uitzonderlijke	 nood	 verkeren.	 Het	 gaat	 steeds	 om	 de
meest	kwetsbare	slachtoffers.	

Zo	 werd	 in	 2023	 steun	 gegeven	 aan	 de	 slachtoffers	 van	 de	 erg	 zware	 aardbeving	 die
maandagochtend	 6	 februari	 het	 zuidoosten	 van	 Turkije	 en	 delen	 van	 Syrië	 heeft
getroffen.	Concreet	werden	de	middelen	ingezet	om	slachtoffers	onderdak	te	geven,	voedsel	en
hygiënische	artikelen	te	verdelen	en	andere	diensten	te	verlenen	die	noodzakelijk	zijn.
	

Het	Diocesane	Noodfonds	is	een	van	de	directe	uitingen	van	de	solidariteit	van	de
gelovigen	 van	 het	 bisdom	Gent.	 De	 noden	 in	 de	 wereld	 zijn	 helaas	 niet	 kleiner
geworden...
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WOORD	VAN	DE	PASTOOR

De	parochie	breidt	uit	en	krijgt	een	nieuwe	naam

Otheo-artikel:	Paus	viert	millenniumfeest	van	Sint-
Bernardus

Interesse	in	een	abonnement	op	Kerk&Leven	en	Otheo?	Klik	hier.

Tertio-artikel:	"Jongeren	verbinden	met	hun
innerlijke	kern"

Interesse	in	een	abonnement	op	Tertio?	Klik	hier.
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BOEK	IN	DE	KIJKER
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RECHTSTREEKS	NAAR	...

Overzicht	eucharistievieringen

Liturgische	kalender

Een	misintentie	aanvragen

Misintenties	raadplegen

Open	kerken

Een	doopsel	aanvragen

Een	huwelijk	aanvragen

Uitvaarten	raadplegen

Kapel	van	Gaverland

Jongerenwerking	Vonk	

Parochie	De	Goede	Herder
in	Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Grote	Markt	24/101	–	9120	Beveren

tel.	03	775	80	17	–	e-mail:	parochieinbeverenzwijndrecht@gmail.com
Openingsuren	secretariaat:

dinsdag	en	donderdag	van	10.00	u.	tot	12.00	u.
Rekeningnummer:	BE24	4153	2964	7138

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	parochie@parochieinbeverenzwijndrecht.be	toe	aan	uw	adresboek.
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