
Mussen
De	 historische	 kern	 van	 een	 stad	 bezoeken	 kan	 zalig	 zijn.	 Al
wandelend	 snuif	 je	 de	 sfeer	 op.	 Kuieren	 langs	 de	 straten;	 de
winkeletalages	 doen	 hun	 best	 om	 je	 te	 lokken.	 Af	 en	 toe	 halt
houden	op	een	terrasje.	Even	verpozen	in	de	monumentale	kerken.
Heerlijk	 genieten	 toch.	 Waarom	 niet?!	 In	 een	 stad	 kom	 je	 twee
soorten	 ‘schooiers’	 tegen.	De	eerste	soort	 is	onze	soort:	mensen.

Ze	openen	de	deur	van	de	kerk	voor	jou,	ze	zitten	met	pak	en	zak	tegen	de	gevels,	ze	zoeken
elkaar	op.	En	…	ze	klampen	je	aan.	Ze	schooien.	Ze	vragen	je	beleefd	om	een	euro,	om	eten	te
kopen.	Meestal	worden	ze	genegeerd,	krijgen	ze	niks.	Ze	staan	niet	op	het	af	 te	 turven	 lijstje
van	 je	 uitstap.	 De	 tweede	 soort	 ‘schooiers’	 kom	 je	 tegen	 als	 je	 buiten	 geniet	 van	 een
restaurantbezoek.	 Het	 zijn	 de	 mussen.	 Ze	 wonen	 in	 de	 stad	 en	 zijn	 de	 trouwste
restaurantbezoekers.	Ze	maken	je	dag	mooier.	Je	kan	ze	probleemloos	lokken	met	een	stukje
brood,	dat	de	dappersten	zelfs	uit	je	hand	komen	halen.	Breken	en	delen:	we	kunnen	het,	zeker
weten.	Bij	de	ene	schooier	 lukt	het	ons	al	beter	dan	bij	 de	andere.	Niet	opgeven.	We	krijgen
altijd	weer	groeikansen.	
Pastoor	Patrick	

Een	jaar	geleden	bezocht	paus	Franciscus	België,	wat	 leidde
tot	 indrukwekkende	 en	 hoopvolle	 momenten	 voor	 de	 Kerk.
Zo’n	 40.000	mensen	 vierden	 eucharistie	met	 de	 paus	 in	 het
Koning	 Boudewijnstadion,	 terwijl	 duizenden	 jongeren
deelnamen	 aan	 het	 Hope	 Happening-festival.	 De	 paus
bezocht	 ook	 universiteiten,	 daklozen	 en	 slachtoffers	 van
seksueel	 misbruik,	 wat	 diepe	 indruk	 maakte.	 Zijn	 bezoek
kreeg	 wereldwijd	 media-aandacht	 en	 toonde	 een	 diverse,
hoopvolle	Kerk.	De	organisatie	werd	grotendeels	gefinancierd
door	 giften,	 waarmee	 bijna	 twee	 miljoen	 euro	 werd
ingezameld.	Deze	giften	maakten	het	onder	meer	mogelijk	om
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het	Koning	Boudewijnstadion	te	huren	en	gratis	toegankelijk	te	maken	voor	de	deelnemers,	om
de	 audiovisuele	 registratie	 van	 alle	 grote	 momenten	 van	 dit	 bezoek	 te	 financieren	 voor	 alle
Belgische	 en	 internationale	 media	 en	 om	 de	 volledige	 logistiek	 en	 veiligheid	 van	 alle
deelnemers	 te	 verzekeren.	 Er	 is	 echter	 nog	 800.000	 euro	 nodig	 om	 de	 kosten	 volledig	 te
dekken.	Daarom	komt	er	een	bijzondere	omhaling	op	20	en	21	september	in	alle	Belgische
kerken.	Ook	overschrijven	is	mogelijk	op	het	rekeningnummer	BE60	7350	6617	1970	op	naam
van	"Pausbezoek	-	 Interdiocesaan	Centrum,	1040	Brussel".	De	bisschoppen	danken	 iedereen
voor	hun	steun	aan	een	Kerk	die	hoop	wil	blijven	brengen.

In	onze	Parochie	De	Goede	Herder	zijn	er	een	aantal	gebedsgroepen.
Eén	 ervan	 is	 ‘Biddende	 moeders’.	 Elke	 eerste	 maandag	 van	 de
maand,	om	19.00	u.,	komen	ze	samen	in	de	Schipperskapel,	zeg	maar
de	zijkapel	van	de	Onze-Lieve-Vrouw	Bezoekingkerk	te	Rupelmonde.
Met	 een	 klein	 groepje	 van	 moeders,	 die	 ondertussen	 ook	 al
(over)grootmoeder	 zijn.	 Eenvoudig	 en	 oprecht	 komen	 ze	 samen	 om
Gods	 zegen	 te	 vragen	 over	 hun	 kinderen	 (en	 dus	 ook	 klein-	 en
achterkleinkinderen)	 die	 in	 de	 huidige	 maatschappij	 aan	 zoveel
problemen	en	gevaren	blootgesteld	worden.	Lees	dit	artikel	verder	op
onze	website.

Rafelingen	in	de	Abdij	van	Drongen
Rafelingen	is	een	lezingenreeks	op	donderdagavonden	die	zich	richt
op	 thema's	 aan	 de	 rafelranden	 van	 onze	 samenleving.	 Dit	 najaar
komen	drie	sprekers	aan	het	woord	om	onderwerpen	te	verkennen
die	raken	aan	de	grenzen	van	ons	mens-zijn,	de	maatschappij,	het
geloof.	Het	zijn	’buitenbeentjes’	die	ons	uitdagen	om	de	wereld	eens
op	een	andere	manier	te	bekijken	en	er	nadien	ook	anders	mee	om
te	gaan.

9	oktober:	Gerard	Bodifée
13	november:	Petra	de	Sutter
11	december:	Marc	Desmet	sj

Meer	 informatie	en	mogelijkheid	 tot	 inschrijving	op	de	website	 van
Rafelingen.

Digitale	geloofsschool	in	Antwerpen
De	 geloofsschool	 is	 een	 reeks	 van	 online	 bijeenkomsten,
waarbij	 verschillende	sprekers	vanuit	evenveel	perspectieven
een	 korte	 uiteenzetting	 geven.	 De	 School	 staat	 open	 voor
iedereen	 die	 vanuit	 een	 gelovig	 perspectief	 in	 gesprek	 wil
gaan	over	essentiële	levensvragen.	Stevig	geworteld	in	geloof
of	gewoon	nieuwsgierig	naar	spirituele	onderwerpen,	iedereen
is	 welkom.	 Dit	 schooljaar	 gaat	 elke	 sessie	 over
pelgrimeren.	 Na	 iedere	 uiteenzetting	 zal	 de	 moderator	 een
uitdagende	 stelling	 of	 vraag	 voorschotelen	 waarrond	 dan
wordt	gediscussieerd.	Een	waardevolle	dialoog	is	het	gevolg.

Deelnemen	aan	de	geloofsschool	is	gratis	en	men	kiest	zelf	of	men	alle	sessies	of	enkele	losse
sessies	wil	volgen.	De	eerste	sessie	vindt	plaats	op	15	oktober.	Meer	info		over	de	sessies
en	mogelijkheid	tot	inschrijving	vind	je	op	de	website	van	CCV	Antwerpen.

Ik	wil	dat	jij	bent.	(Tomás	Halík)
In	 "Ik	 wil	 dat	 jij	 bent"	 nodigt	 de	 Tsjechische	 priester,	 filosoof	 en
theoloog	 Tomas	 Halík	 je	 uit	 tot	 een	 bezinnende	 en	 tegelijk
confronterende	 zoektocht	 naar	 de	 ware	 betekenis	 van	 liefde	 en
geloof.	Geïnspireerd	door	Augustinus’	uitspraak	“Liefde	 is:	 ik	wil	dat
jij	 bent”,	 laat	 Halík	 zien	 dat	 geloof	 niet	 gaat	 over	 zekerheden	 of
gesloten	waarheden,	maar	over	het	aandurven	van	een	open	relatie
–	met	God,	met	de	ander	en	met	 jezelf.	Halík	schrijft	voor	zoekers,
twijfelaars	en	gelovigen	en	daagt	je	uit	om	geloof	niet	los	te	zien	van
liefde.	Zijn	centrale	boodschap	is	helder	en	hoopvol:	God	is	te	vinden

LITURGIE
Inschrijving	voor	Eerste	Communie	of	Vormsel
Ouders	die	willen	dat	 hun	 kind	 in	 2026	de	Eerste	Communie	of	 het	Heilig	Vormsel	 ontvangt,
kunnen	hun	kind	nog	inschrijven	via	onze	website.

VORMINGSTIPS
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in	de	ontmoeting,	in	de	ander	die	er	mag	zijn,	precies	zoals	hij	of	zij
is.	 Dit	 is	 geen	 theologisch	 handboek,	 maar	 een	 diep	 menselijke,
filosofische	 en	 spirituele	 reflectie.	 Een	 boek	 voor	wie	 verlangt	 naar
een	 geloof	 dat	 niet	 terugdeinst	 voor	 complexiteit,	 twijfel	 en
betrokkenheid	bij	de	wereld	van	vandaag,	kortom:	een	 inspirerende
gids	 voor	 wie	 het	 geloof	 niet	 wil	 opgeven,	 maar	 er	 juist	 dieper	 en
eerlijker	mee	wil	 leven.	Dit	boek	vind	 je	net	als	vele	andere	boeken
terug	in	onze	pastoriebibliotheek.
	

In	 dit	 artikel,	 gebaseerd	op	het	 boek	 "Geweld"	 van	historicus	en
vredesonderzoeker	 Maarten	 van	 Alstein,	 wordt	 ingegaan	 op	 de
vraag	 waarom	 moderniteit	 steeds	 opnieuw	 geweld	 voortbrengt.
van	 Alstein	 laat	 zien	 laat	 zien	 hoe	 moderne	 tijden	 niet	 alleen
vooruitgang	 en	 vernieuwing	 brengen,	 maar	 ook	 donkere,
gewelddadige	 episodes.	 Aan	 de	 hand	 van	 drie	 historische
periodes	 –	 van	 de	 renaissance	 tot	 het	 totalitarisme	 van	 de	 20e
eeuw	 –	 onderzoekt	 hij	 hoe	 oude	 zekerheden	 verdwijnen	 en
nieuwe	 systemen	 ontstaan,	 vaak	 met	 bloedige	 gevolgen.	 Ook	 vandaag	 ziet	 hij	 signalen	 van
nieuwe	spanningen	en	stelt	hij	prikkelende	vragen	over	de	toekomst	van	onze	democratie.	Zijn
analyse	 is	 scherp,	 verontrustend	 én	 hoopvol.	 Zijn	 boek	 is	 een	 diepgravende	 blik	 op	 de
schaduwzijde	van	de	moderniteit	–	en	waarom	die	ons	vandaag	nog	aangaat.	Lees	het	artikel
over	dit	boek	op	de	website	van	Tertio.

Wie	 zijn	 de	 mensen	 die	 vandaag	 kiezen	 voor	 een	 religieus
leven	 in	een	apostolische	of	contemplatieve	gemeenschap	of
in	 een	 nieuwe	 beweging?	 Dat	 wilde	 sociologe	 Isabelle
Jonveaux	 van	 de	 Universiteit	 van	 Fribourg	 (Zwitserland)
weten.	 Ze	 onderzocht	 de	 afkomst	 en	 motivatie	 van	 novicen
(kandidaten	 die	 aan	 de	 vorming	 zijn	 begonnen)	 en	 tijdelijke
geprofesten	 (die	 al	 tijdelijke	 geloften	 hebben	 afgelegd)	 in
Frankrijk,	 Zwitserland	 en	 Oostenrijk.	 Een	 tiende	 van	 de
respondenten	 behoort	 tot	 een	 contemplatieve	 gemeenschap,

de	helft	tot	een	apostolische	orde	en	de	rest	tot	tot	een	nieuwe	gemeenschap.	Benieuwd	naar
wie	deze	mensen	zijn	en	wat	hen	drijft?	Lees	het	volledige	artikel	op	de	website	van	Otheo.

De	Diocesane	werking	 na	 scheiding	 of	 relatiebreuk	biedt
een	pastoraal	aanbod	voor	wie	een	scheiding	of	 relatiebreuk
doormaakte.

vormingsaanbod	 van	 twee	 avonden	 (één	 in	Gent	 en
één	in	Beveren)
verwerkingsgroep:	 vijf	 bijeenkomsten	 op	 zaterdag-
ochtend	in	Gent	in	een	vaste	groep,	met	aandacht	voor	
de	diverse	fasen	van	de	verwerking,	het	leren	loslaten	
van	je	ex-partner,	reacties	van	familie	en	vrienden,	…
groepsgesprekken:	maandelijkse	praatgroep	die	
openstaat	voor	iedereen	die	te	maken	heeft	met	een	
relatiebreuk.	Thema’s	die	aan	bod	komen:	woede,	
schuld,	verdriet,	loslaten,	angst,	tederheid,	
zelfvertrouwen,	…	in	Oudenaarde	en	Beveren
abdijweekend	in	de	abdij	van	Averbode	in	april	2026

Klik	hier	voor	de	flyer.	Meer	informatie	op	de	website	van	CCV	
Gent	en	op	de	website	van	de	Interdiocesane	Dienst	Gezinspastoraal.

Tertio-artikel:	"Geweld:	voortdurende	mogelijkheid	in	de	moderniteit"

Tertio	 brengt	 actuele	 thema's	 in	 gesprek	met	 het	 christelijk	 geloof,	 elke	week	met	 een
digitale	editie	en	maandelijks	met	een	 fraai	magazine.	 Interesse	 in	een	abonnement	op
Tertio?	Klik	hier.

Waarom	kiest	iemand	voor	het	kloosterleven?	(OTHEO)

Interesse	in	een	abonnement	op	Kerk&Leven	en	Otheo?	Klik	hier.
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RECHTSTREEKS	NAAR	...

Overzicht	eucharistievieringen

Liturgische	kalender

Een	misintentie	aanvragen

Misintenties	raadplegen

Open	kerken

Een	doopsel	aanvragen

Een	huwelijk	aanvragen

Uitvaarten	raadplegen

Kapel	van	Gaverland

Jongerenwerking	Vonk	

Parochie	De	Goede	Herder
in	Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Grote	Markt	24/101	–	9120	Beveren

tel.	03	775	80	17	–	e-mail:	parochieinbeverenzwijndrecht@gmail.com
Openingsuren	secretariaat:

dinsdag	en	donderdag	van	10.00	u.	tot	12.00	u.
Rekeningnummer:	BE24	4153	2964	7138

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
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Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.
U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.

Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	parochie@parochieinbeverenzwijndrecht.be	toe	aan	uw	adresboek.
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