‘Pelgrims van hoop’ naar het eeuwig leven in God
dank zij Jezus Christus onze Heer!

Het lijkt er soms op in
onze dagen dat men uit
het leven kan en mag
stappen zoals men uit
zijn woning of uit zijn
wagen stapt!

Zelfs christenen beginnen -

te twijfelen of daar wel
iets mis mee is...

Wij ontvingen van God het leven bij onze geboorte als een gave, ook ons
sterven ligt in Zijn liefde voor ons vervat. Hij weet wanneer ons leven is
voltooid en wij klaar zijn om de overstap naar Huis te maken. In tijden van
liiden hoeven we niet te vluchten voor het leven, maar worden we
uitgenodigd te zoeken naar Hem die ons het leven geeft, elk moment. Laten
we elkaar steunen in tijden van ziekte, lijden of nood door tekens van hoop
en liefde.

De Heilige Elisabeth schenkt ons haar ervaring met de hemel. Nemen we de
tijd om haar gedachten te overwegen en misschien ook tot de onze te maken.

“Het doet deugd te kijken naar de heiligen, hen te beminnen en hen
door het geloof te volgen tot in de hemel. Daar zijn ze doorstraald met het
licht van God en aanschouwen ze Hem in het eeuwig van aanschijn tot
aanschijn ... Deze hemel van de heiligen is ons vaderland, ‘het vaderhuis’
waar we worden verwacht en bemind en waar we eens zullen mogen naartoe
gaan en uitrusten in de schoot van de eeuwige Liefde!”

Brief 83 - aan Mevrouw Angles

“De zielen op aarde en zij die verheerlijkt zijn in het licht van de
aanschouwing lijken mij zo dicht bij elkaar omdat ze allen communiceren aan
dezelfde God. Dezelfde Vader die zich aan de enen geeft in het duister van
het geloof en de anderen verzadigt met zijn goddelijke heerlijkheid, die

hemelse Vader dragen wij in ons.”
Brief 47 - Aan Pater Baubis



“O mama-lief, laten we naar boven kijken. Het geeft rust aan de ziel, als
ze denkt dat de hemel het huis van de Vader is. We worden er verwacht
als geliefde kinderen die naar huis terugkeren na de ballingschap. Hijzelf
maakt Zich tot onze reisgezel om ons erheen te begeleiden. Leef met Hem in
je ziel. Stel akten van inkeer in zijn aanwezigheid. Bied Hem de pijn aan die je
wankele gezondheid meebrengt. Het is het beste dat wij Hem kunnen geven.
Brief 138 - aan haar moeder, Mevrouw Catez

“Laten we ons geloof levend houden om door alles heen met God
verenigd te blijven. Dit deden de heiligen. We dragen onze hemel in ons,
vermits dezelfde God die de gelukzaligen verzadigt in het glorielicht, Zich aan
ons schenkt in het geloof en in het geheim. Ik denk mijn hemel gevonden te
hebben op aarde want de hemel is God en God is in mijn ziel. De dag waarop
ik dit begreep, is in mij alles helder klaar geworden. Dit geheim zou ik in stilte
willen meedelen aan allen die mij dierbaar zijn, opdat ook zij door alles heen
God steeds zouden aanhangen en dit gebed van Christus bewaarheid wordt:
“Vader, dat zij één mogen zijn”.

Brief 45 - aan Mevrouw de Sourdon

“Ik verenig mij met de eeuwige lof, die gezongen wordt in de hemel van
de heiligen. Hierbeneden doe ik mijn leerschool!...”
Brief 102 - aan Kanunnik Angles

“Sint Paulus zegt dat wij ‘geen vreemdelingen en ontheemden meer zijn
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God’.
In deze bovennatuurlijke en goddelijke wereld leven we reeds door het geloof.
Zijn Liefde, zijn te grote ‘liefde’, om nog eens de taal van de Apostel te
gebruiken, dat is de horizon van mijn leven. Zullen we ooit kunnen begrijpen
hoezeer we worden bemind? Ik heb de indruk dat dit de wetenschap van de
heiligen is.”
Brief 87 - aan Eerwaarde Heer Chevignard

“Leven we zeer hoog, zeer diep in Hem... in ons... Door de gemeenschap van
de heiligen zijn we verenigd met hen die ons hebben verlaten.”
Brief 93 - aan Eerwaarde Heer Chevignard



