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Die boekentas is zoveel meer dan wat jute of leder,
al dan niet kleurrijk beschilderd of versierd…
Het is een prachtig teken of symbool
van het schooljaar dat pas begonnen is,
met zijn vreugden en lasten,
de boeken vanuit de school, de boterhammen van thuis
en de dagelijkse belevenissen met juf of meester en de klasgenoten…en de dagelijkse belevenissen met juf of meester en de klasgenoten…
Op zondag 18 september verwelkomen wij graag veel jonge gezinnen
voor de viering met boekentaszegening:

        om 9 u. in de kerk van Bollebeek
        om 9 u. in de kerk van Mollem
        om 10.30 u. in de kerk van Merchtem,
        met de muzikale noot van ’t Vrolijk Lawaai

Iedereen van harte welkom!Iedereen van harte welkom!
Breng jullie schooltas, laptoptas of sjakosj zeker mee!
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