lk ben de os. Zoals je ziet, is de stal mijn thuis. Maar vandaag is er iets
onegwoons. Een kind ligt in de kribbe, temidden van het stro. |k had de keuze:
ofwel het kind uit het bakje leggen zodat ik aan mijn eten kon, ofwel het kind
verwarmen met mijn adem. Ik koos voor het laatste. Ik voel hier iets van vrede,
waar ik niets van stuk wil maken. Wil ik jullie een geheim vertellene Eigenlijk hoor
ik helemaal niet thuis in de stal van Betlehem. Het Nieuwe Testament schrijft
helemaal niets over mijn aanwezigheid bij het kerstgebeuren. Hoe ik er dan
toch mijn plekje in vond?2 Het is Jesaja, de profeet, die het de moeite waard
vond één keer iets over mij te schrijven. In zijn eerste hoofdstuk zegt hij: "een os
kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester: maar Israél weet van niets;
mijn volk heeft geen begrip". Zo weet je meteen waarom de ezel mijn viend is.

1. Wat treft je in het visioen van Jesaja?
2. Wat versta jij onder "messiaanse vrede'"?
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1. Wat freft je in de tekst?
2. Wat versta jij onder een nieuwe schepping?
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