Het vormsel in onze parochie. (Isabelle)

Visie bisdom.

Het bisdom heeft enkele websites waarop informatie te vinden is.
http://onderwegnaarvormisel.blogspotbe en http://bezegeld.blogspotbe

Ook op de http://archief.kerknetbe/liturgie/content.php?ID=14341 vind je informatie

terug.

Ik heb enkele citaten van deze websites verzameld.
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Het is goed en belangrijk dat vormselkandidaten regelmatig worden uitgenodigd
om het geloof in eigen gemeenschap mee te komen vieren

Misschien groeit ook binnen de gelovige gemeenschap dat heel de gemeenschap
en niet enkel de catechisten tegenover deze jonge mensen een
verantwoordelijkheid draagt. De gemeenschap neemt hen op, gaat met hen mee
op weg en krijgt zo de kans om haar eigen geloof te verdiepen en intenser te
beleven.

De aanwezigheid van deze jonge christenen, op weg naar het sacrament van het
vormsel, daagt de gemeenschap én de verantwoordelijken voor liturgie en
catechese uit om te zoeken naar wegen, kleine initiatieven , die duiding geven
aan wat we vieren en waarom we samenkomen.

Vormelingen hebben vaak niet gekozen voor het geloof, maar kiezen met hun
ouders wel voor het vormsel

Hetis tijd om die catechese, net zoals het vormsel, verder te situeren in een
missionaire kerkgemeenschap. En dan blijkt dat catechese grotendeels synoniem
wordt van... initiatie.

Een mis hoeft geen saaie bedoening te zijn. Het wordt een boeiend en zinvol
gebeuren als de aanwezigen geen toeschouwers zijn maar deelnemers.

De beste manier om dit te bereiken is het samen zingen.... En opeens wordt de
mis een echte belevenis.

Het eucharistisch gebed komt ALTIJD uit het missaal

De ervaring leert dat ouders en vormelingen soms mentaal afhaken tijdens
gebeden uit de missaal

Liturgische taal werkt door herhaling. Diepe betekenislagen geven hun geheimen
pas na lange tijd vrij. Ze vragen om geduldige herhaling.

Een dragende gemeenschap maakt het voor de nieuwelingen gemakkelijker om
zich thuis te voelen in het gebeuren.

Lezingen zijn altijd lezingen uit de heilige schrift. Geloofsbelijdenissen sluiten aan
bij het symbolum van de apostelen. Bij de gezamenlijke handoplegging en voor
het eucharistisch hooggebed gebruikt men de officiéle gebeden.

ledere vormeling zou een geloofspeter/meter moeten hebben uit de
geloofsgemeenschap die hem/haar begeleidt.

Er zijn gedurende het jaar ook verschillende vormingsmomenten voor catechisten,
georganiseerd door het CCV. We hebben hier nog nooit gebruik van gemaakt..



Werking onze parochie..

Er is enkele jaren geen vormselviering meer geweest in onze kerk. Enkele ouders
hebben dit 5 jaar geleden opnieuw opgepakt uit de overtuiging hun kind in de eigen
parochie te laten vormen of in dezelfde kerk als hun eerste communie.

De eerste twee jaar werkten we samen met de andere parochies om ons heen. We
hadden onze eigen catechese, maar de vormselviering gebeurde samen. Drie jaar
geleden was dit echter zo massaal dat we gevraagd hebben een eigen viering te mogen
hebben. Door de hoeveelheid vormelingen kan dit en dit is ieder jaar de tweede
zaterdag na Pasen om 14 uur. Dit jaar is dit voor de derde keer. We wilden dat graag zo
behouden.

De catechisten zijn steeds ouders van de vormelingen. We konden de afgelopen jaren

ook op enkele mensen rekenen die geen kinderen hadden die dat jaar hun vormsel
deden.

Drie jaar geleden hebben Vinciane en Veronique ditin handen genomen en dit met een
mooi resultaat. We hebben een vast ritme doorheen het jaar.

Naast de catechesemomenten hebben we ook een sociale activiteit ( voordracht
verpleegkundige in een bejaardentehuis, bezoek wereldmissiehulp, bezoek de loodsen)
leder jaar wat anders.

Sterzingen onder leiding van Paul in januari.

Bergheemdag gevolgd door de naamsopgave.

Problemen naar volgend werkjaar toe.

» We kunnen op steeds minder ouders rekenen. = onvoldoende catechisten

» Martienne stopt na dit jaar, na vijf jaar trouwe dienst, met het zingen voor onze
vormelingen.

» Wie is ons aanspreekpunt binnen de parochie?

> Hoe breiden we dit uit naar de geloofsgemeenschap en blijft dit niet binnen de
vormelingengroep en de catechisten alleen? = zie visie bisdom.

> Eris een groot verschil tussen de beleving van het geloof van de ouderen in onze
kerk, de ouders van de vormelingen en de vormelingen zelf.



Eventuele oplossingen.
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Kiezen voor gemeenschappelijke momenten in de kerk ipv bij catechisten thuis
Deze worden op enkele zaterdagen gehouden, in de kerk.
Het liturgieteam en het koor worden nauwer betrokken.
ledere bijeenkomst maken we :
1. kennis met de kerk (het gebouw, zijn onderdelen en de betekenis er van)
2. Kkennis met de muziek (van ons vormsel, maar ook van de andere
vieringen)
3. kennis met de liturgie (de vaste waarden uit het missaal uitgelegd,
waarom wat op welk moment, maken voorbedes erop volgende dienst,....)
Deze worden op enkele zaterdagen gehouden, in de kerk.
Ook de ouders meekrijgen in het verhaal ipv een aparte ouderavond
We bereiden de zaterdagavondviering samen voor.

Geen Bergheemdag meer. We bereiden in een gewone bijeenkomst deze viering
VOOr.

Wat hebben we daarvoor nodig?
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Een parochieteam/ parochieraad die achter ons staat

Gelovigen die mee willen

Meer betrokkenheid van de ouders en dit aangeven op den info-avond

De kerk is de spil van onze werking, zowel het gebouw als de gemeenschap. De
kinderen krijgen hopelijk weer meer respect voor de kerk.

De werkgroep liturgie is bereid zich te verdiepen in de betekenis van de teksten
en deze te vertalen naar de taal van de jongeren.

De werkgroep liturgie is bereid op zoek te gaan naar kindvriendelijke gebeden
(intrede, voorbeden,...), maar die ook de ouderen aanspreken. (niet te kinds dus).
Het koor is bereid mee te zingen met de vormelingen en hen de liederen mee aan
te leren. Het koor krijgt ook tijdens de vormselviering een rol bij het zingen.

Ik denk dat we met Mia en Jozefa twee sterke dames hebben die een homlilie
naar de kinderen kunnen overbrengen en hen er in betrekken. Ik sta daar nog bij
in de beginnersschoenen, maar wil dit graag verder doen. Met zijn drieén kunnen
we dit zeker aan. Zien jullie dit ook zitten?

Tijdsspanne volgend jaar.

Brief mee op school mei 2016
Infoavond eind september.

Bijeenkomst in oktober

Bijeenkomst in november

Bijeenkomst begin december

Sterzingen in januari

Bijeenkomst in februari

Bijeenkomst in maart = naamsopgave
Paasvakantie twee weken voor Pasen
Pasen 16 april 2017

3 repetities in de week voor het vormsel
Vormsel zaterdag 29 april 2017 om 14 uur



Wat vragen we?
Goedkeuring van de parochieraad dat ze dit met ons kunnen dragen. Alleen kunnen

we dit niet.
Zonder goedkeuring, kunnen we geen brief meegeven aan de kinderen voor volgend

jaar en staat het vormsel in onze eigen kerk op de helling.

Vragen en ideeén zijn altijd welkom.





