Ik ben Liliane Van Hoecke, geboren te Zelzate.
Afkomstig uit een landbouwersgezin te Wachtebeke.
Na mijn schootltijd hielp ik op de boerderij van mijn ouders.
Ik trouwde in 1981 met Paul de Clerck;
.Na 5 jaar kregen we een zoon en werd ik fulltime huisvrouw.

Ondertussen sloot ik aan bij de KVLV. Daar nodigden ze me al viug uit om in het bestuur te
komen. Stil aan was vrijwilligerswerk een deel van mijn dagtaak. Ziekenzorg en het Onthaal van
Nieuwe Parochianen kwam er snel bij.

Na 6 jaar kwam er gelukkig nog een tweede zoon bij.

Ik wilde uit mezelf halen wat er in zit, dus nam ik ook de vraag van Petra aan, om mensen nabij te
zijn in de moeilijkste momenten bij het verlies van een dierbare. Met één of meerdere bezoekjes,
er te zijn en naar hen te luisteren. Ik zal er zijn, ik laat je niet los.

Sinds 6 oktober hoop ik een meerwaarde te zijn voor de Bavoploeg



