
PRIKJE BIJ ZONDAG 8 DECEMBER 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 

Wegwijzers 

 

Een gps is handig, 

hij geeft de weg precies aan. 

Als je afwijkt van zijn voorstel, 

stuurt hij bij: 

Opnieuw berekenen. 

Keren indien mogelijk. 

 

Profeten zijn de gps  

van en naar God. 

Ze spreken in naam van God 

en ze wijzen de weg naar Hem. 

 

Baruch en Johannes de Doper  

hebben daarbij een leidraad, de Tora, 

de woorden ten leven 

die Mozes op de Sinaï ontving. 

 

Profeten geven coördinaten in. 

Ze tekenen de reisroute uit. 

Wie afwijkt, 

moet omkeren of zich bekeren. 

 

Dissidenten moeten weer  

op de goede weg geraken. 

Ze moeten hun leven bijsturen. 

Het is hoog tijd voor vernieuwing! 

 

Midden in de ballingschap, 

midden in de woestijn, 

rijpt het inzicht 

dat het tijd is om  

je manier van leven te veranderen, 

in verbondenheid  

met de medemens én met God. 

 

Week na week zetten profetische stemmen 

ons in de advent 

op weg naar Kerstmis! 
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