Prikje bij 1 november 2024
Aller-heilig-en

Er bestaat een liturgische kalender

en een volksalmanak.

En we hebben een persoonlijke lijst

van mensen

die we hoogachten, bewonderen, eren ...
mensen die in onze ogen

heilig of heel zijn,

mensen uit één stuk.

Ze volgden Jezus van Nazaret

in hun doen en laten.

Ze waren een venster op God.

In hen brandde het vuur

van de hemelse Liefde.

Ze gaven hun leven voor anderen.
Soms waren ze letterlijk martelaar
en was hun kleed gedrenkt

in het bloed van het Lam.

Velen gingen weldoende rond

en namen de zaligsprekingen tot leidraad.

Allemaal kennen we zo’ n mensen
van gisteren of vandaag

naar wie we opkijken,

die ons de weg wijzen,

die ons tot voorbeeld zijn,

aan wie we speciale kracht toedichten
cn vragen ...

Hen gedenken we op 1 november!

Mia Verbanck



Prikje bij 2 november 2024

Aller-zielen

Ons aardse lichaam is vergankelijk.
Er komt een einde aan ons werelds bestaan.
Plots of al een tijd verwacht.

Vaak moeten we in ons leven afscheid

nemen van dierbare mensen.

Christenen doen dat met een ere-dienst.

We besprenkelen en bewieroken hen.

We vertrouwen hen toe aan onze God

van Liefde, Schepper en Bevrijder.

We leggen hen te ruste in de aarde,

Hun stoffelijke resten worden soms ook verast of verbrand.
Gebeden en rituelen

geven rust en uitzicht op een nieuwe wereld ...
Ze zijn een teken van hoop,

van espérance.

Ze helpen ons om verbonden te zijn

met elkaar en met God,

en ook om ons wat te troosten.

“In paradisum deducant te angeli ...”
“Ten paradijze geleiden u de engelen ...”
We moeten mensen laten gaan

die ons kostbaar zijn,

van wie we houden.

Het doet onnoemelijk veel pijn.

Verder leven zonder hen

lijkt eerst haast onmogelijk.

“Als tranen een trap konden vormen

en herinneringen een brug,

dan klommen we met zijn allen
naar de hemel en haalden je terug

',7

Elk jaar op 2 november gedenken parochies
met de betrokken families hun lieve doden,
met troostende woorden,

met muziek en licht.

“Remember me.”



“Vergeet me niet.”

Onze band leeft verder
over de dood heen.
Liefde overwint de dood.

Mia Verbanck



Prikje bij zondag 3 november 2024

Omarmen

“Bemin God, dat is het belangrijkste gebod”,
zegt Jezus.

Het klinkt simpel, maar hoe doe je dat?

God lijkt dikwijls zo abstract, zo complex,

Z0 ver weg.

Hoe doe je dan?

Beschouw Hem misschien als een goede vriend.
Spreek met Hem,

zoals je met een soulmate spreekt.

Koester zijn woorden

zoals je de woorden van een echte vriend koestert.
Maak zijn dromen mee waar.

Omarm Hem.

Jezus helpt ons om dat concreet te maken.
“Er is een tweede gebod”, zegt Hij,
en dat is aan het eerste gelijk:

Kijk naar de mensen om je heen,
hou van hen zoals van jezelf.
Maak hun dromen mee waar.

“Wat je zelf niet graag hebt,

doe dat niet aan je medemensen.
Dat is de hele Wet.

Al de rest is bijzaak.”

Omarm hen.

Daarmee kunnen we concreet aan de slag.

God van Liefde,

mogen we Je onze Vriend noemen?
Wees ons nabij als we jouw liefde
delen met onze medemensen.

Dat vragen we U door Jezus,

uw Zoon en ons grote voorbeeld.
Amen,

Luc Beeldens



Prikje bij zondag 10 november 2024

“Wie geeft

wat hij heeft,

is waard dat hij leeft”,

zegt een spreekwoord.

Dat is letterlijk zo in de lezingen
van 10 november!

De weduwe van Sarefat

geeft aan de profeet Elia

het laatste wat ze in huis heeft.
Daarna geraakt haar voorraad meel
niet op

en de kruik met olie

niet leeg.

Dat had God beloofd

en dat had Elia gezegd.

De weduwe in de tempel

legt haar laatste muntstukjes

in de geldkist.

Jezus prijst haar:

“Ze gaf al het geld dat ze had,
alles waarvan ze moest leven.”
Ze staat in schril contrast

met rijke mensen die een deel
van hun overvloed geven.

Weduwen waren arme vrouwen
die nauwelijks rechten hadden
en die door anderen

moesten geholpen worden

om in leven te blijven.

Beide weduwen schenken
eigenlijk zichzelf weg.

Dat doet Jezus ook.

Zijn boodschap en voorbeeld
zijn radicaal

en veeleisend!

Mia Verbanck



Prikje bij 11 november 2024

Nooit meer oorlog

15 tot 22 miljoen mensen

verloren het leven

in ‘De Grote Oorlog’.

Ongeveer de helft waren militairen.
De rest waren burgers

die stierven als gevolg van gevechten,
ziekten en hongersnood.

Op het elfde uur van de elfde dag

van de elfde maand zwegen in 1918
de wapens.

Op maandag 11 november wordt

die Wapenstilstand gevierd.

We herdenken de slachtoffers

van beide Wereldoorlogen,

en ook alle slachtoffers uit oorlogsgebieden

over de hele wereld.

Er woeden in 2024 o.a. oorlogen en conflicten

in Afghanistan, India, Myanmar,

Pakistan, de Filipijnen, Mexico, Colombia,

Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek,
Congo, Ethiopié, Mali, Mozambique, Nigeria, Senegal, Somalié,
Soedan, Israél en Palestina, Syrié, Jemen, Iran,

Rusland, Oekraine ... met zinloos bloedvergieten.

Geraken mensen dan nooit geleerd?

De datum van 11 november is symbool geworden

voor vrede en herdenking.

Op 11 november vieren we ook Sint-Maarten
of Martinus van Tours,

tijdens zijn leven al beroemd,

omdat hij goed voor arme mensen zorgde.
Zijn leven sluit aan

bij de lezingen van zondag 10 november.
Woorden wekken,

voorbeelden strekken.

Mia Verbanck



Prikje bij zondag 17 november 2024

Chaos en hoop

Oekraine, Rusland, Gaza, Israél,
Libanon, Iran, Soedan ...
De lijst van oorlogshaarden lijkt eindeloos.
Vluchtelingen en ontheemden,
het klimaat en het milieu
eisen onze aandacht op.
Wie de krant openslaat,
Krijgt dagelijks
een serieuze portie ellende op zijn bord.
Je zou er op zijn minst neerslachtig van worden.

De omstandigheden waarin de christenen
ten tijde van Marcus leefden,

waren minstens zo somber.

Ze riskeerden vervolging, gevangenschap,
marteling en dood.

Tegenover al die verschrikkingen

stelt Jezus een hoopgevende boodschap: wat er ook gebeurt,
Hij, de Mensenzoon

zal zich om de rechtvaardigen bekommeren.

Er kondigt zich een nieuwe zomer aan.

Een nieuwe wereld.

God van alle Leven,

als we onverschillig zijn

voor de tekenen van de tijd,

schud ons dan wakker.

Geef ons geloof in de toekomst,

tegen alle doemdenken in.

Dat vragen we U door Jezus,

uw Zoon en onze Broeder en Leidsman.
Amen.

Luc Beeldens



Prikje bij zondag 24 november 2024

Een hart voor alle mensen en heel de wereld

Een Bijbelse koning

ziet om naar zijn volk.

Hij geeft om zijn mensen,

hij laat ze niet in de steek.

Hij is als een herder

Voor zijn schapen.

Voor kleine mensen

Is Hij bereikbaar.

Hij geeft recht aan rechtelozen.
Hij is als God

voor zijn mensenkinderen.

“Ik ben er voor u” is zijn naam.
Koning David gold als voorbeeld
bij uitstek!

Jezus stamde af van David,
maar zijn koningschap

was niet van deze wereld.

Hij was geen politieke leider,
maar een Messias,

een ‘gezalfde’ van God.

Dienaar wou Hij zijn.

Eén met zijn Vader was Hij.
Zijn leerlingen had Hij lief.

Hij stond open voor alle mensen
die luisterden naar zijn woorden
en probeerden te leven als Hij.
Hij was hun brood en wijn,

hun herder, hun deur, licht, weg,
hun opstanding en leven.

Hij wees hun de weg naar zijn Vader.
Een universele koning

van de liefde was Hij.

In een wereld vol conflicten,
oorlogen, chaos, crisissen
heersen teveel machthebbers die
zichzelf en hun eigen volk



op de voorgrond schuiven.

Er is torenhoge nood aan dienstbaarheid,
gerechtigheid, solidariteit en liefde.

Als meer mensen daarvan werk zouden maken ...
Als meer mensen zouden stemmen op échte ‘herders’
die bekommerd zijn om het welzijn

van mensen én de planeet,

dan zou de wereld er heel anders uitzien!

Mia Verbanck



