
Woordje bij het feest van Hemelvaart 

Voor de gelovige jood moest de hemelvaart van de Messias zich afspelen in een grootse en theatrale 
context. Het moest iets hebben van een intronisatie van een machtige koning, iets wat trouwens ook 
de Geloofsbelijdenis van Nicea suggereert wanneer ze het heeft over Jezus aan de rechterhand van de 
Vader. Het evoceert een triomfantelijk gebeuren waarover hemel en aarde zich verblijden.

Maar wanneer we nu kijken naar de beschrijving ervan bij de evangelist Mattheüs dan krijgen we wel
een heel ander beeld te zien, een beeld dat misschien minder onze fantasie prikkelt maar daarom niet 
minder betekenisvol is. Want uit de omschrijving van Mattheüs worden een aantal aspecten naar voor 
geschoven die sprekend zijn.

En het begint al van bij de start. Merkwaardig genoeg wordt de hemelvaart van Jezus geografisch niet
in de stad van de tempels, in Jerusalem gesitueerd maar wel ergens in Galilea. 

Voor een vrome Jood moet dit echt schokkend geweest zijn. Want voor hem verbleef God toch in de 
tempel van Jeruzalem. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat de Messiaanse koning ook daar
samen met God verblijf zou houden.

Maar uit het relaas van Mattheüs blijkt dat de leerlingen naar Galilea trekken. De engel(en) bij het 
lege graf hadden hen immers duidelijk gemaakt dat Jezus na zijn verrijzenis hen daar zou voorgaan. 
En hier met hemelvaart lijkt nu ook Jezus’ hemelse thuis onlosmakelijk verbonden te zijn met de 
Galileïsche situatie. 

Dat is opvallend want Galilea was nu niet direct gekend om zijn vroomheid of zijn gelovige 
levensstijl. Integendeel, Galilea was een plaats aan de periferie van het Joodse geloof, ver van de 
tempel en de joodse overheid verwijderd. Het was ook een plaats waar door de sterk aanzwengelende 
handel mensen vaak bedrogen of uitgebuit werden, een plaats ook waar verschillende culturen al eens
met elkaar botsten (Latijnse, Griekse en Hebreeuwse bevolking). 

En het is juist door Jezus’ hemelvaart tegen deze achtergrond te plaatsen dat het duidelijk wordt dat 
mensen die het allesbehalve gemakkelijk hebben, die getekend worden door conflicten, miserie en 
verdriet uiteindelijk ook bij het hemels geluk betrokken worden. Ook zij horen in de hemel thuis. 

Meer nog, door te verwijzen naar een berg waarop de hemelvaart van Jezus zich voltrekt, wordt die 
belofte door Mattheüs nog versterkt. Want de berg waar Jezus zich bevindt, is voor de leerlingen zeer 
bekend. 

Het is de berg van de zaligsprekingen, de plaats waar Jezus hemels geluk aankondigt voor hen die 
getekend worden door verdriet, tegenslag en ongeluk. Hierdoor maakt Jezus duidelijk dat ondanks 
zijn thuiskomst de zaligsprekingen meer dan ooit actueel blijven, dat ze zelfs een niet aflatende 
opdracht worden voor hen die in zijn spoor willen gaan. 

Want zijn opneming ten hemel is geen eindpunt. Het is eerder een nieuw elan om met geloof en 
overgave te gaan voor die hemelse toekomst, om zich in te zetten voor het geluk van de armen, de 
treurenden en de hongerigen. 

En de leerlingen vallen op hun knieën neer. Het is een teken van overgave. Ze beseffen dat Jezus 
hemelvaart een goddelijke bevestiging van die zending inhoudt. 



Maar ze weten ook dat dit geen evidente weg is. Jezus’ levensweg heeft hen dit duidelijk laten inzien. 
Ja, de ervaring van de tegenkanting en het onbegrip die een leven naar de principes van de Bergrede 
veroorzaken, doen hier wel de een of de andere twijfelen. 

Maar met de zin ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde’ wil Jezus hen laten aanvoelen 
dat zijn liefde alles ten goede zal keren en dat hoe moeilijk het ook is om die liefde onvoorwaardelijk 
waar te maken, de keuze voor de kleinen, zwakken en ongelukkigen een zalige keuze is, een keuze is 
voor een gelukkige, een hemelse toekomst voor iedereen. 

Door te leven naar de zaligsprekingen kunnen ook wij delen in een hemelse liefde, in die wervende 
kracht van Jezus’ leven die hier mooi uitgebeeld wordt door zijn hemelvaart. Laten we ons dan ook in
alle vertrouwen gezonden weten om iedereen te laten proeven van het geluk waarvoor God de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest borg staan. Amen.    
  

BEZINNING

Kijken naar de hemel
en weten dat het op aarde te doen is.

Kijken naar de aarde
en weten dat de hemel in handbereik is.

Hemel en aarde, ze liggen
misschien nog heel ver uit elkaar.

Maar toch horen ze bij elkaar.

Door Jezus’ hemelvaart weten wij
dat wij met onze aardse gerichtheid

in de hemel thuis horen.


